
Verslag ronde tafel gesprek over christenzijn in onze geloofsgemeenschap op 21 

maart 2024 

Wat leert dit gesprek ons?  

De volgende punten werden genoemd: 

• er is behoefte aan terugkerende synodale gesprekken over tal van onderwerpen.  

• mensen zijn niet gewend samen van gedachten te wisselen over geloof en geloven, over 

hoe samen te praten en te luisteren naar elkaars ervaringen en  verhalen binnen, met of over 

de kerk. Mensen willen graag hun ideeën hierover delen. 

• mensen ervoeren het luisteren naar elkaar als goed en verbindend. Men ervoer elkaar als 

gelijkwaardige gesprekspartners, juist ook bij verschillende zienswijzen of opvattingen. Er 

werd met respect naar elkaar geluisterd.  

Welke opmerkingen komen naar voren uit het gesprek? 

• mensen bespraken wat voor hen kerk - en christenzijn betekent. Dit zijn geen identieke 

begrippen. Kerkzijn heeft vooral te maken met omzien naar elkaar maar ook met verbinding: 

verbinding als katholieke geloofsgemeenschappen met elkaar, maar ook verbinding met 

moslims en  andere gelovigen. Het woord ‘samen’ vindt men belangrijk: mensen moeten 

elkaar voeden en inspireren. 

Christenzijn heeft voor mensen te maken met ‘geloof’. Vroeger geloofde men vooral in eigen 

kring. In onze tijd is ‘verbinding’ belangrijk: verbinding van jong en oud, gelovig of ongelovig, 

hetro of homo, rijk of arm. Het liefst met behoud van de eigen identiteit en traditie. 

Christenzijn is voor menigeen meer dan het onderhouden van normen en waarden. Het heeft 

te maken met goed zijn, met klaarstaan voor anderen en met het volgen van Jezus. Respect 

is hierbij  belangrijk. 

• er was veel aandacht voor de vraag hoe jongeren te bereiken. Zie hiervoor de suggesties 

bij onderstaande vraag. 

 

Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024? 

Mensen gaven de volgende antwoorden: 

• hoe kan de kerk mensen bereiken? Dit vooral met betrekking tot de jongeren. 

• beperk het kerkzijn niet tot het eigen kerkgebouw. Kerkzijn kan overal. 

• er is behoefte aan kerkvernieuwing. Investeer optimaal in gebruik van social media en 

podcasts. Zo vinden jongeren misschien weer de weg naar de kerk terug. 

• welke veranderingen zijn er nodig om vooral jongeren te bereiken en te inspireren? Ze 

smachten naar houvast.  

• geef leken / parochianen en ambtsdragers  meer (speel)ruimte. Flexibiliteit en dialoog zijn 

belangrijk.  Luister naar wat mensen (en ambtsdragers) nodig hebben. Niet de kerkregels 

zijn het belangrijkste. 

•  investeer in  (parochiële) denktanks en gespreksgroepen van (ambtsdragers) en 

parochianen die elkaar voeden en ideeën aandragen voor de geloofsgemeenschap(pen). 



• samenvatting: mensen hebben behoefte aan kerkvernieuwing met daarin meer ruimte voor 

de gelovigen. Zoek de verbinding in dialoog met elkaar. Daardoor weten de jongeren de weg 

naar de kerk (misschien) weer te vinden. En probeer, met behoud van eigen identiteit, kerk te 

zijn voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verslag ronde tafel gesprek over de missionaire kerk op 21 maart 2024  

Wat leert dit gesprek ons?  

Alle deelnemers spraken zeer betrokken over het thema. Ze hebben niet alleen hun mening 

kunnen delen over het uitdragen van het geloof als geloofsgemeenschap, maar droegen ook 

ideeën aan om missionaire kerk te zijn. Het was goed, bemoedigend en inspirerend om op 

deze manier samen te zijn en naar elkaar te luisteren.  

Welke opmerkingen komen naar voren in het gesprek?  

Men maakt zich zorgen over tendensen in de samenleving: egoïsme, negativiteit, weinig 

gemeenschapszin, gebrek aan zorg voor elkaar, gebrek aan ( kennis) van het geloof, weinig 

betrokkenheid, het verloren lopen van jongeren.  

Deelnemers zien grote waarden in ons christelijk geloof: God en elkaar liefhebben,  er zijn 

voor elkaar, respect voor elkaar, gemeenschapszin, samen vieren.  

Men ziet op dit moment teveel eenrichtingsverkeer in de vieringen en de kerk als geheel. 

Deelnemers geven aan het belang aan van  meer betrokkenheid, interactie en verbinding in 

de kerk. 

Men pleit voor meer levensbeschouwelijke vorming van jong en oud, in en buiten de 

geloofsgemeenschap. 

 

Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024?  

Vieringen meer afstemmen op de doelgroep: bijvoorbeeld: een intentieboek voor of na de 

viering klaarleggen waar mensen in kunnen noteren wat hen bezighoudt en wat 

meegenomen wordt in de gebeden van de vieringen. Voor kinderen een aangepast 

boekje/viering. Voor jongeren een aangepast aanbod.   

De opzet van de viering mag meer gericht zijn op gezamenlijkheid en betrokkenheid: Meer 

samen bidden en samen zingen.  

Zorgen voor nieuwe liederen die mensen mee kunnen zingen. Meer vrijheid in de liturgische 

invulling. Kleinere ruimtes om te vieren nodigen meer uit om samen te bidden en te zingen 

dan grote kerken.  

Inspiratie bieden en kennis vergroten:  door het aanbieden van reizen, thema bijeenkomsten, 

bijbelgroepen, geloofsbijeenkomsten 

Werken aan doorgaande levensbeschouwelijke vorming  voor kinderen en jongeren in 

samenwerking met de scholen 

 

 

 

 

 

 



Verslag ronde tafel gesprek over de verwelkomende kerk op 21 maart 2024  

 

Wat leert dit gesprek ons?  

Men constateerde dat de deelnemers de bekende gezichten zijn van de parochie en dat het 

jammer was dat er geen jongeren waren .  Verder was de groep erg divers van samenstelling 

en waren er zowel meegaande mensen als hele kritische mensen.  

 

Welke opmerkingen komen naar voren in het gesprek?   

Het merendeel van de aanwezigen voelt zich welkom en thuis in de geloofsgemeenschap. 

Men vindt het bisdom erg afstandelijk , voelt geen betrokkenheid, geen meedenken met de 

geloofsgemeenschap en de vrijwilligers. 

De geloofsgemeenschap is niet meteen verwelkomend naar “vreemdelingen” en is niet 

meteen warm en omarmend naar mensen die afwijken van de eigen normen.  

 

Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024?  

Iedereen moet welkom zijn in de kerk, ook de lhbti gemeenschap.  

Vrouwen mogen een belangrijke plaats krijgen in kerk, ze mogen gelijke rechten krijgen als 

mannen.  

Het besluit om woord- en communievieringen af te schaffen, waardoor parochiële 

voorgangers niet meer voor kunnen gaan, ongedaan maken.   

Het is belangrijk dat de leiding van de kerk kijkt naar wat er nu leeft, naar de Geest van de 

tijd en daarop inspeelt.  

Het synodale proces dat nu in gang gezet is, is heel positief, luisteren naar elkaar. Dat moet 

doorgaan en het moet er toe doen! Er mogen vaker bezinningsdagen worden georganiseerd.  

Het is belangrijk om te werken aan de vorming van ons geweten, ook door samen in gebed 

te gaan. En ook serieus luisteren naar wat de paus en bisschoppen uitdragen. 

Er is zorg over het feit dat er over tien jaar niets meer is in Twente.  

De verwelkomende kerk moet onderaan beginnen, bij de jeugd. We moeten zorgen dat de 

geloofsgemeenschap levendig en in stand blijft, anders bloedt het dood!  

 

 

 

 

 

 

 



Verslag ronde tafel gesprek over vrouwen in de kerk op 21 maart 2024  

 

Wat leert dit gesprek ons?  

Dit gesprek leert ons dat mensen het fijn vonden om in kleine groepen hun verhaal te 

vertellen. Juist door het accent te leggen op het luisteren konden mensen in alle vrijheid 

reageren. Veel mensen voelden zich zo gezien en gehoord. Ze ervoeren dat als zeer 

waardevol. 

 

Welke opmerkingen komen naar voren in het gesprek? 

• hoewel veel vrouwen zich met hart en ziel in zetten voor de kerk en veel taken op zich 

nemen, voelen ze zich door bisschoppen en ambtsdragers vaak niet gezien, erkend en 

gehoord. Velen missen respect en waardering. 

• door het beleid van het bisdom en van kardinaal Eijk ervaren mensen de kerk als erg 

hiërarchisch. Ze zijn pessimistisch en hebben het gevoel dat ze tegengewerkt worden en niet 

nodig zijn. Dit heeft tot gevolg dat ze onverschillig worden, wegblijven, de kerk verlaten of 

‘hun eigen weg gaan’. Volgens anderen moeten vrouwen juist meer van zich laten horen en 

een vuist maken richting het bisdom. 

• vrouwen zijn belangrijk voor de kerk: ze zijn open en verbinden mensen en groepen. Ze zijn 

socialer en begripvolle en zorgen voor de nodige nuance. Ook hebben ze meer oog voor 

‘zijwegen’. 

• er is behoefte aan geestelijke begeleiding, opleiding en toerusting voor vrouwen en 

mannen: vooral in hogere kerkelijke (bestuurs)functies. 

• kies en reageer niet alleen vanuit pessimisme. Blijf hoopvol en positief, ook bij 

kerksluitingen. Door krachtige onderlinge samenwerking openen zich misschien nieuwe 

mogelijkheden. Positief: de kerk is en blijft de basis voor velen. 

 

Wat willen jullie meegeven aan de synode in oktober 2024? 

De mensen gaven de volgende tips: openstelling kerkelijke ambten en bestuursfuncties voor  

vrouwen - geef hen een grotere en een gelijkwaardiger rol in de kerk: niet hun geslacht dient 

leidend te zijn, maar hun geschiktheid – meer opleiding en begeleiding van vrouwen – wees 

duidelijk in wat er met de gespreksresultaten gebeurt – aanbieding van geestelijke 

begeleiding – sluit niemand buiten en oordeel niet: we zijn allemaal Gods kinderen – voer 

kerkelijke veranderingen geleidelijk in en wees duidelijk en open in – open nieuwe wegen 

zodat mensen de weg naar de kerk terugvinden – advies aan bisschoppen en ambtsdragers: 

luister naar vragen, ervaringen en verhalen van gelovigen. 

 

 

 

 

 


