
                                             
       Locatie Geesteren 
                                                                                                    Vriezenveenseweg 2 
                                                                                                    7678 VC Geesteren 
                                                                                                    tel.: 0546-631216 
                                                            
Parochiebode 29 april  t/m 5 mei 2024 

 
Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC 

Geesteren, telefoon: 0546-631216
Openingstijden: Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur
Misintenties: Liefst inleveren in de bus aan de 

zijkant van de pastorie op elk gewenst 
moment of bij het secretariaat (zie 
tijden). Alle intenties die vóór 
dinsdag12.00 uur zijn opgegeven 
worden in de eerstvolgende 
parochiebode vermeld.

Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41,  
tel. 06-38898053

Bankrekeningnummer: NL43 RABO 0115 7924 49
Emailadres: bode.geesteren@hpancratius.nl
Website: www.hpancratius.nl
Weekwacht: Voor dringende pastorale hulp in geval 

van geestelijke bijstand, ziekte en bij 
overlijden belt u 06-20430155.

Ziekte: Indien u bezoek wenst te ontvangen van
een pastor van het pastorale team, kunt 
dit doorgeven aan een pastor of aan het 
parochiesecretariaat.

Aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: 
info.geesteren@hpancratius.nl of 
telefonisch op donderdagmorgen tussen 
9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

 
  

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE 
 
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen 
E-mail: info@hpancratius.nl   
Telefoon: 06-33564002 
Telefonisch bereikbaar op:  
Dinsdag en woensdag: 09.00 - 12.00 uur en 13:30 - 16:30 uur 
donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur. 
 
BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE 
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen 
E-mail: administratie@hpancratius.nl   
Telefoon: 06-17808864 
Telefonisch bereikbaar op:  
Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur 
 
COLOFON PASTORES 
 
J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.   
Maandag afwezig. 
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen 
Telefoon: 0546-622196  
E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl 
 
L.H. Huitink, diaken. 
Tot nader bericht afwezig. 
 
C.M. Saris, pastoraal werker.  
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.  
Telefoon: 06-20428594  
E-mail: c.saris@hpancratius.nl  
 
 
Dorpsondersteuner Geesteren  
Nicole Bekhuis; 06- 27003393 
 
 



Hoe gaan wij van Pasen naar Pinksteren?  

Pasen ligt alweer enkele weken achter ons. Na een ruime 
voorbereidingstijd hebben  we dit grootste feest van het 
christendom zowel in de kerken als thuis uitgebreid gevierd. Maar 
is het feest hiermee afgesloten? Nee, kerkelijk gezien niet. Het 
kerkelijk jaar geeft aan dat we in de Paastijd zitten. Deze Paastijd 
loopt tot en met Pinksteren en duurt vijftig dagen. De nieuwe 
Paaskaars staat in deze tijd op een prominente plaats in de kerk. 
De verrijzenis verhalen worden iedere zondag gelezen.  

 En zo kunnen we het feest van Pasen meer eigen maken. We 
vieren immers dat leven en liefde sterker zijn dan de dood ( en 
alles wat vernietigend is). Dat Jezus opgestaan is uit de dood.  
We hebben tijd nodig om dit daadwerkelijk te verinnerlijken en te 
doorleven.  

Bovendien wordt het paasgebeuren gedurende deze tijd in drie 
keer gevierd. Namelijk niet alleen met  Pasen maar ook met 
Hemelvaart en Pinksteren. Iedere keer wordt er vanuit een ander 
perspectief iets opgelicht van wat het betekent dat Jezus leeft.  

 Hemelvaart zoemt in op de vraag: hoe leeft Hij dan? Jezus leeft 
bij God, maar blijft in verbondenheid met ons. En met Pinksteren 
vieren we dat Christus zijn Geest aan de zijn leerlingen, en dus 
ook aan ons, schenkt.  

De paastijd is dus een tijd van troost, hoop en perspectief. We 
mogen geloven dat we er niet alleen voor staan, maar gedragen 
worden en dat God ons nabij is. Dat wij mogen groeien in dat 
vertrouwen en dit mogen uitdragen naar elkaar. Dat wij mogen 
uitzien naar de Geest die God ons telkens weer wil geven om 
met elkaar te bouwen aan zijn wereld!  

Hartelijke groet, Pastoraal werker Christianne Saris  

LITURGIEKALENDER: 
 
Donderdag 25  april 2024 
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens 
In de kapel 
 
Zondag 28 april 2024 
09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv herenkoor. 
In de kapel 
 
Donderdag 2 mei 2024 
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens 
In de kapel 
 
Zaterdag 4 mei 2024 
19.00 uur: Gemeentelijke dodenherdenking 
M.m.v.  Cantare en St. Caecilia.  In de kerk 
 
Zondag 5 mei 2024 
09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens 
M.m.v Herenkoor. In de kerk 
Na afloop van de viering koffiedrinken 
 
Donderdag 9 mei 2024 
Hemelvaart 
09.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep 
M.m.v. St. Caecilia.  In de kerk 
 
Zaterdag 11 mei 2024 
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens 
M.m.v. Cantare. In de kerk 
 
 
 
 
 
 



Jaargedachtenissen en intenties 
 
 
Zaterdag 4  en zondag 5 mei 

 

Jaargedachtenis: Jolanda Schröder-Krone, Harry Lescher 

Intenties: Truus Ankoné-Kokhuis, Betsy Teikotte-Kienhuis, Truus 
Kienhuis – ten Winkel, Bertus Keppelink, ouders ten Velde-
Maathuis, Harry Steggink, ouders Wesselink-Dierink, ouders 
Wesselink-Hake, fam. Leus-Jansen 

 

 

Overleden parochianen van woensdag 17 april  2024 t/m 
dinsdag 23 april  2024 

 Sanny Morshuis-van der Aa in de leeftijd van 82 jaar 
uit Albergen  

 Gerard Haarhuis in de leeftijd van 86 jaar uit 
Mariaparochie 

 Gerrit Zuithof in de leeftijd van 87 jaar uit Albergen 
 Dinie Roelofs-Wienk in de leeftijd van 94 jaar uit Goor 

behorende bij de geloofsgemeenschap Mariaparochie 
 

 

 

 

 

Gemeentelijke Dodenherdenking 4 mei 2024 

De gemeentelijke Dodenherdenking vindt dit jaar plaats in 
Geesteren en de organisatie is in handen van de AVG. 

Het thema voor dit jaar is: Vrijheid vertelt: Opmaat naar 80 jaar 
vrijheid. 

Om 18.30 uur zullen er bloemen gelegd worden bij het monument 
van Toon Haselbekke aan de Meijersweg door burgemeester 
Postma. 

Om 19.00 uur begint de Dodenherdenking in de kerk met 
medewerking van het koor Cantare en muziekvereniging st. 
Caecilia. 

Om 20.00 uur is het 2 minuten stil in Geesteren. Na het 
Wilhelmus zullen er kransen gelegd worden bij het monument 
naast de kerk door het gemeentebestuur van Tubbergen, de 
burgemeester van Uelsen en de bevolking. 

Daarna zullen bloemen gelegd worden op het graf van Jan Oude 
Voshaar op het kerkhof. 

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Let wel: Vrijheid is niet vanzelfsprekend! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dauwtrappersviering te Hertme 
Hemelvaartsdag 9 mei 2024 om 6.30 uur 
 

Op 9 mei vieren wij weer in alle 
vroegte de Hemelvaart van Onze 
Verrezen Heer in het 
Openluchttheater te Hertme, 
evenals voorheen om half zeven.   

De voorganger in deze viering is 
pastoor Jurgen Jansen van de 
H.H. Jacobus en 
Johannesparochie te Borne, met 
ondersteuning van zang door het 
parochiekoor van Borne. 
 
U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze 
Dauwtrappersviering. Houd u er a.u.b. vanwege het vroege 
tijdstip wel rekening mee dat het ’s ochtend op dat tijdstip nog erg 
fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u 
aan een kussen mee te nemen. 
 
Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of 
thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt u nog even na- 
en bijpraten met elkaar. 
Wij heten u opnieuw van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 

 
Ontmoetingsmiddag H. Pancratius Parochie  
 
Op donderdagmiddag 16 mei 2024 organiseert de parochiële 
werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor 
thuiswonende ouderen uit alle geloofsgemeenschappen van de 
H. Pancratius Parochie die 70 jaar of ouder zijn.  
Het pastoraal team is op die middag aanwezig en er is volop  
gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
Plaats van samenkomst is het Oale Roadhoes, Grotestraat 60 
Tubbergen.  
De middag begint om 14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.45 
uur. We starten met een eucharistieviering in het kader van de 
Mariamaand. Hiervoor mogen intenties worden opgegeven. 
Leden van het dames en herenkoor van Langeveen zullen samen 
met de aanwezigen Marialiederen zingen. Pastoraal werker 
Christianne Saris zal vertellen over Lourdes en de verschijningen 
van Maria aan Bernadette. Er is koffie/thee met iets lekkers, een 
drankje en een hapje. De middag wordt afgesloten om 17.00 uur. 
De bijdrage voor deze middag bedraagt tien euro. 
 
U kunt zich tot 9 mei aanstaande aanmelden voor deze middag 
via het emailadres : pancratiuscommissie@hpancratius.nl of 
telefonisch bij het centraal secretariaat van de parochie op 
dinsdag- woensdag en vrijdagmorgen, via het nummer 06-
33564002 .  
Van harte welkom! Wij kijken uit naar uw komst!  
 
Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie  
 
 
 
 



 
Lourdesviering  

De werkgroep Lourdesbedevaarten van onze parochie 
organiseert in het voorjaar van 2025, volgend jaar dus, weer een 
bedevaart naar Lourdes. De voorbereidingen hiervoor gaan na de 
zomervakantie van dit jaar weer van start.  
Om toch de bijzondere verbinding met Maria te behouden heeft 
de Lourdesgroep besloten om voor dit jaar een bijzondere 
Mariaviering te organiseren, waarin tevens al vooruit wordt 
gekeken naar de bedevaart in 2025.  
Deze viering wordt gehouden woensdagavond 29 mei om 19.00 
uur in de kerk van Reutum. Pastoraal werker Christianne Saris 
zal samen met de leden van de werkgroep, Annie Oude Breuil en 
Christien Deterink, voorgaan in deze viering.  

Het dames-en herenkoor van Reutum verzorgt de zang. Na 
afloop is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van koffie of thee met iets lekkers. Het belooft een mooie 
viering te worden. Van harte welkom!  

 

 

EEN ARTIKEL VAN DIAKEN BERT HUITINK. 

Beste parochianen, 

Kort geleden werd ik aangesproken door een parochiaan in het 
dorp: mooi dat ik je zie, kan ik jezelf vragen hoe het met je gaat. 
Twee weken geleden was ik in het hart van Fleringen bij een 
bijeenkomst en zaterdag 20 april was ik bij het open huis van het 
mooie klooster in Albergen. Zowel in Fleringen alsook in Albergen 
kwamen vele mensen op mij af om te vragen hoe het met mij 
gaat.  

Mijn laatste artikel is van januari, toen schreef ik over het 
revalidatie proces in het Roessingh. Het is tijd om u te informeren 
hoe het na vier maanden met mij gaat. 

In mijn vorige artikel in januari schreef ik dat ik mag proberen om 
na de Roessingh periode stabiel te blijven en leren omgaan met 
mijn lichamelijke beperkingen door de artrose. Omgaan met 
beperkingen, zo ervaar ik dat de laatste vier maanden, gaat met 
vallen en opstaan. Zo af en toe ga ik op mijn snufferd doordat ik 
teveel heb gedaan en er zijn dagen dat het goed gaat. Mijn 
energie is door de artrose nog steeds beperkt en daar zal geen 
verandering in komen. Ik mag het doen met kleine stukjes 
wandelen, rondje fietsen met tussendoor een pauze en 10 
minuten in de tuin werken. Mijn dagelijks leven kent zijn 
beperkingen en daar leer ik langzaam mee omgaan.  

Zo af en toe hoor ik mensen zeggen: de revalidatie bij het 
Roessingh heeft niet geholpen want het gaat niet beter met 
artrose. Roessingh was gericht in het omgaan met beperkingen 
en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ik ben dankbaar dat ik 
mocht revalideren in het Roessingh en heeft zekers geholpen. 

Wanneer kom je terug in de kerk en wat ga je oppakken? Helaas 
moet ik antwoorden dat ik niet terug ga komen. Bij het Roessingh 
hadden ze mij erop gewezen dat ik de energie moet gebruiken 
voor mijn dagelijks leven en dat er geen energie overblijft voor 
mijn pastorale werk.  

Het pastorale werk, de vele contacten mis ik, dat schreef ik in 
mijn artikel in januari. Dat is niet anders geworden. Parochianen 
ontmoeten is confronterend, het herinnert mij aan het mooie 
pastorale werk. Het werk, wat mij zo dierbaar was moet ik leren 
loslaten. Het voelt als een rouwproces. In een rouwproces bepaal 
jezelf wanneer je het leven weer gaat oppakken. Zelf probeer ik 



de eerste stappen te zetten en invulling geven aan een ander en 
nieuw leven. 

Voorlopig staat mijn naam bij het pastoraal team, ik blijf in de 
ziektewet, in de loop van het jaar zal duidelijk worden hoe dit zijn 
vervolg gaat krijgen.   

Graag wil ik parochianen danken voor de belangstelling en 
warme betrokkenheid, dit doet mij goed. 

Het leven gaat door, iedere levensfase mag je nieuwe stappen 
leren zetten.   

Hartelijke groeten, Diaken Bert Huitink 


