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| Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

11 november t/m 17 november 2024

Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216
Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur
Liefst inleveren in de bus aan de
zijkant van de pastorie op elk gewenst
moment of bij het secretariaat (zie
tijden). Alle intenties die voor
dinsdag12.00 uur zijn opgegeven
worden in de eerstvolgende
parochiebode vermeld.

Digitaal kan ook:
bode.geesteren@hpancratius.nl

H. Lammertink, Broenenstraat 41,

tel. 06-38898053

NL43 RABO 0115 7924 49
bode.geesteren@hpancratius.nl
www.hpancratius.nl

Voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u 06-20430155.

Indien u bezoek wenst te ontvangen van
een pastor van het pastorale team, kunt
dit doorgeven aan een pastor of aan het

parochiesecretariaat.
Bij voorkeur via mail:
info.geesteren@hpancratius.nl of

telefonisch op donderdagmorgen tussen

9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 13:30 - 16:30 uur

donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:
Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.
Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken.
Tot nader bericht afwezig.

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Dorpsondersteuner Geesteren
Nicole Bekhuis; 06- 27003393




Pastorpraat

Geloven is een privézaak. Het hoort thuis binnen de muren van je
eigen huis. Het is iets waar je een ander niet mee lastig valt.
Geloven is privé. Deze mening hoor je de laatste decennia
steeds vaker terugkomen in de politiek, op tv en in de kranten. Dit
denken past ook bij een individualistische samenleving.

Niemand tot last zijn, zorgen voor je eigen ontplooiing en
ontwikkeling. leder voor zich, God voor ons allen. In een
samenleving waar vele mensen leven met verschillende geloven
en overtuigingen lijkt dit ook een veilig standpunt. Geen
discussies, geen problemen. Zo laten we eenieder in zijn of haar
waarde en zo zijn we tolerant, verdraagzaam en respectvol.

Geloof U het? Tolerantie, verdraagzaamheid en respect dulden
geen onverschilligheid. Hoe kan ik mijn islamitische buren
respecteren wanneer ik geen weet heb van wat ze denken,
voelen en meemaken in het leven van alledag? Hoe kan ik
respectvol omgaan met mijn anders geaarde collega, wanneer ik
hem niet accepteer in zijn diepste wezen, in zijn anders zijn?
Mensen zijn geen beren die geisoleerd kunnen leven. We zijn
relationele wezens. We zijn gericht op een ander. Als kind op de
eerste plaats op onze ouders, later onze vrienden en vriendinnen,
onderwijzers, dokters, partners, collega’s.

We leven pas wanneer we ons leven kunnen delen en zeer zeker
wanneer het gaat om zaken die ons ten diepste raken.

Als pastor krijg ik nogal eens de vraag: ‘Als je probeert te leven
als een goed mens dan is het toch goed, dan hoef je toch niet
meteen gelovig te zijn?’ En daarop antwoord ik meestal;
‘Natuurlijk ook zij die zeggen niet te geloven kunnen goede en
waardevolle mensen zijn en zij die zeggen wel te geloven, daar

kan ik me ook wel eens van voorstellen dat je er een straatje voor
omloopt.” Maar na deze bevestiging vraag ik meestal daarna:
‘Wat maakt een goed mens dan voor jou goed?’ En soms komt
dan het antwoord; ‘Ja, dat maak ik natuurlijk zelf wel uit.” Ja dan
begin ik toch wel mijn wenkbrauwen te fronzen. Waar is die
goedheid, die liefde op geént? Ik maak dat zelf wel uit, heeft geen
basis. Er is geen verbondenheid, niet met God, niet met je
naasten.

‘Pastor, als je probeert te leven als goed mens dan is het toch
goed?’ Leven als goed mens begint naar mijn mening daar waar
verbondenheid is met een ander. Je bent pas een goede broer of
zus, wanneer je je met hem of haar verbonden weet. Je bent pas
een goede mens wanneer je dit doet in verbondenheid met je
naasten. Je bent een goed christen wanneer je probeert te leven
in verbondenheid met Christus zelf en van daaruit met de
mensen om je heen.

Christen zijn is daadwerkelijk een keuze, waar je met huid en
haar aan verbonden bent. Je kunt niet een beetje christen zijn,
net zo min als je niet een beetje zwanger of een beetje dood kunt
zijn. Kortom waar het Jezus ten diepste om gaat, is de liefde en
het waarmaken daarvan en daarin is Hij voor hen die Hem willen
volgen broodnodig. Zo zegt Hij dan ook: Ik ben jullie voedsel en
drank om naar God te gaan.

Geloven, daar maak je werk van. Ook met vallen en opstaan.
Daar heb je een leven voor. Maar het blijft uw, jouw en mijn

keuze.

Pastoor Hans Hermens



LITURGIEKALENDER:

Donderdag 7 november 2024
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Zaterdag 9 november 2024

19.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiéle werkgroep,
mmyv Kinderkoor. In de kapel

Na afloop extra collecte voor de Oecumene

Zondag 17 november 2024

09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens mmv herenkoor.

In de kapel.
Na afloop koffiedrinken

Donderdag 21 november 2024
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Zondag 24 november 2024

09.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor Saris, mmv
Herenkoor. In de kapel

St. Caeciliafeest

Donderdag 28 november 2024
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel

Zaterdag 30 november 2024
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Cantare.
In de kerk. St. Caeciliafeest

Jaargedachtenissen en intenties

Zaterdag 16 en zondag 17 november

Jaargedachtenis: Antoon Krone

Intenties: Hendrikus Lammerink, Ben Paus, ouders Kamphuis-
Oude Lansink, Betsie Teikotte-Kienhuis, Truus Wolberink-
Hagedoorn, Erwin Tijhuis, Ine Kuiphuis-Ruel, Gerard Maathuis,
Ellie Meijer-Geerdink

Overleden parochianen van woensdag 30 oktober t/m
dinsdag 4 november 2024

e Alphons Venhuis uit Reutum hij werd 74 jaar.
e Hedwig Evers — Berkemeier uit Vasse zij werd 97 jaar.
e Hendrik Doldersum uit Vriezenveen hij werd 79 jaar

Vermelden overledenen in vieringen en media

Als parochie hebben we continu te maken met de cyclus van het
leven. Daarbij is het een gegeven dat regelmatig parochianen
overlijden. Was het in het verleden algemeen gebruikelijk dat een
parochiaan via de kerk uitgevaren werd, tegenwoordig komen me
verschillende varianten tegen.

In sommige situaties wordt nadrukkelijk gekozen voor een rol van
de kerk bij een uitvaart en soms ook nadrukkelijk voor geen rol
voor de kerk, met alle mogelijke varianten daar tussenin.

Een gevolg daarvan is dat soms de naam van een overledene
meegenomen wordt bij de voorbede en / of vermeld wordt in het
informatieblad en soms niet. We kunnen ons voorstellen dat dit
onduidelijkheid met zich meebrengt. Voor meer duidelijkheid zie
onderstaande toelichting.



De procedure is als volgt:

bij een kerkelijke uitvaart is een voorganger van de H. Pancratius
parochie betrokken. De voorganger verleent zijn of haar diensten
bij de uitvaartplechtigheid in de kerk, het crematorium, op de
begraafplaats of een andere plek van afscheid. Automatisch
wordt dan de klok geluid als boodschap dat er een parochiaan is
overleden en er wordt voor de overledene een gedachteniskruisje
gemaakt. De overledene wordt genoemd tijdens de voorbede in
de weekendvieringen, vermeld in het informatieblad en krijgt
specifieke aandacht bij de Allerzielenviering.

Als er geen kerkelijke uitvaart is, maar het overlijden wel via de
weekwacht wordt vermeld bij de parochie door de
uitvaartondernemer of de nabestaanden, dan wordt gevraagd of
de klokken geluid mogen worden, een gedachteniskruisje
gewenst wordt en aandacht bij de Allerzielenviering op prijs wordt
gesteld. Als één van bovenstaande vragen positief beantwoord
wordt door de nabestaanden, dan wordt de overledene genoemd
bij de voorbede en in de locaties waar dit gebruikelijk is, vermeld
in het informatieblad.

Als parochie gaan we niet actief op zoek naar situaties van
overlijlden om te vermelden. We weten namelijk niet of dat op
prijs wordt gesteld en in het kader van de AVG mogen we dit ook
niet doen. In alle gevallen ligt de eerste actie bij de nabestaanden
zelf als publiciteit rond het overlijden gewenst is via de media van
de parochie.

We hopen dat deze procedure meer duidelijkheid en minder
misverstanden oplevert.

Het pastoraal team

Lieve ..... , ik mis je zo (nog steeds)

Herdenking van overleden kinderen — 8 >

december 2024 Fr &
=1 \

Het overlijden van een kind geeft veel ' ;h)

verdriet en een groot gemis. Voor altijd.
Tijdens de jaarlijkse herdenking van deze
kinderen wordt hierbij stilgestaan.
Ouders, opa’s/oma’s, broers/zussen en
iedereen die zich verbonden voelt met een overleden kind is van
harte welkom.

De verbondenheid met elkaar is telkens weer zo voelbaar en
voelt als troost.

Het maakt niet uit hoe oud het kind was (stilgeborene, baby, kind,
puber of (jong)volwassene) en ook niet of het overlijden nog maar
kort of al langer is geleden.

Een kind blijft je kind en voor altijd in je hart.

Wereldlichtjesdag

Met deze bijeenkomst sluiten we ons aan bij Wereldlichtjesdag.
Wereldwijd worden op de tweede zondag in december dan op
19.00 uur (plaatselijke tijd) lichtjes ontstoken voor overleden
kinderen, zodat er een golf van licht over de wereld gaat.

Van harte welkom

Zondag 8 december vanaf 18.30 uur bent u/zijn jullie van harte
welkom in de Pancratiusbasiliek te Tubbergen.

Tijdens dit samenzijn (die zal starten om 18.50 uur) worden de
kinderen herdacht door het aansteken van een kaarsje, het
noemen van hun naam, het zingen van liederen en door het
lezen van het verhaal “Tranen in de morgenzon’ en troostende
gedichten.



Het koor Cantabilé uit Mariaparochie zal met passende liederen
de muziek verzorgen.

Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie/thee of
glaasije fris na te praten.

Met de H. Pancratius parochie naar Lourdes

Na een geslaagde bedevaart in september 2023 hebben we
besloten om ook in 2025 naar Lourdes te gaan, de plek waar
Maria verscheen aan Bernadette. De plek waar veel mensen
troost, hoop en vreugde van Maria mochten ontvangen. Lourdes
— een plek waar de hemel de aarde raaki!

Tijdens ons verblijf bezoeken wij de heiligdommen en nemen wij
deel aan de diverse plechtigheden, zoals de lichtprocessie,
viering aan de grot en de kruisweg. Uiteraard is er ruim de tijd
voor ontmoeting met elkaar, een kop koffie op een van de vele
terrassen of een bezoek aan een van de vele winkeltjes. Ook
gaan we een excursie maken naar de Pyreneeén.

Wij hopen met vele mensen op weg te gaan naar Lourdes!
Reisperiode

De reis vindt plaats van 21 t/m 28 mei 2025.

Reisschema

We vertrekken op woensdag 21 mei met de dagbus naar Nevers
om daar te overnachten. Ook bezoeken we het klooster en de
kapel waar Bernadette ligt opgebaard. Donderdag 22 mei laat in
de middag komen we in Lourdes aan. Dinsdag 27 mei in de
avond vertrekken we na het diner vanuit Lourdes met de

nachtbus, om woensdag 28 mei weer in Tubbergen terug te
keren.

ledereen kan mee, jong en oud en uiteraard mensen die zorg
nodig hebben. De reis wordt begeleid door ervaren
zorgvrijwilligers. Pastoraal werker Christianne Saris zal de reis
pastoraal begeleiden. De kosten voor de bedevaart bedragen
ongeveer € 1045,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
en excl. reis- en annuleringsverzekering.

Wilt u zich inschrijven of heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht
bij onze contactpersonen of door een mail te sturen naar:
lourdestubbergen@gmail.com

Albergen: Annie Oude Breuil, tel. 06-15671440

Fleringen: Sonja Kuipers, tel. 06-12872612

Geesteren: Elly Horstman, tel. 06-22064755
Harbrinkhoek-Mariaparochie: Ria Leemhuis, tel. 06-57426078 of
Gerard Voshaar, tel. 06-51067977

Langeveen: Truus Rozenkamp, tel. 06-13759969 of Elly Oude
Steenhof, tel. 06-23205768

Reutum: Christien Deterink, tel. 06-23100829

Tubbergen: Ina Vreeswijk, tel. 06-15236063 of Brigitte Olthof, tel.
06-54907281

Vriezenveen: Katinka Zandbergen-Dol, tel. 06-43127864

Samen eten is gezelliger dan alleen!

Alleen eten is niet altijd leuk. Toch overkomt het veel mensen.
Met deze gedachte heeft de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie
van onze parochie gemeend een maaltijd te organiseren

voor alleenstaanden in het gebouw van Jong Nederland,
Havezathestraat 5 in Tubbergen.



Met een kleine groep mensen willen we een lekkere maaltijd
bereiden om daarna gezellig met elkaar te eten.

Doet u mee? We kijken naar u uit!

De avond vindt plaats op donderdagavond 14 november 2024,
van 17.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.

De eigen bijdrage is zeven euro vijftig.

U kunt zich tot en met donderdag 7 november aanmelden
bij pastoraal werker Christianne Saris.

Per mail: c.saris@hpancratius .nl of

telefonisch 06-20428594.

Van harte welkom!

Parochiéle werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Dames Vereniging Geesteren.

Dames onze ledenavond is op donderdag 21 november a.s.
Els Jansen van Remedica komt een lezing geven
Over "Positief in het naarjaar”

Locatie Erve Kampboer aanvang 19.30 uur.



