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Voorwoord redactie

door Arie Vreeswifk

Het thema van dit nummer is
'Delen;, een begrip dat we in
veel vormen kennen en
toepassen in ons leven. Zo
leerden onze ouders ons als
kind al te delen van de
snoepjes die we bij
gelegenheden kregen. En zo
delen we bijvoorbeeld ook

dagelijks informatie, die gewild of ongewild tot ons

komt, met anderen. Het thema geeft mij de

gelegenheid een bijzondere ervaring die ik onlangs

op een vorstige middag meemaakte met u te delen.

Tijdens mijn wekelijkse wandeling in en rond het

Hulsbeek in Oldenzaal

viel mij ineens op dat

de bomen rondom

steeds witter werden

door toenemende

rijpafzetting op de

takken. En de grond

rondom mij werd ook

wit vanwege het

aanvriezen die

middag. Het was één van die momenten in het leven

dat je je echt bevoordeeld mag voelen, een rijk mens

mag noemen. Wat een werkelijk adembenemend

gezicht, de natuur zo tijdens het wandelen te zien

veranderen. Een welhaast sprookjesachtige sfeer. En

die sfeer, het wonder van de natuur, het wonder van

Gods schepping, mocht ik op dat moment delen met

de intense stilte om me heen. Een heel bijzondere

gewaarwording: deel te mogen zijn van iets dat

eigenlijk heel gewoon is in de winter, maar toch door

mij al wandelend en genietend als heel bijzonder

werd ervaren die middag.

In deze Kompas kunt u ook lezen hoe we door te

delen vorm en inhoud kunnen geven aan omzien

naar onze medemens, de christelijke opdracht die

ons reeds bij het doopsel is meegegeven. Binnen

onze parochie is het met name de PCl die deze

opdracht mede handen en voeten geeft.

Ik wens u veel leesplezier.
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In gesprek met ...

Voor het gebruikelijke gesprek in Kompas zijn we deze keer aangeschoven aan de

keukentafel bij Irene Rozendaal-Steggink in Geesteren. Zij is bestuurslid/

secretaris van de parochiéle caritasinstelling (PCl). Met haar wisselen we onder meer van
gedachten over het thema van dit nummer: “Delen”.

Wie is Irene Rozendaal-Steggink?

Ik ben geboren en getogen in Geesteren,

42 jaar en woon nog steeds in Geesteren,
samen met mijn man Wouter en onze
kinderen Stijn en Lieke. Ik ben - sinds kort -
ambtenaar bij de gemeente Losser, daarvoor
bij de gemeente Twenterand.

En je bent nog niet zo lang geleden als
secretaris deel gaan uitmaken van het
bestuur van de PCl. Kun je met je eigen
woorden aangeven wat het belangrijkste
doel is van de PCI?

De PCl is er in mijn beleving met name voor
om mensen te helpen die net dat laatste stukje
"lucht’ missen om financieel verder te kunnen

met hun leven, in hun gezin. Daar springen wij
dan bij. Als wij die financiéle zorgen kunnen helpen verlichten, dan kunnen zij zichzelf ook weer
veel meer en beter met de immateriéle kant van hun leven bezig houden.

Beperkt jullie hulp zich uitsluitend tot de parochianen van de Pancratius parochie?

De PCl is weliswaar van oudsher een hulporganisatie die verbonden is aan de parochie, maar wij
beperken ons niet uitsluitend daartoe. Ook mensen van andere gezindten kunnen bij ons aan-
kloppen, ook voor hen gaat onze deur open. Een voorbeeld 'dicht bij huis' is de paaspakketten-
actie die wij al een aantal jaren samen organiseren met de Diaconie van de Protestantse Kerk in
Tubbergen. Ook niet-kerkelijken zijn bij ons van harte welkom voor het doen van een aanvraag.

Speelt het kerk-gelieerd zijn dan nog wel een rol?

De PCl ontleent zijn bestaansrecht met name aan de christelijke opdracht van het omzien naar de
zwakkeren in de samenleving, het omzien naar je naasten, dichtbij en veraf. Ook kerkrechtelijk is de
PCl op die gedachte verankerd. Persoonlijk vind ik diaconie, het aandacht hebben voor de ander,
één van de belangrijkste taken van de kerk, naast uiteraard de taken op het gebied van de
eredienst.

Er is naar mijn mening nog steeds veel (stille) armoede, ook in onze parochie. Is de PCl wel
voldoende bekend als hulporganisatie?

Dat blijft een moeilijk verhaal. We proberen er van alles aan te doen. We treden naar buiten door
middel van onze kerst- en paaspakkettenactie en ook via publicaties, zoals bijvoorbeeld onze vaste
pagina in Kompas. Wij willen zo graag de hulp bieden die mensen kunnen krijgen en die hen weer



een stukje vooruit kan brengen. De middelen daarvoor zijn beschikbaar, maar hoe bereiken wij de
mensen? Schaamtegevoel, vooral ook onder de oudere generatie, speelt daar naar mijn mening
nog steeds een grote rol bij. Mensen zouden opener moeten zijn. Ik heb overigens wel het gevoel
dat het wat beter wordt; daarvoor is een opener cultuur echt noodzakelijk.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer om je via de PCl in te zetten voor je medemens?

Aandacht hebben voor de ander vind ik een heel belangrijke opdracht; niet alleen voor de kerk,

voor welke religie dan ook. Maar los van welk geloof dan ook is het ook een opdracht voor ieder
van ons persoonlijk.

|| Ook voor mijzelf en

| zo voel ik het dan

| ook. Mijn inzet en

| betrokkenheid zijn

daarop gestoeld.

Ik moet bij iedere

hulpaanvraag het

gevoel hebben dat ik

met die hulp iemand

echt verder kan

helpen. Als dat lukt

2 dan heb ik daar een

goed gevoel over.

Hoe zou de kerk zelf die zorg voor de minder bedeelden wat nadrukkelijker op de
werkagenda kunnen zetten?

Ik denk dat de kerk daar ook via allerlei acties wel aandacht voor heeft. Het is ook een diaconale
opdracht van de kerk en wordt in mijn ogen juist in deze tijd steeds belangrijker. Bevorderen van de
onderlinge band, van verbondenheid tussen mensen, vind ik ontzettend belangrijk. Ook dat is een
opdracht van de kerk. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de aandacht voor het geloof, voor
de kerk en het kerkbezoek steeds minder wordt.

Naast alle vervelende ontwikkelingen die in de recente geschiedenis hebben plaats gevonden in de
kerk, is ook met name het tijdsgewricht waarin wij leven debet aan deze ontwikkelingen.

Is er - daar zo samen over filosoferend - nog wel toekomst voor de kerk?

Die vraag is niet zo maar met ja of nee te beantwoorden. De traditionele manier heeft denk ik
nauwelijks nog toekomst. Maar bijvoorbeeld kijkend naar de kinderen zijn er lichtpuntjes die ook
wel weer wat houvast kunnen bieden. Ik merk dat kinderen wel bezig zijn met het geloof. Zoals in
de Kinderkerk. Maar ook hoe kinderen enthousiast lid kunnen zijn van een kinderkoor. Of bijvoor-
beeld kinderen die heel bewust nadenken over het Vormsel en daar zelfstandig een besluit over
nemen.

Heb je tot slot nog een boodschap voor onze lezers?

De wens van onze pastoor tijdens de laatste kerstviering was: “Ga op zoek naar een beetje Jezus in
jezelf” Ik vind dat een prachtige gedachte. Ik zou hem naar de lezers toe ook willen formuleren als:
Geef een beetje aandacht aan elkaar!

Geef een beetje aandacht aan elkaar



Pastorale column .

, pastoraal werker Christianne Saris

Samen op weg naar Pasen

Op woensdag 5 maart begint de veertigdagentijd.

Een tijd waarin we met elkaar de geestelijke reis naar Pasen maken.

Met Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat Gods liefde het
wint van alle duisternis. Dat betekent voor ons mensen dat er altijd nieuwe
toekomst en nieuw leven op ons wacht.

Ik denk echter dat we allemaal wel eens het gevoel hebben in een woestijn
beland te zijn. In deze wereld waarin zoveel onrecht gebeurt, is onze droom
van een menswaardige wereld voor alle mensen ondergesneeuwd. “Het ontbreekt ons aan hoop,
we dolen in het leven rond als op een verlaten steppe, zonder een beloofd land waarnaar we
samen optrekken” zegt paus Franciscus in één van zijn brieven. Het gevolg hiervan is dat we ons
terugtrekken in ons vertrouwde en veilige wereldje. Daardoor slaan we geen bruggen naar onze
medemensen en werken we niet aan de wereld die God voor ons bedoeld heeft.

Om te zien hoe wij die wereld dichterbij kunnen brengen,
is het goed om in de veertigdagentijd halt te houden en
ruimte te maken. Dat kan op drie viakken:

Ruimte maken voor de stilte: om op adem te komen van
ons gejacht en gejaag. Om Gods stem te horen in ons. Om .
zijn liefde en kracht te kunnen voelen voor onszelf en onze \’I ;\ST

medemensen.

Ruimte maken om te vasten: om zo de cirkel van onze (eet)gewoonten te doorbreken en ons
bewust te worden van ons consumptiegedrag en onze verslavingen.

Ruimte voor onze medemensen: om oog en oor te hebben voor hen. En vooral voor mensen die in
de knel zitten. Zoals de barmhartige Samaritaan stilstond bij de gewonde mens die op zijn pad
kwam, zo mogen wij dat ook doen. Dan ontdekken we wat mensen soms mee moeten dragen in
het leven. Velen onder ons zijn gewond geraakt door ziekte, verlies, dood, oorlog, geweld,
teleurstellingen. Zij zoeken een helpende hand, een luisterend oor, een liefdevolle blik. Dat wij hen
dat mogen bieden. Uit onze comfortzone naar hen toe. Een brug slaan van liefde en vriendschap.
Delen van wat we hebben. Dat we dan mogen ontdekken dat de verbondenheid die we zoeken,
zo gevonden kan worden. Want daar waar vriendschap en liefde is, is God.

Dat de volgende liedtekst, geinspireerd door een tekst uit de profeet Jesaja onze leidraad mag zijn:
“Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
het is al begonnen, merk je het niet?”
Ik wens ons een hele goede en vruchtbare veertigdagentijd toe!



Heilig Jaar 2025:
teken van hoop

Op 29 december jongstleden heeft de paus
het Heilig Jaar geopend.

Het Heilig Jaar is een jaar van hoop en
genade.

Paus Franciscus heeft aan dit heilig jaar het
thema 'Pelgrims van hoop' meegegeven.
Naar aanleiding van dit Heilig Jaar hebben
de bisschoppen van Nederland een
inspirerende brief geschreven, waarvan wij
de gedachtegang graag met u willen delen.
De bisschoppen geven aan dat hoop sterk verbonden is met ons geloof. Jezus heeft dit ons immers
voorgeleefd. Zijn verrijzenis betekent dat er niet alleen in dit leven, maar ook in het leven hierna,
hoop is op een betere toekomst.

Zij vragen ons, in aansluiting met de paus, om stevig verankerd te blijven in de hoop.

Die hoop mogen we hebben omdat God ons liefheeft en hij ons leidt op onze levensweg.

“Hoop biedt niet alleen troost bij tegenslag, maar het is ook een drijvende kracht om de
uitdagingen van deze tijd met vastberadenheid tegemoet te treden. Het helpt ons om niet
pessimistisch te worden van alle negatieve en sombere verhalen over oorlogen, viuchtelingen en
allerlei crises. Want er gebeurt in de samenleving ook heel veel goeds dat meer aandacht verdient.
Daarom wordt iedereen opgeroepen om in dit komende heilige jaar de schijnwerpers te zetten op
plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en mensen die hoop uitstralen”.

Daarnaast worden we opgeroepen om zelf teken van hoop te zijn. Door onze gezinnen,

buurten en gemeenschappen te maken tot plaatsen van ontmoeting en hoop. Door met elkaar
mee te leven in goede en slechte tijden. Elkaar te ondersteunen en te bemoedigen. Door in liefde
met elkaar te leven.

De paus en de bisschoppen hopen dat we door deze manier van leven 'een beweging van hoop'
in gang mogen zetten en 'bruggen van hoop' mogen bouwen.

Zo kunnen we volgens hen met elkaar op weg gaan als 'pelgrims van hoop' en werken aan een
wereld waarin liefde en gerechtigheid de boventoon voeren.

Een brief met een mooie gedachtegang en goede handreikingen voor ons.

Dat wij in onze parochie tekenen van hoop mogen zien en zelf ook mogen zijn.

Hartelijke groet,

Pastoor Hans Hermens en pastoraal werker Christianne Saris



Vanaf de bestuurstafel

door voorzitter
pastoor Hans Hermens

De feestdagen liggen weer achter ons. De kerstboom, de kerststal zijn weer
opgeruimd, de oliebollen zijn opgegeten.

We zijn aan een nieuw jaar begonnen. Het jaar 2025 is door paus Franciscus uitgeroepen als een
heilig jaar en heeft als thema gekregen: ‘Pelgrims van hoop'

Ook als parochie mogen we leven met de hoop die Christus ons geeft. Als kerk hebben we een hele
mooie Boodschap uit te dragen, een Boodschap van Gods liefde en trouw voor ieder mens. Als kerk
zijn we geroepen om deze liefde en trouw in Woord en daad uit te dragen. Gelukkig mogen we dat
doen met vele vrijwilligers die onze parochie nog kent. Daarom ook dank aan de vele vrijwilligers
die zich voor onze parochie blijven inzetten, zodat we samen kerk van Jezus Christus kunnen zijn.

Korenbeleid

OP 23 januari jl. waren afgevaardigden van alle koren binnen onze parochie uitgenodigd om te
spreken over de toekomst van de koren. Als parochie hebben we te maken met krimp. Dat geldt
voor het aantal kerkbezoekers, maar ook voor de geldelijke middelen die de parochie binnenkrijgt.
Daarover heeft onze penningmeester Bas Mensink een toelichting gegeven.

Ook het aantal weekendvieringen zal in de nabije toekomst aanzienlijk minder worden wanneer er
nog maar drie kerken in onze parochie open zijn. Dat betekent voor het weekend dat er dan ook
nog maar drie vieringen zullen zijn.

Onze parochie kent momenteel veertien koren. Door de sluiting van kerken in onze parochie
hebben enkele koren aangegeven te willen stoppen of misschien op een andere wijze door te
willen gaan.

Op de avond met de koren stond luisteren, informeren en inventariseren centraal.

Luisteren, omdat we als parochiebestuur het heel belangrijk vinden om te weten wat er leeft binnen
de koren aangaande hun toekomstverwachtingen om zo te kunnen bekijken in hoeverre we met
deze toekomstverwachtingen rekening kunnen houden.

Informeren, omdat de krimp ons allen aangaat en deze krimp ook zijn consequenties kent. Verder is
ook aangegeven dat we als bestuur en pastoraal team het zeer wenselijk achten dat er een
pluriformiteit is binnen het korenaanbod. Zo valt te denken aan gregoriaans, aan het repertoire van
middenkoren, kinderkoor, Nederlandstalige gezangen die ook samenzang ondersteunen, etc. En
inventariseren, om in kaart te brengen welke koren willen doorgaan. Welke koren ook buiten hun
eigen geloofsgemeenschap willen zingen of misschien wel met een ander koor samen willen
optrekken.

Uit het gesprek met de afgevaardigden van de koren bleek dat het goed was nog eens binnen de
eigen koren te inventariseren hoe de eigen koorleden vorm willen geven aan de muzikale
toekomst binnen onze parochie.

Het bestuur zal, samen met de heer Gerrit Olimulder, namens de voorzitters van de Commissies van
Beheer van de geloofsgemeenschappen binnen onze parochie, een aantal vragen formuleren waar
de koren antwoord op zullen gaan geven.



Herstructureringsproces

Op 26 november jl. heeft in Reutum de hoorzitting plaatsgevonden en op 30 januari jl. in
Vriezenveen. De hoorzitting maakt onderdeel uit van de procedure die het mogelijk maakt om de
bisschop te vragen een decreet uit te vaardigen dat het mogelijk maakt om de kerk aan de
eredienst te onttrekken. Voor de hoorzittingen waren de parochianen uit de eigen
geloofsgemeenschap uitgenodigd. Tijdens de hoorzitting hadden de mensen de gelegenheid om
hun meningen, opmerkingen en vragen met betrekking tot het onttrekken van de kerk aan de
eredienst kenbaar te maken. Deze werden genotuleerd, maar vragen werden niet beantwoord en
er vond ook geen discussie plaats. Van de hoorzitting werd wel ter plekke schriftelijk verslag
opgemaakt en aan het eind van de hoorzitting werd dit conceptverslag voorgelezen waarna het
definitief werd vastgesteld. Het verslag van de hoorzitting inclusief de presentielijst zal een
onderdeel zijn van de documentatie die ter beoordeling naar het bisdom gaat voor de onttrekking
van de kerk aan de eredienst.

De verwachting is dat begin april in Reutum de laatste eucharistieviering in het kerkgebouw zal
worden gevierd. Medio dit jaar zal de laatste eucharistieviering in het kerkgebouw van Vriezenveen
plaatsvinden. Over de precieze data wordt op het moment van schrijven van dit artikel (eind
januari) nog overlegd.

Actie Kerkbalans Geef
In april gaat voor onze parochie Actie Kerkbalans weer starten. vOoOor
Wij, als parochiebestuur, zijn dankbaar aan allen die Actie Kerkbalans dit jaar le kel'k

weer mogelijk maken. Natuurlijk zijn we ook dankbaar aan hen die hun
financiéle bijdrage ook dit jaar weer gaan geven.

Hartelijke groet,
pastoor Hans Hermens, voorzitter parochiebestuur

Opa en Omaviering

Op zondag 9 februari vond er een opa- en omaviering plaats in de dagkapel van Geesteren,
georganiseerd door de werkgroep Kinder- en Jeugdkerk van onze parochie. Onder leiding van
Colinda Stolp werd het verhaal van het verloren schaap verteld en door de oudere kinderen
uitgebeeld. De jongere kinderen keken geboeid toe. Ook de ouders en grootouders werden
ingeschakeld. Pastoraal werker
Christianne Saris ging daarna met de
kinderen in gesprek over verloren lopen
en gevonden worden. Ze vroeg aan de
kinderen wie er voor hen een goede
herder is. “Opa, oma, pappa, mamma,
mijn zusje” klonk het. Er werd een kaars
aangestoken voor de gebeden die opa’s
en oma'’s aandroegen.
Na afloop van de viering was er een
gezellig samenzijn met koffie, thee en
ranja. De werkgroep kijkt terug op een
mooie zondagmorgen.




VASTENAC IE

Project Vastenactie 2025: een betere toekomst
voor Filipijnse kinderen met een handicap

Een eigen doelenproject van de parochie Lumen Christi, de Plechelmus parochie
en de H. Pancratius parochie

Situatieschets

In de Filippijnen zijn veel gehandicapte kinderen uit arme gezinnen met een uitzichtloos bestaan.
Pater Derksen, die van 2002 tot 2006 werkzaam was in parochie Lumen Christi, was heel begaan
met hen. Hij was missionaris van Mill Hill en had jarenlang gewerkt in de Filippijnen.

Zijn betrokkenheid en enthousiasme werkten aanstekelijk.

Stichting Loop en Werk

Toen hij in 2006 weer terugkeerde naar de Filippijnen, is de stichting Loop en Werk opgericht, als
cadeau aan hem. Het doel van de stichting is arme Filipijnse kinderen en (jong) volwassenen met
een lichamelijke handicap te helpen, zodat zij uitzicht krijgen op een grotere zelfstandigheid en
een betere toekomst.

Met behulp van de stichting kon er een prothesecentrum gebouwd worden met financiéle hulp uit
Nederland. In het prothesecentrum melden zich veel kinderen met klompvoeten, scoliose en
andere handicaps. Deze kinderen krijgen de gratis medische zorg en hulp die ze nodig hebben.
Naast deze gratis medische hulp gaan er een vijftigtal kinderen op kosten van de stichting Loop en
Werk naar school.

Schoolfonds

Stichting Loop en Werk heeft een aantal jaren geleden het schoolfonds opgericht. De families
waarvan de kinderen gesponsord worden geeft dit ruimte en uitzicht op een betere toekomst voor
hun kind en voor de
gehele familie. Inmiddels
zijn er al een aantal
kinderen afgestudeerd en
zorgt dit ervoor dat het
veel beter gaat met de
kinderen en hun familie.
De kinderen die
afgestudeerd zijn hebben
allen een goede baan
gevonden en steunen hun
familie waar nodig is.
Daarnaast kunnen de
afgestudeerde kinderen
een studie betalen voor
hun broers en zussen.




Wat willen we bereiken?

Met steun van de Vastenactie wil de stichting het schoolfonds sponsoren en met het opgehaalde
geld tien kinderen tien jaar gratis onderwijs laten volgen. We hopen met steun van onze parochie
en onze twee buurtparochies deze wens in vervulling te laten gaan.

Culturele avond over project komende Vastenactie

Maandag 3 februari jl. vond de informatieavond plaats over het project voor de komende
Vastenactie. Pastoraal werker Christianne Saris heette iedereen hartelijk welkom. Renilde Heinink,
lid van de stichting Loop en Werk, vertelde over de situatie van gehandicapte kinderen in de
Filipijnen. Haar verhaal maakte indruk bij de aanwezigen. Daarna trad een Filipijnse zang- en
dansgroep op en waren er Filipijnse
lekkernijen te proeven.

Hoe kunt u het project steunen?
Door tijdens de veertigdagentijd een
bijdrage te doneren in de bussen achter in
de kerk. Of via de QR-code die u zult vinden
in de infobladen en de sociale media van de
parochie. Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage!
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In verbinding met de eigen geloofsgemeenschap
door het delen van geloof en elkaar ontmoeten

Graag vertel ik u over drie bijzondere projecten die te maken hebben met het delen van het geloof.
Wanneer mensen zorgbehoevend raken en worden opgenomen in een zorginstelling dan betekent
dit meestal dat het wekelijkse
kerkbezoek in de eigen
geloofsgemeenschap komt te vervallen.

Het eerste project: bezoek aan
eigen geloofsgemeenschap

Het fysieke contact met de
geloofsgemeenschap/parochie neemt
af of stopt.

In gesprekken met bewoners van
TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) blijkt hoe
kostbaar zij een bezoek aan hun eigen
geloofsgemeenschap vinden. Contacten
met medeparochianen en het op de
hoogte blijven van ontwikkelingen
betreffende de toekomst zijn waardevol.
Een bezoek aan hun zo vertrouwde kerkgebouw,

is van grote emotionele waarde omdat juist in de kerk vele voetstappen en herinneringen liggen.
Dit geldt tevens voor een bezoek aan het kerkhof.

Het bezoeken van het graf van dierbaren, een bloemetje te plaatsen en even te bidden.

Vanuit verschillende locaties binnen TMZ worden door de vakgroep geestelijke verzorging en
coordinerend medewerkers welzijn, ontmoetingsmomenten georganiseerd om mensen die
verbondenheid weer te laten ervaren met hun eigen geloofsgemeenschap of protestantse
gemeente. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Zelfs maanden later vertellen bewoners en
familie hoe waardevol zo'n bezoek is geweest.

bezoek bewoners TMZ aan de kerk van Vasse

Het tweede project:

geloofsbeleving door zintuigelijke ervaringen en delen van verhalen

Een aantal keren per jaar gaan we met bewoners van TMZ naar de basiliek in Tubbergen om er
samen te bidden, te zingen, kaarsen aan te steken en de gebrandschilderde ramen te bezichtigen
en hierover uitleg te krijgen. Deze vorm van reminiscentie (het bewust ophalen van herinneringen)
in een kerk is een zeer waardevolle benadering bij zowel somatische- als de psychogeriatrische
bewoners. Herinneringen aan geloof, kerkzijn, vrijwilligerswerk of het ontvangen van (kerkelijke)
onderscheidingen komen naar boven en worden gedeeld. Het geloof beleven door samen te
bidden, te zingen, het ontsteken van een kaars, luisteren naar orgelmuziek zijn zeer betekenisvolle
en soms ook emotionele momenten. Ook voor aanwezige familieleden zijn dit kostbare momenten.
Met name als het gaat om een dierbare die zich ten gevolge van ziekte steeds minder kan
herinneren. Door dit samenzijn worden mensen geestelijk gevoed en gesterkt. Het gaat om
menswaardige wederkerige ontmoetingen en spiritualiteit waardoor ze anders terugkomen dan
dat ze op weg gingen.



Geloofsbijeenkomsten - Levend geloof

Hoe geef je je geloof vorm in het leven van alledag? In een nieuwe reeks geloofsbijeenkomsten
kijken we naar inspirerende mensen die op hun eigen wijze het geloof in de Blijde Boodschap
handen en voeten hebben gegeven, door alle moeilijkheden en afwijzing heen. In al deze mensen
mogen we ook de Geest van Jezus herkennen. Zij zijn een voorbeeld van levend geloof en
daarmee pelgrims van hoop in ons aardse leven.

De geloofshijeenkomsten beginnen om 17:30 uur en duren tot 20:30 uur. De avond begint met een
korte inleiding en een gezamenlijke maaltijd.

Tijdens de geloofshijeenkomsten bespreken we
de volgende inspirerende mensen: DOQ
Woensdag 26 februari: Petrus en Paulus Ibee OOk
Donderdag 13 maart: Ignatius van Loyala !
Dinsdag 25 maart: Jozef, bruidegom van Maria

Woensdag 9 april: Edith Stein

Dinsdag 29 april: Franciscus van Assisi

Donderdag 15 mei:  Maria, moeder van Jezus

Meer informatie kunt u vinden op de website of in de informatiebladen.

Opgave
U kunt zich voor deze bijeenkomsten opgeven vodr dinsdag 25 februari a.s.
bij het centraal secretariaat. Contactgegevens zie colofon, pagina 30.
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Verbonden zijn met elkaar

In het besef dat het verwarrend kan zijn, wil ik toch proberen
de verschillende taken welke ik in dit jubeljaar mag vervullen,
met elkaar te verbinden.

Als diaken van het Aartshisdom ben ik nu al bijna vijftien jaar
werkzaam in het Militaire Ordinariaat.

Als aalmoezenier en nu ook al bijna vijf jaar als
hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. Zo mag ik namens de
bisschop de andere 44 aalmoezeniers faciliteren en aansturen, zodat zij mee kunnen gaan, daar
waar de militairen gaan en uiteraard zijn wij er ook voor de burgers en het Thuisfront.

We trekken, als aalmoezeniers, naar bijzondere plaatsen en pogen het Evangelie gestalte te geven
in onze aanwezigheid op vele manieren.

Uiteraard blijf ik diaken van het Aartsbisdom en daarom mag ik, als ik
kan, als vrijwilliger, het pastoraal team helpen bij het voorgaan in
Woord- en Communievieringen.

De komende twee maanden zal ik daar weinig toe komen, daar ik
vorig jaar gevraagd ben om prins Carnaval te zijn in Fleringen en
tevens sleutelprins van de gemeente Tubbergen. Een grote eer!

Ik moest er wel even over nadenken, totdat ik besefte dat het
Carnaval precies zo'n feest is in onze Rooms-Katholieke Kerk, alwaar
de wereld het heilige ontmoet. Als voorbereiding op de vastentijd,
dé voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, is het bij uitstek een
periode van bewustzijn van hoe de wereld steeds meer van
extremen lijkt te zijn. Van vrede en oorlog, van rijk en arm, van
vreugde en verdriet.

Als diaken ben je ook de schakel tussen de wereld en de Kerk en als
aalmoezenier zie je ook alle facetten van het leven, alwaar je een
religieuze duiding aan mag geven. Zo bemerk ik dat juist in deze tijd
het nodig is om de Kerk in de wereld te brengen en de wereld in de
Kerk, omdat deze elkaar nodig hebben. Dat we als Rooms-Katholieke
Kerk het Jubeljaar 2025 vieren lijkt een prachtige omarming te zijn van al het bovenstaande. In
Rome kun je als pelgrim van hoop door de heilige deur lopen.

In onze parochie zijn er twee carnavalsverenigingen die hun 55-jarig jubileum vieren: de Alberger
Bokke en de Papsleef’n, en er is één carnavalsgenootschap, de Kroesmennekes, dat haar 22-jarig
jubileum viert.

Veel om te jubelen en te vieren, maar daarnaast hoop en bid ik dat alle deuren tussen wereld en
Kerk wagenwijd openstaan, zodat we elkaar tot steun mogen zijn. Dat we in de ontmoeting met
elkaar verbonden zijn en blijven.



Schelpjesviering 2025

Zondag 12 januari 2025 vond de jaarlijkse centrale schelpjesviering plaats.

Alle gezinnen waarvan afgelopen jaar een kind was gedoopt in onze parochie, waren hiervoor
uitgenodigd. Veertien gezinnen hadden aan deze uitnodiging gehoor gegeven. Zij namen opa's en
oma’s, tantes, ooms, neven en nichten van de dopelingen mee.

De kerk was warm aangekleed, de kerstbomen en kerststal stonden er nog, het was de laatste
zondag van de kersttijd.

In de viering werd stilgestaan bij het feest van de Doop van de Heer. Voordat het evangelieverhaal
hierover werd gelezen, speelde de pastoor Johannes de Doper die iedereen opriep zich te laten
dopen. Na het evangelie werden alle aanwezigen besprenkeld met wijwater ter herinnering aan de
doop. Het lied ‘Geef mij je hand' werd gezongen met de oudere kinderen die hiervoor op het
priesterkoor werden uitgenodigd.

Vervolgens werd er gebeden. Voor alle kinderen, dat zij mogen delen in Gods scheppende liefde.
Voor de ouders, dat zij een warm thuis kunnen bieden aan hun kinderen waar vriendschap en liefde
de boventoon voeren. Voor de familie van de dopelingen, dat ze in hartelijkheid en verbondenheid
met elkaar mogen leven.

Op het einde van de viering ontvingen de gezinnen een zegen van pastoor Hermens of een
zegenwens van pastoraal werker Christianne Saris. De schelpjes werden uitgereikt door de leden
van de doopwerkgroepen. Tot slot was er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten onder het
genot van koffie/thee/ranja met wat lekkers.

De pastores kregen complimenten van zowel de leden van de doopwerkgroepen als de
doopouders. Het was een mooi en gelovig samenzijn met jonge en oudere mensen aan het begin
van het nieuwe jaar.

by

B
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Vieringenschema van 22 februari t/m 21 april

onder voorbehoud - zie website voor actuele informatie

Langeveen 19:00u  Woord & Communie Werkgroep

Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 19:00u  Woord & Communie Werkgroep

|Zondag 23 februari: 7e zondag door hetjear |
Geesteren 09:00u  Woord & Communie Pastoraal werker Saris

Reutum 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens

Vriezenveen 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Geesteren 19:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 09:00u  Woord & Communie Werkgroep
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u  Eucharistie Pastor Huisman
Geesteren 18:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 19:00u  Woord & Communie Pastoraal werker Saris
Tubbergen 20:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 19:00u  Woord & Communie Pastoraal werker Saris
Reutum 19:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vriezenveen 19:00u  Woord & Communie Werkgroep
Langeveen 09:00u  Woord & Communie Werkgroep
Mariaparochie 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Woord & Communie Werkgroep
Langeveen 19:00u  Woord & Communie Werkgroep
Mariaparochie  19:00u  Eucharistie Pastor Huisman
Vasse 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 19:00u  Woord & Communie Werkgroep
Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 19:00u  Woord & Communie Werkgroep

Geesteren 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Reutum 09:00u  Woord & Communie Pastoraal werker Saris
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vriezenveen 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vriezenveen 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens




Langeveen 19:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Geesteren 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00u  Woord & Communie Diaken Thoni
Mariaparochie 09:00u  Woord & Communie Werkgroep
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Mariaparochie  09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens Gezinszondag

Vasse 10:00u  Woord & Communie Werkgroep

Vriezenveen 09:00u  Woord & Communie Werkgroep
[Donderdag 17 april: Witte Donderdag |
Geesteren 19:00 u  Eucharistie Pastor Huisman Paastridutim
Mariaparochie 18:30u  Eucharistie Pastoor Hermens Paastridulim

Tubbergen 20:30u  Eucharistie Pastoor Hermens en pw Saris Paastriduiim
|Vriidag 18 april: Goede vrijdag ]
Geesteren 20:30u  Plechtigheden Pastor Huisman Paastriduiim

Langeveen 15:00u  Kruisweg Werkgroep

Mariaparochie 15:00u  Plechtigheden Pastoor Hermens Paastridutim

Tubbergen 15:00u  Kruisweg Pastoraal werker Saris

19:00u  Plechtigheden Pastoor Hermens en pw Saris Paastriduiim

Vasse 15:00u  Kruisweg Werkgroep

Vriezenveen 15:00 u  Kruisweg Werkgroep onder voorbehoud
|zaterdag 19 april: Stille Zaterdag |
Geesteren 21:00u  Paaswake Pastor Huisman Paastriduiim
Mariaparochie 21:30u  Paaswake Pastoor Hermens Paastridutm

Tubbergen 19:00 u Paaswake Pastoor Hermens en pw Saris Paastriduiim

|zondag 20 april: Hoogfeest vanpasen |
Geesteren 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Langeveen 09:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Mariaparochie 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Tubbergen 11:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 09:00u  Woord & Communie Pastoraal werker Saris

Vriezenveen 10:00 u  Woord & Communie Diaken Thoni

|Maandag 21 april: Tweede Paasdag |
Langeveen 09:00u  Woord & Communie Werkgroep

Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens

Doordeweekse vieringen: zie website Viering Eeshofkapel

Zaterdag 15:00 uur
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Albergen

Geloofsgemeenschap H. Pancratius

Adres: Hobergenstraat 18, 7665 Al Albergen

E-mail: info.albergen@hpancratius.nl

Maandelijkse Eucharistieviering

In het verleden was er op de vijfde dinsdag van
de maand een Eucharistieviering in het
Cultuurhoes.

Met ingang van juli jl. is er elke maand, op de
tweede dinsdag, om 09:30 uur een
Eucharistieviering. Voorganger is pastoor
Hermens. Ook is er een koster en een lectrice
aanwezig. Parochianen waarderen het dat ze in
eigen dorp kunnen vieren en dat er na afloop
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kop koffie of thee.

Het aantal aanwezigen groeit nog maandelijks.
U bent van harte welkom om mee te vieren.

Kaarsjes bij Maria

De Mariakapel op de begraafplaats is nu ruim
een jaar in gebruik. Dat deze voorziet in de
behoefte van de parochianen en mensen die
de begraafplaats bezoeken is duidelijk te
merken aan het aantal kaarsjes dat in de kapel
wordt aangestoken. Dit is aanzienlijk meer dan
voorheen in de tijdelijke kapel in de aulaenin
de Mariakapel in de kerk.

Mensen lopen nu gemakkelijk even binnen om
hetgeen hen bezighoudt te delen met Maria of
even een stiltemoment te houden. In het
intentieboek zijn de intenties en gedachten te
lezen die zijn opgeschreven, door groot en
klein. V66r in het intentieboek staat een
gedicht van Dorothé Klein-Verdel, een welkom
van Maria aan allen die de kapel bezoeken.




Fleringen

Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria

Adres: Oldenzaalseweg 98, 7666 LH Fleringen

Telefoon: 0546-621953
E-mail: info.fleringen@hpancratius.nl
Openingstijden: di 15:00-16:00

Samenkomst Kerstavond
Je licht schijnt verder dan je denkt

In een sfeervol Hart van Fleringen bezochten
veel mensen op Kerstavond de laatste
samenkomst van 2024. Kerst is het feest van
licht en vrede. ledereen kan daar op zijn of
haar eigen manier aan bijdragen, dat was de
boodschap die doorklonk in de inspirerende
en hoopvolle teksten.

ledereen kon ook een lichtje ontsteken, met als
resultaat een grote hoeveelheid licht dat
straalt in de wereld. 'nJoy verleende ook haar
medewerking en zong zowel enkele klassieke
als moderne kerstliederen. Dank aan iedereen
die deze samenkomst mogelijk heeft gemaakt!

Je licht schint
verder dan je denkt

<amenkomstis op-

saterdag 5 maart
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Geesteren
H. Pancratius

Adres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren

Telefoon: 0546-631216
E-mail: info.geesteren@hpancratius.nl
Openingstijden: do 09:00-10:30

Nieuwe huurders in ruimtes van pastorie

20

Geesteren Samen en ZoCo

Deelname aan de gemeenschap is niet voor
iedereen eenvoudig. Daarom is in 2015 Stichting
Geesteren Samen opgericht. De stichting heeft
als doelstelling om activiteiten en initiatieven te
stimuleren die deelname aan het maatschappe-
lijk leven in Geesteren voor iedereen mogelijk
maakt en waardoor iedereen zich van betekenis
voelt.

In 2022 is daarnaast in Geesteren de ZoCo
opgericht die allerlei activiteiten organiseert
voor ouderen en jongeren in Geesteren om

bij te dragen aan de kwaliteit van het leven

in Geesteren.

Ruimtes in de pastorie voor bibliotheek en
breiclub

Vanaf 1 januari 2025 hebben Geesteren Samen
en ZoCo een belangrijke stap gezet in het
versterken van de gemeenschap.

Geesteren Samen gaat twee ruimtes huren in de
pastorie van Geesteren waarvan ook de ZoCo
gebruik gaat maken.

De voormalige woonkamer van de pastoor en de
vergaderkamer ernaast zullen gebruikt worden
als bieb en als ontmoetingsplek. ZoCo zal vanaf
medio februari daar starten met een breiclub en
brengt zo mensen met een passie voor
handwerken samen.

Naast deze nieuwe initiatieven in de pastorie
biedt Geesteren Samen ook de mogelijkheid om
elke dag gratis boeken te lenen bij de Aanleg.
Met deze nieuwe ontwikkelingen tonen
Geesteren Samen en ZoCo hun gezamenlijke
enthousiasme om Geesteren leefbaar te houden.
Samenleven doe je immers met en voor elkaar.

Extra ruimte in pastorie te huur

In de verhuurovereenkomst aan de bieb en ZoCo
is afgesproken dat de vergaderruimte in de
avonduren ook gebruikt kan worden door de
geloofsgemeenschap Geesteren. Hierdoor is de
huidige vergaderruimte (ter grootte van 15 m2)
op de verdieping binnenkort weer beschikbaar
voor verhuur. Gegadigden kunnen zich melden
op het secretariaat op donderdagochtend
(09:00-11:00 uur) of bij Gerrit Olimulder

06 - 51612860.



Langeveen
H. Pancratius

Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen
Telefoon: 0546-681142

E-mail: info.langeveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 09:00-10:00

Kracht van delen

Delen is een krachtige manier om verbinding te
maken met elkaar. Het gaat niet alleen om het
geven van iets tastbaars, maar ook om het
delen van waarden, tijd, ervaringen, het
omkijken naar anderen en het delen van Gods
liefde, genade en boodschap in woord en
daad.

Wanneer we delen, creéren we ruimte voor
begrip, samenwerking en wederzijds respect.
Het kan zo simpel zijn als een glimlach, een
luisterend oor of het doorgeven van kennis aan
iemand die het nodig heeft. Delen versterkt
relaties, brengt mensen dichter bij elkaar en
bouwt een gemeenschap waarin iedereen kan
groeien.

Laten we onthouden dat delen geen verlies is,
maar een kans om te vermenigvuldigen.

Wat jij geeft, keert vaak op een onverwachte en
mooie manier terug.

Dus laten we vandaag een moment nemen om
te delen, groot of klein.

Samen maken we het verschil.

mensen

""" : pulten

= g'eloo}c ~ Omzien

..:-f.u‘-‘ Kerkm Samen o

ultdragen -.:'--."ﬂ

Kerst

De feestdagen zijn ook een tijd van verbinding,
hoop en aandacht voor elkaar. In onze geloofs-
gemeenschap staan we stil bij het belang van
kleine gebaren, zoals het versturen van een
kerstkaart. Een parochiaan maakt deze kaarten
zelf en de Commissie van Beheer en Stichting
Oonze Keark zorgen voor de verzending.

Zo laten wij weten dat wij denken aan onze
ouderen, alleenstaanden en mensen die door
een moeilijke tijd gaan. Een warme wens kan
een groot verschil maken in iemands dag en zo
hopen wij een lichtpuntje te zijn voor hen.

Een kleine daad, een groot gebaar. Op deze
manier wordt er in deze periode ook
omgekeken en aandacht geschonken aan deze
mensen.
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Mariaparochie/Harbrinkhoek

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Adres: Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo/Mariaparochie
Telefoon: 0546-861110

E-mail: info.mariaparochie@hpancratius.nl

Openingstijden: di en vr 09:30-11:30

Kerstoptreden Cantabilé

Op zondagmiddag 22 december gaf het koor Natuurlijk heeft Cantabilé traditiegetrouw
Cantabilé een kerstconcert in het Theaterhotel. ook de kerstavondviering in onze eigen kerk

Dit was een gastoptreden op uitnodiging van opgeluisterd met mooie muziek en zang.
Shantykoor de Qostvaarders. Voor deze

gelegenheid was de grote zaal van het Kerkschoonmaak

Theaterhotel door eigen mensen omgetoverd Na de feestdagen was het vroeger de gewoonte
tot een echt kersttheater. om de kerk, na al dat intensieve gebruik, een

goede schoonmaakbeurt te geven. Omdat dit
gebruik behoorlijk verminderd is, hebben de
kosters besloten dat de schoonmaak ook wel om
de twee jaar mag. Deze 'heuglijke gebeurtenis'
heeft weer plaatsgevonden op dinsdag 14
januari.

Met meestal ongeveer dezelfde vrijwilligers en
de kosters werd er gezogen, geboend,
gedweild, spinnenwebben verjaagd en koper
gepoetst dat het een lieve lust was.

We nodigen de parochianen van harte uit om
een viering in onze mooie schone kerk bij te
wonen.

De bezoekers werden verrast met een zeer
afwisselend repertoire. De Qostvaarders
beten het spits af met een serie prachtige
(kerst)liederen. Vervolgens bracht
Cantabilé kerstliederen in verschillende
talen ten gehore.

De middag werd afgesloten met opnieuw
de Oostvaarders. Tot slot zongen de koren
samen nog een aantal kerstliederen,
waaronder Stille Nacht. Al met al een
heerlijke middag om in kerstsfeer te
komen.




Reutum en Haarle
HH. Simon en Judas

Adres: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum
Telefoon: 0541-670204

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:30-11:30

In verbinding blijven met de eigen

geloofsgemeenschap

Woensdag 13 november jl. brachten bewoners
van Erve Mensman en De Meulenhof
(Zorginstelling TriviumMeulenbeltZorg) een
bezoek aan hun eigen geloofsgemeenschap in
Reutum. Rond 14:00 uur werden zij welkom
geheten door Marga Nijhuis en Marietje
Poppink. Onder het genot van koffie/thee en
gebak werden contacten hernieuwd,
herinneringen opgehaald en werd iedereen
bijgepraat over wat er speelt in de
geloofsgemeenschap.

Zij werden meegenomen in de toekomstige
ontwikkelingen met betrekking tot kerksluiting
en hergebruik van het kerkgebouw. Daarna
bracht men een bezoek aan de zo vertrouwde
kerk, werd er een kaarsje opgestoken in de
Mariakapel en werden er oude foto's bekeken.

Op het kerkhof werden de graven van
dierbaren, vrienden, voormalige buren en zelfs
ouders bezocht. Geestelijk Verzorger Jacqueline
Meupelenberg van TMZ die hierbij aanwezig
was: “In de gesprekken met deze parochianen
blijkt hoe waardevol zij een bezoek aan hun
eigen geloofsgemeenschap vinden, de
contacten te onderhouden. Het zijn
menswaardige zingevende wederkerige
ontmoetingen die o zo belangrijk zijn.

Het geloof werd vanmiddag handen en voeten
gegeven. Mensen werden geraakt en
‘aangeraakt’ Dit is waar we het samen voor
doen! Alle aanwezigen vonden de middag
voor herhaling vatbaar.

Zoals hierboven door Jacqueline Meupelenberg
zo mooi omschreven, is 'verbinding' belangrijk
maar wij vonden de middag met hen te mogen
'delen’ ook belangrijk. De ontmoeting was voor
de cliénten waardevol maar ook voor ons.
Zoveel warmte en hartelijkheid te mogen delen
met mensen die anders zouden willen dan ze
nu nog kunnen was prachtig. Het delen van
gesprekken over vroeger toen ze nog in
Reutum woonden. Herkenbaarheid in hun
ogen nadat ze vroegen “Woar bin ie dan van?”
terwijl ze dat daarna alweer kwijt waren.

Wat een mooie middag met de afsluiter in de
Mariakapel. Samen kaarsjes aansteken in volle
overgave. Wat namen ze dankbaar afscheid en
wat ons betreft tot volgend jaar. We delen
graag weer een middag mooie herinneringen
met hen.
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Tubbergen

H. Pancratius

Adres: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:00-11:00

25 Jaar basiliek

Op zondag 5 januari hebben we stilgestaan bij
het feit dat de parochiekerk 25 jaar geleden tot
Basiliek is verheven. Alle vrijwilligers van onze
locatie waren speciaal uitgenodigd om dit feit
samen te vieren in en na de viering van 10:30
uur. Koffie met cake, een hapje en een drankje
waren voor alle aanwezigen na de viering
beschikbaar. Het werd zo een nieuwjaars-
receptie met een extra thema. Velen hebben
hier gebruik van gemaakt en het werd een
gezellige bijeenkomst die we er misschien wel
in moeten houden. We realiseren ons dat vieren
van 25 jaar basiliek niet overal goed valt, zeker
niet als in je eigen parochie kerken moeten
sluiten. Maar om het zomaar voorbij te laten

gaan zou ook geen recht doen aan dit jubileum.

En de titel basiliek is zeker geen garantie om
een kerkgebouw open te houden.

Basiliek wordt je niet zomaar. Het kerkgebouw
moet bijzonder zijn maar zeker ook de
parochie.

Het kerkgebouw is
natuurlijk al bijzonder
door de aanwezigheid
van gebrandschilderde
ramen van 6 generaties
Nicolas. (Dat waren er
trouwens nog maar 5
in het jaar 2000).

Dat Dr. Schaepman uit
onze parochie komt,
telt natuurlijk ook mee.

Hij is begraven in het Vaticaan. (Zeker een
bezoek waard). Maar dat we een levendige
parochie waren in de jaren ‘90 was ook een
must om die erkenning te krijgen. Dat proberen
we vast te houden al is dat best moeilijk.

Een basiliek herken je altijd aan de twee
tekenen: Het conopeum (het parapluutje,
uitgevoerd in de oude pauselijke kleuren geel
enrood) en het tintinnabulum (belletjes op een
stok met het beeld van de patroonheilige, in
ons geval de heilige Pancratius). Het conopeum
symboliseert de bescherming van de heilige
sacramenten en het tintinnabulum werd
historisch gebruikt om de kwade geesten te
verjagen. Beide attributen staan in de basiliek
aan weerszijden van het tabernakel.

De vele aanwezigen voelden toch een beetje
trots en we mogen hopen dat dat zo blijft.




Vasse
HH. Joseph en Pancratius

Adres: Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Telefoon: 0541-680201

E-mail: info.vasse@hpancratius.nl
Openingstijden: di 09:30-10:30

Kerstmis in Vasse

Rondom het kerstfeest hebben vele vrijwilligers
in de geloofsgemeenschap Vasse zich van hun
beste kant laten zien. De tuinwerkgroep
uitgebreid met enkele vrijwilligers zorgde weer
voor een grote kerstboom naast en dennen in
de kerk.

Het dames- en herenkoor
verzorgde samen met de
fanfare St. Cecilia een
prachtig kerstconcert.

De kerstviering van de
Mariaschool zorgde voor
een volle kerk. Ook de
andere kerstvieringen
werden goed bezocht.

De bijgevoegde foto's
geven een sfeerimpressie.
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Vriezenveen
H. Antonius Abt

Adres: Oosteinde 19, 7671 AR Vriezenveen
Telefoon: 0546-561210

E-mail: info.vriezenveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 10:30-11:30

Hoorzitting

Op 30 januari jl. was in Vriezenveen de
hoorzitting met betrekking tot de onttrekking
van de kerk aan de eredienst. Een impressie:
Ruim 40 parochianen hebben hun
bedenkingen, opmerkingen, suggesties en
zorgen geuit. Deze zijn genotuleerd en de
notulen zijn dezelfde avond vastgesteld.
Opmerkingen waren onder andere: is er lokaal
nog ruimte voor vieringen? Wat gebeurt er met
de Lourdesgrot? Hoe is de toegang tot de
begraafplaats? Op welke termijn wordt de kerk
verkocht? Blijft de kerkbijdrage bestaan?
Komen er te zijner tijd antwoorden op deze
vragen? Kunnen we bij een uitvaart de klok
blijven luiden? Heeft de koper binding met
Vriezenveen? In tegenstelling tot de
aankondiging vooraf dat er tijdens de
hoorzitting geen antwoorden zouden worden
gegeven zijn er toch al wel wat dingen duidelijk
geworden. De verkoop van kerk en pastorie is
in een afrondende fase. De potentiéle koper
heeft een maatschappelijke functie.

De begraafplaats blijft toegankelijk via de
huidige toegangsweg.

Begraafplaats

Het is in de parochie gewoonte graven te
ruimen als grafrechten door de nabestaanden
niet worden verlengd. Als Commissie van
Beheer zijn wij van mening dat door ruiming de
geschiedenis van de katholieke gemeenschap
in Vriezenveen verloren gaat.

Ons voorstel is: indien men de grafrechten niet
verlengt, vervalt het graf aan de parochie.

De parochie beslist dan op enig moment wat er
met het graf gebeurt. Dit in relatie tot de
inrichting en de ruimte op de begraafplaats.

Dit zou via een addendum toegevoegd kunnen
worden aan het begraafplaatsreglement.

Wij realiseren ons dat het gevoelig kan liggen
met in het verleden gevoerd beleid.

Noem het voortschrijdend inzicht in combinatie
met geen ruimtegebrek.

Ontmoetingsruimte

Tijdens de hoorzitting hebben we het plan
gepresenteerd voor een kleine ontmoetings-
ruimte ter hoogte van de begraafplaats. Hier
zou bijvoorbeeld de doordeweekse viering of
een kleine ceremonie tijdens een begrafenis
gehouden kunnen worden. Maar ook de
tuinploeg kan er schuilen en koffie drinken.
Belangrijk voor de realisatie is dat het plan
gedragen wordt door de geloofsgemenschap
Hebt u hier ideeén over, of wilt u hier iets in
betekenen, deel het met de Commissie van
Beheer.




PCl: Er willen zijn voor u

De PCl H. Pancratius is een Caritasinstelling
die wil omzien naar mensen, ongeacht hun
levensovertuiging, die in (financiéle) nood zijn

N 2
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geraakt of dreigen te raken. -
Caritas betekent immers: christelijke liefde, Carltas
naastenliefde.

Kerstactie Maar ook de parochianen die de producten in
Het thema van deze Kompas is ‘delen’ de kerken leggen, hebben ervoor gezorgd dat

De afgelopen maanden stonden bijde PClin het ~ de actie dit jaar weer een succes was. En om de
teken van delen. Onze kerstpakkettenactie is hier ~ pakketten bij de mensen te krijgen, hebben wij

natuurlijk een goed voorbeeld van. hulp gekregen van het diaconaal beraad van de
Maar deze actie kan de PCl niet zonder hulp van ~ parochie en de diaconie van de protestantse
anderen tot zo'n succes maken. Zo helpt de kerk. Wij willen iedereen (ook de organisaties
kinderraad van de gemeente Tubbergen ons. en vrijwilligers die we hier niet hebben

Deze kinderen gaan op hun eigen school rond genoemd) heel hartelijk danken voor hun hulp!
en vertellen over de actie. Schoolkinderen

nemen producten mee naar school en in het Klein gebaar

actieweekend zorgen de kinderen van de Zelf hebben we een (financiéle) bijdrage
kinderraad dat de producten op locatie komen. mogen leveren aan een kleine attentie voor de
De supermarkten steunen ons door aan vluchtelingenkinderen uit onze parochie.
inwoners de mogelijkheid te geven gekochte Een klein gebaar waarbij we willen laten weten
producten achter te laten en we mogen onze dat er aan hen gedacht wordt.

posters en flyers daar uitdelen.

Hulp nodig

Ook hebben we in 2024 opnieuw enkele
mensen mogen helpen.

En toch denken wij dat er meer mensen soms
onze hulp nodig hebben. Aarzel niet om ons
om hulp te vragen.

Denkt u dat iemand in uw omgeving onze hulp
kan gebruiken, laat het ons dan weten!

Hoe kunt u helpen?

- Maak ons attent op mensen die een steuntje
in de rug nodig hebben

- Bied uw talenten aan om het plaatselijke
diaconie- en caritasnetwerk te verstevigen

- Help ons met een gift of donatie via
bankrekeningnummer NL23 RABO 0151429251
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Mariaviering en informatieavond Lourdesbedevaart

Op donderdag 16 januari vond er in de kapel van
de Eeshof een bijzondere Mariaviering plaats,
gevolgd door een informatieavond over de
Lourdesbedevaart, die gepland staat van 21 t/m
28 mei. De belangstelling was groot met bijna
twee volle bussen aanmeldingen.

De viering stond in het teken van het jaarthema
‘Met Maria, pelgrims van hoop Leden van de
werkgroep en vrijwilligers lazen prachtige teksten
voor die de bezoekers raakten. Het was een
moment van bezinning en verbondenheid. Als
symbolisch gebaar staken alle aanwezigen een
waxinelichtje aan, elk voor hun eigen persoonlijke intentie.

De viering werd afgesloten met een
ontroerende tekst over het unieke
‘Lourdesgevoel. Wat dat precies is?
Dat is haast niet in woorden te
vangen. Alleen wie er zelf is
geweest, begrijpt de magie van
Lourdes — een gevoel van hoop,
liefde en diepe verbondenheid dat
Je bijblijft.

Deze avond was niet alleen informatief, maar vooral ook inspirerend, en gaf alvast een voorproefje
op de bijzondere reis die in mei op het programma staat.

Wat is dat toch, dat speciale Lourdesgevoel?

Je gaat op stap met een groep mensen die je niet kent,
ieder met zijn eigen vaak gevoelige verhaal.

Je praat en luistert naar elkaar en na een paar dagen
lijkt het wel of je één grote familie bent.

Wat is dat toch, dat speciale Lourdesgevoel?

Ik kan er lang over praten, maar het is niet uit te leggen.
Het is iets wat ik diep van binnen voel.

Alleen iemand die er ook is geweest, snapt wat ik bedoel:
met dat speciale Lourdes — gevoel.




Wereldlichtjesdag

Lieve..., ik mis je zo (nog steed:s)

Zondag 8 december 2024 heeft voor de zesde keer in het kader van Wereldlichtjesdag

in de basiliek een samenzijn plaatsgevonden, waarbij 34 overleden kinderen herdacht werden,
door het aansteken van een kaarsje voor elk genoemd kind en door middel van passende liederen
gezongen door het koor Cantabilé uit Mariaparochie, gedichten over de regenboog en het verhaal
‘Tranen in de morgenzon.

Het overlijden van een kind geeft veel verdriet en een groot gemis. Voor altijd.

Het maakt niet uit hoe oud het kind was (stilgeborene, baby, kind, puber, jongere of al volwassen)
en ook niet of het overlijden nog maar kort of al langer is geleden.

Een kind blijft je kind en voor altijd in je hart.

Ook werd er een kaarsje aangestoken voor alle niet genoemde kinderen. Hierbij gedenken we ook
de kinderen die vroeger geen naam kregen en achter de heg werden begraven.

De verbondenheid met elkaar is zo voelbaar en voelt dan als troost.
De naam wordt nog eens hardop genoemd.
Zo mooi verwoord in het lied ‘Licht; geschreven door Marion Weerink.

Want door hier samen te zijn met zovelen

heeft ons verlies een stem gekregen.

We branden een kaars en delen het gemis
zodat ons hart heel even, heel even iets lichter is.

En dit blijkt ook uit de reacties die na de afloop gegeven worden tijdens het koffie/thee drinken.

Zondag 14 december
is de nieuwe datum voor dit

jaarlijkse herinneringsmoment.

Kjeld  Kent
.. Rob  Marjolein 1
Enkele weke;] ;70 het s;m;nzyn RV B tik™  Floris on Nick s
ontvangen belangstellenden een -Qg—“lm o Susan - Y
kaart met op de achterkant de ; Hans '

5
Mari Jim  Richard en Jolanda

namen van alle genoemde ey Rudy
. 5 Teun Lonneke Stef

kinderen en de zin Thomas

‘voor alle kinderen, die nooit rire o

een naam hebben ontvangen Bratt

of niet meer bij naam
worden genoemd.

Voor alle kinderen die nooit
een naam hebben ontvangen
of niet meer bij naam
worden genoemd
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COLOFON

CENTRAAL SECRETARIAAT
Karin Grunder, Ellie Harmelink,
Angeline Kienhuis en Henny Wiersma

ALGEMEEN ADRES

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Website: www.hpancratius.nl
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag: 09:00 uur - 12:00 uur

en 13:30 uur - 16:30 uur
donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur
vrijdag: 09:00 uur - 12:00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

E-mail:
begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

woensdag: 09:00 uur - 13:00 uur

PASTORAAL TEAM

J.HT.PM. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
L.H. Huitink, diaken

Tot nader bericht afwezig

Mw. CM. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag

afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

n https://www.facebook.com/hpancratius.nl

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter: Pastoor J.H.T.PM. Hermens
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Vicevoorzitter: vacant

Secretaris: Mw. K. Roelofs-Haarhuis
Telefoon: 06-83897776

E-mail: k.roelofs@hpancratius.nl
Penningmeester: B. Mensink
Telefoon: 06-83398672

E-mail: b.mensink@hpancratius.nl
Onroerend goed: T. Linneman
Telefoon: 06-17090739

E-mail: tlinneman@hpancratius.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING
Anneloes Lummen, voorzitter

Irene Rozendaal, secretaris

Edwin Plegt, penningmeester

E-mail: pci@hpancratius.nl

Telefoon via weekwacht: 06-20430155

WEEKWACHT
In dringende pastorale situaties
Telefoon: 06-20430155

REDACTIE KOMPAS

Karin Grunder, Evelien Olimulder,

Johan Steggink en Arie Vreeswijk
Redactieadres: kompas@hpancratius.nl

Copyright H. Pancratius parochie

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze
worden gereproduceerd of vermenigvuldigd
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.

De volgende editie van Kompas

verschijnt medio april




accountants en adviseurs

b) LENFERINKPAUS

ZUIVER 3

Een uitvaart is geen dag
uit een leven maar een
leven in één dag

Chrustel Gmggbmk - Bruns

@06 443 227 66 - 24/7 bereikbaar
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Muisje Florans heeft iets verstopt onder haar bed.
Niemand mag eraan komen. Maar haar muizenbroers
zijn z6 nieuwsgierig dat ze nog maar aan één ding
kunnen denken. Ze sluipen rond Florans’ bed. ‘Het lijkt
op een doosje!’ fluistert Maikel, ‘Spannend!” Dan komt
Florans binnen. ‘Goed dan!’ zucht ze, ‘Kijk!’ Vanonder
het bed haalt ze een koekblik tevoorschijn. ‘Dit is mijn
VASTENTROMMELTJE voor Pasen,’ zegt ze. ‘Vasten
betekent minder snoepen. Dus steeds als we van
mama een koekkruimel krijgen, gaat-ie hierin! Haar
broertjes zijn stomverbaasd. Maar waarom? Florans
vertelt dat je voor Pasen moet VASTEN EN DELEN. Dat
heeft ze van de pastoor gehoord. ‘Ooo ... maar dan
doe ik mee, Florans!” roept Maikel blij, “Jij mag gerust
je trommeltje met MIJ DELENY

S N —

Je bent graqg alleen, achter deuren en ramen?
EN foch, Na een tiidie verlang je naar samen.
‘Aleen’ doe Je rustlg precies wat je wil
maar zo in je eentje wordt het wat stil.
Je stem wordt onnodig, je oor wordt lui
en soms zak je weg in een sombere bui.
Die bui is je hart, dat komt je vertellen
dat Je eens iemand ép moet bellen,

dat Je de deur uit moet om te gaan spelen!
Je hart heeft gelijk, het klopt en wil delen.
Je hart maakt een dansje in je borst,
Je 009 wil drinken, je oor heeft dorst,
Je stem herinnert zich vriendennamen!
Want wij ziin gemaakt voor alleen &n samen.

‘Ja, met mij ook hoor, met mij ook!’ klinkt het, en de
muizen dansen op het blik met lekkers. ‘Nééél’, piept
Florans, ‘Nog niet! Het is nog geen Pasen!”. ‘Geeft niks!’,
roepen de anderen, ‘Je moet DELEN, zusje, dat is beter
voor Pasen!’ Florans gilt: Jullie snappen er niks van.
Vasten en delen moet je ZELF DOEN! Niet van mij
inpikken!" De broers blijven zeuren om lekkers. ‘GOED!"
roept Florans ineens. Het wordt meteen stil. ‘Ik zal alles
met jullie delen wat er in mijn trommeltje zit!’ Met
kracht trekt ze het open. Het is ... leeg. ‘Het vasten
moet nog beginnen. Ik deel mijn PLAN met jullie.’ De
muizen kijken beteuterd. Een plan kun je niet opeten.
Maar wel een beetje proeven.

=

Uit de Bijbel

Je kunt maar beter met 2'n tweedn z{jn dan dlleen.
Want samen bereik je meer dan in Je eentje.

Als een van beiden vatt, dan helpt de ander
hem weer overeind. (Prediker %:9-10)

Tekster: Marjet de Jong
Texeringen: M. Jurrigns



