
                                             
       Locatie Geesteren 
                                                                                                    Vriezenveenseweg 2 
                                                                                                    7678 VC Geesteren 
                                                                                                    tel.: 0546-631216     
                                                   
Parochiebode  24 maart t/m 30 maart 2025                                     

 
Parochiesecretariaat: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC 

Geesteren, telefoon: 0546-631216 
Openingstijden: Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur 
Misintenties: Liefst inleveren in de bus aan de 

zijkant van de pastorie op elk gewenst 
moment of bij het secretariaat (zie 
tijden). Alle intenties die vóór 
dinsdag12.00 uur zijn opgegeven 
worden in de eerstvolgende 
parochiebode vermeld. 
Digitaal kan ook: 
bode.geesteren@hpancratius.nl 

Kerkhof en aulabeheer: H. Lammertink, Broenenstraat 41,  
tel. 06-38898053 

Bankrekeningnummer: NL43 RABO 0115 7924 49 
Emailadres: bode.geesteren@hpancratius.nl 
Website: www.hpancratius.nl 
Weekwacht: Voor dringende pastorale hulp in geval 

van geestelijke bijstand, ziekte en bij 
overlijden belt u 06-20430155. 

Ziekte: Indien u bezoek wenst te ontvangen van 
een pastor van het pastorale team, kunt u 
dit doorgeven aan een pastor of aan het 
parochiesecretariaat. 

Aanvragen vieringen: Bij voorkeur via mail: 
info.geesteren@hpancratius.nl of 
telefonisch op donderdagmorgen tussen 
9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216 

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE 

 
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen 
E-mail: info@hpancratius.nl   
Telefoon: 06-33564002 
Telefonisch bereikbaar op:  
Dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 13:30 - 16:30 uur 
donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur. 
 
BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE 
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen 
E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl  
Telefoon: 06-17808864 
Telefonisch bereikbaar op:  
Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur 
 
COLOFON PASTORES 
 
J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.   
Maandag afwezig. 
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen 
Telefoon: 0546-622196  
E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl 
 
L.H. Huitink, diaken. 
Tot nader bericht afwezig. 
 
C.M. Saris, pastoraal werker.  
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.  
Telefoon: 06-20428594  
E-mail: c.saris@hpancratius.nl  
 
Dorpsondersteuner Geesteren  
Nicole Bekhuis; 06- 27003393 
 



 
Pastorpraat voor de veertigdagentijd. 
 
Tijdens de veertigdagentijd krijg ik wel eens de vraag, soms ook 
wat ironisch gesteld: “pastoor, mogen we nu geen koekje, want 
het is toch vasten?” 
Mijn antwoord is dan wel eens: “u snoept maar rustig door, dat is 
aan u, want daar gaat het in deze vastentijd niet om. Maar wel 
dat we ruimte maken voor God en voor elkaar. Dat we werk 
maken van ons geloof.” 
 
Aan het begin van de veertigdagentijd worden ons in het 
evangelie van Aswoensdag door Jezus drie oefeningen gegeven. 
Namelijk vasten, aalmoes geven en bidden. Jezus legt bij deze 
wijze van leven niet de nadruk op hoe stevig je vast, hoeveel je 
bidt of hoeveel aalmoezen je geeft. Maar Hij wijst op de intentie 
van waaruit deze werken van gerechtigheid beoefend worden. En 
deze intentie wordt door de ogen van God gezien. Vasten wil 
zeggen: ik probeer los te komen van mijn eigen ik, om zo de 
kwetsbaarheid van me zelf te ervaren. Juist op momenten dat ik 
trek krijg kan ik gaan beseffen dat het niet altijd zomaar 
vanzelfsprekend is dat ik me zo maar weer kan voeden, of 
zomaar de kraan kan opendraaien. Het wijst me op de nood en 
de onrechtvaardigheid die door de gebrokenheid ons leven 
binnenkomt. En waar heel veel mensen op deze aarde mee te 
maken hebben. Het is de armoede waar velen mee moeten 
leven. Dit bewust worden van deze armoede kan me tot inkeer 
brengen. Hoe ga ik om met de schepping ons gegeven. 
Aalmoes geven is gericht op je naasten, en wil zeggen tegen de 
ander: “ik heb je nood gezien en dat raakt me. Ik wil je tot steun 
zijn”. Oprecht een aalmoes geven is niet een paar euro in een 
collectemandje doen, maar het vraagt van je om jezelf aan de 
ander te durven geven. Zou een aalmoes geven in onze tijd niet 

betekenen: wat tijd vrij te maken en aandacht te schenken aan 
hen die er om vragen, soms heel dichtbij in je gezin, je familie je 
vrienden, maar ook aan vreemden die vragen om hulp en 
aandacht?  
Bidden is gericht op God. Wanneer je oprecht bidt, durf je je 
afhankelijk te maken van onze hemelse Vader. Je legt je leven in 
Zijn handen. Hiermee erken je ook dat je niet alles in de hand 
hebt en dat je eindig bent. Juist in het gebed is het mogelijk de 
relatie met God te verdiepen en tot het besef te komen dat God 
van je houdt als liefdevolle vader, je nabij wilt zijn over de dood 
heen. Bidden, vasten en aalmoezen geven zijn veeleer een 
manier leven die je gevoelig maakt voor wat werkelijk belangrijk 
is in het leven, mits dit vasten, bidden en aalmoes geven niet 
gericht is op eigenbelang.  
Tenslotte zijn onze prestaties en roem even vergankelijk als ons 
leven zelf. Bidden, vasten, aalmoezen geven: dat het ons ruimte 
mag geven om ons hart te openen voor God en voor elkaar. 
 
Ik wens u een goede voorbereidingstijd toe op weg naar Pasen. 
 
Pastoor Hans Hermens 
 
 
LITURGIEKALENDER: 
           
Zondag 23 maart 2025 
09.00 uur: Woord- en Communieviering, parochiële werkgroep, 
mmv Herenkoor. In de kapel 
 
Donderdag 27 maart 2025 
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel 
 
Zondag 30 maart 2025 
09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv 
Herenkoor/samenzang. In de kapel 



 
 
Donderdag 3 april 2025 
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens. In de kapel 
 
Zaterdag 5 april 2025 
19.00 uur Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Cantare.        
In de kerk. 
 
Zondag 6 april 2025 
12.30 uur: Doopviering.  Pastoor Hermens. In de kerk 
 
Zaterdag 12 april 2025 
19.00 uur Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Herenkoor       
In de kerk.  Palmpasen 
 
Zondag 13 april 2025 
13.30 uur: Viering Palmpasen kinderen.  Parochiële werkgroep, 
mmv Kinderkoor. In de kerk.  Palmpasenoptocht 
 
 
Jaargedachtenissen en intenties 
 
Zaterdag en zondag 29 en 30 maart  2025: 
 
Intenties: Betsy Teikotte-Kienhuis, Lies Kamphuis-Westerhof, 
Alphons Nobbenhuis, Miny Leus-Kottink, Gert Brughuis, Gerard 
Kienhuis 
 
 
Overledenen parochianen in de periode van woensdag          
12 maart 2025 t/m dinsdag 18 maart 2025 

 Jan Oude Lansink in de leeftijd van 85 jaar uit Tubbergen. 
 Gerard Kienhuis in de leeftijd van 91 jaar uit Geesteren. 

De laatste jaren woonde hij in Tubbergen. 
 Bennie Rekers in de leeftijd van 85 jaar uit Albergen. 

Basiliek open voor aanbidding van het Allerheiligste en 
Biechtgelegenheid 
 
Op de vrijdagavonden van de veertigdagentijd is de basiliek,  
het eucharistisch centrum van onze parochie, van 19.00 uur tot 
en met 19.30 uur geopend voor alle parochianen en 
belangstellenden uit de gehele Pancratius parochie, voor stille 
aanbidding van het Allerheiligste. Even een half uur tijd voor 
bezinning, gebed, rust en stilte in deze soms zo drukke tijd.  
De veertigdagentijd leent zich in het bijzonder voor extra gebed 
en bezinning. De aanbidding vindt plaats in de dagkapel van de 
basiliek. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
De eerste vrijdagavond wanneer de basiliek open is voor 
aanbidding is vrijdag 7 maart a.s. en de laatste vrijdagavond valt 
op vrijdag 11 april a.s.  
Na de aanbidding is gedurende deze vrijdagavonden 
gelegenheid, om het sacrament van boete en verzoening, de 
biecht, te ontvangen ter voorbereiding op naderende Paasfeest. 
Uitzondering: op vrijdag 4 april a.s. is er geen gelegenheid tot 
aanbidding en biechtgelegenheid. 
 
Pastoor Hans Hermens 

 

Project Vastenactie 2025:  Maak onderwijs voor Filipijnse 
kinderen met een beperking mogelijk  

Een eigen doelenproject van parochie Lumen Christi, Plechelmus 
parochie en de H. Pancratius Parochie  

Veertigdagentijd 

Woensdag 5 maart begint met Aswoensdag de veertigdagentijd, 
de voorbereidingstijd van Pasen. Het is een tijd van bezinning, 



waarin we uitgenodigd worden om te werken aan vernieuwing in 
ons leven en onze wereld. Dit kunnen we heel concreet doen met 
de steun aan de Vastenactie. Hieronder leest u voor welk project 
dit jaar gekozen is.  
Situatieschets 
In de Filippijnen zijn veel gehandicapte kinderen uit arme 
gezinnen met een uitzichtloos bestaan. Pater Derksen, die van 
2002 tot 2006 werkzaam was in parochie Lumen Christi, was 
heel begaan met hen. Hij was missionaris van Mill Hill en had 
jarenlang gewerkt in de Filippijnen. Hij steunde privé al jaren een 
aantal gehandicapte kinderen met het volgen van onderwijs. 
Daarnaast ontving hij geld voor deze kinderen via collectes en 
daarvan zorgde hij met een bevriende arts dat kinderen 
geopereerd werden, waardoor hun mogelijkheden werden 
vergroot. Zijn betrokkenheid en enthousiasme werkten 
aanstekelijk.  
Stichting Loop en werk  
Toen hij in 2006 weer terugkeerde naar de Filippijnen, is de 
stichting Loop en Werk opgericht, als cadeau aan hem. Het doel 
van de stichting is arme Filipijnse kinderen en (jong) volwassenen 
met een lichamelijke handicap te helpen, zodat zij uitzicht krijgen 
op een grotere zelfstandigheid en een betere toekomst. Met 
behulp van de stichting kon er een prothesecentrum gebouwd 
worden met financiële hulp uit Nederland. In het prothesecentrum 
melden zich veel kinderen met klompvoeten, scoliose en andere 
handicaps. Deze kinderen krijgen de gratis medische zorg en 
hulp die ze nodig hebben. Naast deze gratis medische hulp gaan 
er een vijftigtal kinderen op kosten van de stichting Loop en Werk 
naar school. 
Schoolfonds 
Stichting Loop en Werk heeft een aantal jaren geleden het 
schoolfonds opgericht en sponsoren gezocht. De families 
waarvan de kinderen gesponsord worden geeft dit ruimte en 

uitzicht op een betere toekomst voor hun kind en voor de gehele 
familie. Inmiddels zijn er al een aantal kinderen afgestudeerd en 
zorgt dit ervoor dat het veel beter gaat met de kinderen en hun 
familie. De kinderen die afgestudeerd zijn hebben allen een 
goede baan gevonden en steunen hun familie waar nodig is. 
Daarnaast kunnen de afgestudeerde kinderen een studie betalen 
voor hun broers en zussen.  
Wat willen we bereiken?  
Met steun van de Vastenactie wil de stichting het schoolfonds 
sponsoren en met het opgehaalde geld 10 kinderen 10 jaar gratis 
onderwijs laten volgen. We hopen met steun uit de parochie 
Lumen Christi, de Plechelmus Parochie en de H. Pancratius 
Parochie deze wens in vervulling te laten gaan.  
Hoe kunt u doneren? U kunt uw bijdrage tijdens de 
veertigdagentijd deponeren in de bussen achter in de kerk. U 
kunt ook geld overmaken naar Vastenactie Gouda  op 
bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 met vermelding van het 
projectnummer: 402758 (dat is het nummer van ons project!)  

 

Ook kunt u via bijgaande QR code 
doneren. Alvast hartelijk dank voor uw 
gave!  

 

 
 

Actie Kerkbalans 2025 gaat weer van start 

Van 31 maart tot en met 13 april gaat de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans weer van start. Met deze actie zorgen we ervoor dat 
de parochie in het jaar 2025 ook weer financieel draaiende blijft. 



We zien als bestuur dat de laatste jaren bij verschillende mensen  
de twijfel is ontstaan om nog deel te nemen aan de actie 
kerkbalans. In enkele dorpen  zal de kerk in de komende jaren 
aan de eredienst worden onttrokken, of is dit al gebeurd. 
Daarmee ontstaat bij sommige parochianen de vraag: “waarom 
zou ik nog geld geven aan Actie Kerkbalans? Van oudsher was 
Actie Kerkbalans ook bestemd voor het eigen kerkgebouw en de 
desbetreffende geloofsgemeenschap. Alles leek toen heel 
overzichtelijk.  

Sinds de grote Pancratius parochie uit meerdere kerkgebouwen 
en geloofsgemeenschappen bestaat lijkt het geld te verdwijnen in 
een grote pot waarbij het niet voor iedereen duidelijk is wat 
ermee gebeurt.  

Maar ook in de dorpen waar het kerkgebouw verdwijnt of 
verdwenen is, blijven er plekken waar mensen samen kunnen 
komen voor het beleven van het geloof. Denk aan de kapellen, 
aula’s en begraafplaatsen. Deze worden allemaal onderhouden 
met het geld dat wordt opgehaald met Actie Kerkbalans. 

Maar met het geld van Actie Kerkbalans worden niet alleen 
stenen van de gebouwen onderhouden, maar ook wordt er met 
dit geld geïnvesteerd in de levende stenen.  

Ook de geloofsgemeenschap zelf verdient alle aandacht. Door 
het pastoraal team worden mensen bezocht binnen de gehele 
parochie, die daar om vragen, zieken worden bezocht en krijgen 
wanneer ze hierom vragen, een ziekenzegen of het sacrament 
van de zieken. Gelukkig worden nog steeds kinderen gedoopt en 
ouders daarop voorbereid. Kinderen doen hun eerste heilige 
communie, ontvangen het sacrament van het vormsel en worden 
samen ook met de ouders hierop voorbereid.  

Voor de jonge kinderen kennen we de kinderkerk en voor de 
opgroeiende jeugd de jeugd- en jongerenkerk en Rock Solid. 

Voor volwassenen het leerhuis, waarin men elkaar gelovig kan 
ontmoeten en verdiepen in ons geloof. Verschillende diaconale 
werkgroepen zijn in onze parochie actief, zodat we proberen als 
geloofsgemeenschap elkaar te dragen. Dit alles en nog meer, 
proberen we te doen vanuit de Geest van de Blijde Boodschap.  

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in 
handen, maar het is ook kwetsbaar. De Boodschap van Jezus, 
dat God liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild. 
Die Boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel 
om die Boodschap van Jezus gaande te houden, deze door te 
geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost 
inspanning en ja  het kost ook geld.  

Als we allemaal een steentje bijdragen dan houden wij samen 
onze parochie, onze geloofsgemeenschap, draaiende, ook in  
moeilijke tijden. Daarvoor hartelijke dank!!! 

Parochiebestuur en pastoraal team 
 
 
Chr. Mannenkoor Vroomshoop zingt Passiestonde in 
Geesteren en Vroomshoop 

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2025 weer 
twee Passiestonden. Een rijke traditie die in Geesteren voor de 
11e keer gaat plaatsvinden en in Vroomshoop al voor de 26e 
keer.  

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille 
Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus 
Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar 
muzikaal terzijde gestaan door altsaxofonist Klaasjan Pullen uit 
Den Ham. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt. 



Op woensdag 16 april wordt 
de Passiestonde opgevoerd in 
de rooms-katholieke kerk St. 
Pancratius te Geesteren.  

Op Witte Donderdag 17 april 
wordt de Passiestonde 
uitgevoerd in Kerkelijk 
Centrum Het Anker aan de 
Hoofdstraat te Vroomshoop. 

Het mannenkoor zal samen 
met Klaasjan Pullen een uur 
lang passiemuziek ten gehore 
brengen, zoals ‘Bei Dir ist das 
Licht’ van de in de Tweede 
Wereldoorlog omgebrachte 
Dietrich Bonhoeffer. Ook zingt het koor de prachtige negro spirital 
‘Were you there’ in een bewerking van Gezinus Veldman. Vlak 
voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt 
het koor ‘In manus tuas Pater’. De Passiestonde gaat daarna 
verder met onder andere ‘Non nobis Domine’ van Dwight 
Gustafson en sluit af met het krachtige ‘Lift high the cross’ van 
S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden 
gezongen. 

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur. 
De entreeprijs bedraagt € 5,-, contant te voldoen bij de ingang 
van de kerk. 

Het mannenkoor heeft enkele jaren geleden de cd ‘Via Dolorosa’ 
opgenomen met uitsluitend passiemuziek. Deze prachtige cd kost 
slechts € 5,00 en is verkrijgbaar bij de Passiestonden. Mailen of 

bellen kan ook: secretariaat@cmkvroomshoop.nl , tel. 0546-
642191. 

 
 

 

 

VIER.NU PASEN 

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven 
naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een 
hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de 
Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met 
Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de 
Paaswake.  

Voor onze parochie staan de vieringen vermeld in de 
informatiebladen, in Kompas, in Op en Rond de Essen en op 
de website. U bent daarbij van harte welkom. 

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. 
Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal 
inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. 
Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is 
er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, 
tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer. 

 

 



Vooraankondiging ontmoetingsmiddag van de parochie  

Op donderdag 8 mei 2025 vindt de jaarlijkse ontmoetingsmiddag 
plaats van onze parochie, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Het 
belooft een mooie middag te worden. Er vindt een eucharistie-
viering plaats in het kader van de meimaand, waarin het 
pastoraal team zal voorgaan.  

Na de ontmoeting met elkaar onder het genot van koffie en thee, 
is een gastspreker uitgenodigd. De in Weerselo woonachtige 
Wim Wijering, één van de oprichters van de Natuur- en 
Vogelwerkgroep “de Grutto”. Wim verzorgt al vele jaren lezingen 
over diverse natuuronderwerpen en is verknocht aan natuur en 
natuurfotografie. Hij maakt ons op deze middag in woord en 
beeld deelgenoot van zijn boeiende lezing over ”Natuurlijk 
Noordoost Twente”. Tijdens zijn PowerPointpresentatie is de 
natuur in z’n eigen omgeving te zien, zoals hij die met de camera 
beleeft en heeft vastgelegd. U wordt kriskras door de seizoenen 
geloodst, waarbij volop aandacht wordt besteed aan allerlei 
aspecten van moedertje natuur. Aan bod komt een scala aan 
vogels, vlinders, libellen, amfibieën, reptielen, alsook bloemen en 
planten. Landschaps- en cultuurhistorische beelden zullen 
evenmin ontbreken.  

U krijgt verder bijzondere opnames en onverwachte 
ontmoetingen te zien en te horen en wordt gewezen op een 
aantal natuurontwikkelingen. 

U kunt alvast zijn bevindingen kunnen proeven door te surfen 
naar de website:  www.nvwgdegrutto.nl Hierop is veel van zijn 
beeldmateriaal (natuurkalender / recente foto’s) te zien en te 
lezen. 

Het wordt dus een boeiende middag! We zijn te gast in café 
restaurant de Molen, Ootmarsumseweg 203 in Fleringen. De 

eigen bijdrage bedraagt 10 euro. In de komende tijd wordt 
aangegeven hoe u zich aan kunt melden voor deze middag. 
Noteert u de datum vast in uw agenda? Graag tot dan!  

Parochiële werkgroep Ontmoeting en Inspiratie  

 

Stichting ZoCo organiseert workshop bloemstuk Pasen 

Kom in de sfeer van Pasen met de workshop bloemstuk Pasen 
maken. Ga tijdens de workshop aan de slag met de mooiste 
materialen uit de natuur: bloemen, groen, mos, takken en eitjes! 

Een prachtig bloemstuk met als thema Pasen. 

Op donderdag 27 maart 2025 beginnen we om 13.30 uur met 
koffie/ thee met een verrassing. Daarna gaan we aan de slag met 
het bloemstuk. De workshop kost € 10,= per persoon. Dis is 
inclusief alle materialen die gebruikt worden tijdens de workshop. 

Graag meenemen: plat bord of schaal, schaartje/ mesje en een 
klein tangetje. 

U kunt zich opgeven tot 21 maart 2025 op de dinsdagmiddag 
(14.00 uur tot 16.00 uur) en op de woensdag en vrijdagmorgen 
van 10.00 uur tot 12.00 uur tijdens de Inloop bij erve Kampboer. 

 

De Inloop ook op de dinsdagmiddag 

Stichting ZoCo is gestart met de Inloop op de dinsdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom bij de Inloop om koffie/thee te 
drinken, om even bij te praten en om een spelletje te spelen. 

 

 



Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O. Twente 

Uitnodiging om samen meditatief te wandelen vanuit de RK 
Plechelmuskerk in Saasveld. Het thema is dit keer: ‘Nieuwe 
Energie’ 

Op zaterdagmorgen 22 maart 2025   

Vertrek: 9.30 uur vanuit de RK Kerk aan de Hoflaan 18 - 7597LS 
te Saasveld  

We verzamelen ons iets voor 09.30 uur in de kerk voor een korte 
overweging waarna we zo’n 12 km. in en om dit mooie 
wandeldorp en z’n de prachtig omgeving zullen gaan lopen. 

Zoals u van ons intussen gewend bent pauzeren we halverwege 
op ‘n gezellig locatie voor koffie en/of thee met iets lekkers. 
Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan 
voor meditatie. Rond 13.00 uur verwachten we zeker bij de kerk 
terug te zijn zodat u ook nog iets aan de middag heeft. Deelname 
gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten. 

Laat u dit voorjaar eens verrassen in en om Saasveld !! 

We zorgen ervoor dat mensen die niet kerkelijk zijn maar wel 
graag wandelen en/of iets hebben met spiritualiteit zich op deze 
zaterdag thuis voelen tussen wandelliefhebbers uit heel Twente.  

Want de werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente 
uitdragen dus…..iedereen is welkom.  

 

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: 
vangalenmarjan@gmail.com 

Bij de opgave graag ook even uw woonplaats vermelden. 


