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Voorwoord redactie

door

Eveliere Olimuloer

De vakantie nadert, nog even
en we mogen de boel de boel
laten. De agenda dichtklappen
en onszelf de ruimte geven
om op adem te komen.

Op adem komen betekent voor iedereen iets anders.
Voor de één is het de frisse lucht van een
ochtendwandeling, voor de ander het uithijgen na
een sportprestatie. Soms zit het in kleine momenten:
een goed boek, een kop koffie in stilte of een gesprek
dat blijft hangen.

Een plek waar ik dat gevoel van op adem komen
misschien wel het meest ervaar, is tijdens de bedevaart
naar Lourdes. Daar, te midden van duizenden mensen,
valt de dagelijkse drukte van me af. Alles wat normaal
belangrijk lijkt, doet er even niet toe. Er is rust, ruimte
voor bezinning en het besef dat geluk vaak in kleine
dingen zit. Die ervaring neem ik elke keer opnieuw
mee naar huis.

Juist in een wereld waarin we vaak van afspraak naar
afspraak rennen en waarin de dagen ongemerkt
volstromen, zijn die momenten van rust onmisbaar.
Ze geven ons niet alleen de kans om bij te komen,
maar ook om weer opnieuw richting te vinden.

Want pas als we even stil durven staan, horen we weer
wat ons echt raakt en waar we energie van krijgen.
Met deze Kompas willen we dat gevoel van op adem
komen meegeven.

Verhalen, herinneringen en gedachten die hopelijk
inspireren om ook voor uzelf zulke momenten te
vinden. Even los van de drukte, los van de dag, en
aandacht voor wat u energie en rust geeft.

“Op adem komen is luisteren naar de stilte in jezelf"

Ik wens u namens de redactie een zomer vol mooie
momenten, fijne ontmoetingen en ruimte om
écht op adem te komen!

Inhoudsopgave

4 Ingesprek met...

Pastorale column

Actualiteiten

Vanaf de bestuurstafel

Actualiteiten

Overzicht vieringen

Nieuws uit de geloofs-

gemeenschappen

PCl

Actualiteiten

Colofon

FOTO VOORKANT

Enkele vrijwilligers van de
Kruidentuin in Vasse
zie artikel op pagina 4

(Foto: Marcel Grunder)
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Op een prachtige zomers aandoende voorjaarsavond stap ik aan het eind van het
Zusterspaedke in Vasse een poortje door om vervolgens een tuin, een omgeving, binnen te
stappen die een heel bijzondere sfeer van rust en stilte ademt, ondanks het feit dat er op dat
moment volop gewerkt wordt door een groep van intensief bezige dames en heren.

Voor het interview van deze editie van Kompas, met als thema 'Op adem komen' heb ik hier in

deze tuin afgesproken met Gerda Paalhaar, die samen met de andere vrijwilligers het
beheer en onderhoud verzorgt van de Kruidentuin in Vasse. Zij blijken allemaal een passie te

hebben voor de natuur, voor alles wat groeit en bloeit. Zo vertelt Gerda dat zij als kind al
vaak met haar vader de natuur in trok.

Allereerst de vraag waar we hier precies zijn?

We zijn hier in de Kruidentuin, ook wel Kruudnhofke geheten, en het ligt tussen het voormalige
klooster, waarin nu appartementen zijn gevestigd en de woonwijk Kloosterhof. Het perceel van de
kruidentuin maakte voorheen deel uit van de kloostertuin van de zusters.

Hoe lang bestaat deze tuin al?

Het plan om hier een kruidentuin te vestigen dateert uit 1986
en was een idee van de natuurgroep van de Historische Kring
Vasse-Mander-Hezingen. Daarbij moeten we met name het
initiatief vermelden van Louis Lansink. Hij maakte ons als
natuurgroep op een avond enthousiast voor zijn plan. Zo zijn
we gaandeweg begonnen met de aanleg van de tuin. In de
zomer van 1988 heeft toenmalig wethouder Hans Geerlings
de kruidentuin officieel geopend.

Wat is nou precies de bedoeling met deze tuin? Wat
denken jullie ermee te bereiken?

Zoals gezegd: wij hebben allemaal iets met de natuur.

Onze belangrijkste doelstelling is om mensen die hier komen
informatie te verstrekken op het gebied van kruiden, in de
meest brede zin van het woord en daarmee ook
belangstelling voor de natuur te wekken.

En als ik zo om me heen kijk, staan er inmiddels heel veel voor mij meest onbekende planten-
en kruidensoorten. Enig idee hoeveel soorten er hier groeien en bloeien?

Heel precies weten we dat niet. Maar het zullen inmiddels zeker wel zo tussen de 125 en 150
verschillende soorten zijn.

Als ik aan kruiden denk, dan heb ik het in mijn beleving voornamelijk over tuinkruiden. Is dat
hier ook het geval?

Aanvankelijk zijn we inderdaad gestart met alleen tuinkruiden. Maar geleidelijk aan is het arsenaal
aan kruiden en planten behoorlijk uitgebreid. Zo staan er hier nu ook diverse soorten kruiden
waaraan een geneeskundige werking wordt toegekend.



En komen die, zoals ze hier staan, ook inderdaad in de medische wereld terecht?

Vroeger was dat natuurlijk wel zo. Maar de medicijnen die tegenwoordig normaal in de handel zijn
worden op een andere manier gefabriceerd. Daar komen de echte kruidenplanten eigenlijk niet
meer aan te pas.

Hoe komen jullie financieel rond? Ontvangen jullie bijvoorbeeld nog subsidies voor het
onderhoud van deze unieke tuin?

Nee, onze werkgroep is voor zover nodig financieel geheel self-supporting. Wij zijn een complete
vrijwilligersorganisatie. Onze financiéle middelen zijn beperkt. De inkomsten die we verkrijgen uit
verkoop van bijvoorbeeld stekjes en sinds kort ook zaden van de verschillende kruidenplanten,
alsmede de vrije giften die we ontvangen van bezoekers, gebruiken we allemaal weer voor het
noodzakelijke onderhoud van de tuin.

Jullie tuin ligt bijna letterlijk in de schaduw van de kerk van Vasse. Hebben jullie als groep
nog een bijzondere binding met de kerk?

De ondergrond van de hele tuin is eigendom van de parochie. Als groep hebben we verder geen
directe band met de kerk. Wel is het misschien aardig om te vermelden dat hier planten staan
waarvan de naam een link
heeft met het geloof. Zoals
de gezegende distel en de
Mariadistel.

Ontvangen jullie hier
veel bezoekers?

Veel is een groot woord.
En veel bezoekers tegelijk
kunnen we hier ook
eigenlijk niet hebben.
Maar het is wel heel vaak
dat hier zo maar mensen
in de tuin rondlopen.

De entree is gratis,
bezoekers kunnen
desgewenst wel een gift
achterlaten.

En hoe geven jullie verder bekendheid aan de kruidentuin?
Een keer per jaar houden we een open dag. Dit jaar is dat op zondag 6 juli.
Dan zijn we er om uitgebreidere informatie en excursies te geven.

Hoe zien jullie de toekomst van de tuin en jullie werkgroep?

We hopen dat ons werk ook de komende jaren volop door kan gaan. We doen ons werk met heel
veel plezier. Tegelijk worden we als leden van de werkgroep ook allemaal een dagje ouder.
Aanvulling van de werkgroep met jonge enthousiaste vrijwilligers is daarom heel gewenst. Zodat
deze tuin ook voor de langere termijn een oase van rust mag blijven, een plek om werkelijk even op
adem te komen.



Pastorale column

door pastoraal werker
Christiarnmne Saris

=

Op adem komen. Dat is voor ieder van ons van belang.

Het leven kan veel van ons vragen. Ons werk, vrijwilligerswerk, ons gezin, onze familie.

Bovendien heeft ieder huisje zijn kruisje.

Dat wil zeggen: we dragen in ons leven allemaal wel een last met ons mee. We kunnen
geconfronteerd worden met ziekte. Met verlies van geliefden. Of de mantelzorg die we verrichten,
valt ons wel eens zwaar. Daarnaast leven we ook nog eens in een wereld die zorgen baart.

Hoe houden we het dan vol, wat hebben we dan nodig?

Kracht. Die ons in staat stelt om zorgen, angst en beklemming los te laten. Hoe kunnen we die
ontvangen? Door de aandacht van een medemens, die jou ziet, hoort en begrijpt.

Door verbondenheid met andere mensen. Maar ook door gebed waarin we onze zorgen
voorleggen aan Maria, aan God. Zo kunnen we weer op adem komen.

In ons christelijk geloof kunnen we die kracht zien als Gods adem. Zo onmisbaar als de adem
om te leven, zo onmisbaar is de adem van God, Gods Geest voor ons.

Met Pinksteren vierden we dat Gods Geest aanwezig is gekomen in onze wereld.

Het begon bij de leerlingen na de dood van Jezus. Nadat ze telkens bij elkaar waren gekomen om
te praten en te bidden veranderde hun angst en onzekerheid in vertrouwen en moed. Zij kregen
Gods kracht om naar buiten te gaan, om mensen tegemoet te komen en hen toe te spreken in hun
eigen taal. Zij vonden weer zin in het leven.

Ook wij zijn leerlingen van Jezus, en zoeken onze weg in het leven. Alleen en samen, met vallen

en opstaan, in moeilijke en betere tijden. Het valt niet altijd mee om in een tijd waarin zoveel
verandert licht aan de horizon te zien. Dat het feest van Pinksteren ons de moed mag geven,

dat we weten dat we er niet alleen voor staan. God wil ons bezielen met zijn kracht, zijn liefde

gaat naar ons uit. Niet alleen met Pinksteren, maar het hele jaar door.

Dat we ruimte mogen maken voor God in ons. Tijd maken om adem te halen, om tot onszelf te
komen. In gebed, bij elkaar, in de natuur, in de kerk. Om te zien wat goed is in ons leven. Om Gods
kracht te ontvangen.

Dat wij zo als pelgrims van hoop onze weg mogen gaan en steeds bidden: 'Kom heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde... Zend uw Geest, uw
Adem, en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen’.



Zomerwandeling

Op donderdagochtend 14 augustus is er weer
een zomerwandeling van 5 kilometer in het
mooie buitengebied van Geesteren. Deze
wordt voor de vijfde keer georganiseerd door
de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van
onze parochie. Belangstellenden uit alle
locaties van onze parochie zijn van harte
welkom! De start is om 9:30 uur bij de kerk.
Na afloop is er koffie en thee met een
versnapering in de pastorie van Geesteren.

U bent van harte welkom.

Aanmelden is niet nodig. Mogen we u begroeten? Graag tot dan!

De parochiéle werkgroep Ontmoeting en Inspiratie:
Sybille Franken, Anne Bossink, Elly Slimmers, Johan Steggink
en pastoraal werker Christianne Saris

Pancratiusdag

Zondag 7 september aanstaande vindt de jaarlijkse Pancratiusdag plaats.

Traditiegetrouw is er om 10:00 uur een eucharistieviering bij de Kroezeboom in Fleringen.

(Bij slecht weer vindt de viering plaats in de basiliek van Tubbergen).

Het pastoraal team gaat in deze viering voor en het koor Cantabilé uit Mariaparochie verzorgt

de zang en de muzikale begeleiding.

Leden uit andere koren en zangers uit de parochie zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen.
Ze worden dan wel verwacht op de volgende repetitiedata van het koor: woensdag 27 augustus
en woensdag 3 september in de kerk
van Mariaparochie van 19:30 uur tot
21:30 uur.

Na afloop van de viering is er volop
ruimte om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee
met versnapering.

We hopen vele mensen te mogen
begroeten op deze dag.

Hartelijke groet,
Parochiéle werkgroep Ontmoeting en

Inspiratie
en pastoraal team




Vanaf de bestuurstafel door voorzitter
pastoor Hans Hermens

We naderen alweer het eind van het seizoen. De vakantie breekt aan.

Een tijd van meer ontspanning en rust, maar ook een tijd van meer aandacht
voor elkaar, zeker voor je meest dierbaren. Met dankbaarheid kijken we terug
op het afgelopen seizoen. Met dankbaarheid voor de inzet van de vele
vrijwilligers in onze H. Pancratius parochie, voor de mooie, warme en gelovige
ontmoetingen met verschillende parochianen. En natuurlijk dankbaar ook
naar God toe. Immers Hij is de bron van ons bestaan en met Christus de basis
van ons kerk-zijn.

Afscheid secretaris Karin Roelofs
| Eind mei liep de benoeming van onze secretaris Karin Roelofs ten einde.
We zijn haar dankbaar voor haar inzet binnen ons bestuur en voor het vele
werk dat zij als secretaris heeft verricht.
"y Nieuwe secretaris
* We zijn op zoek geweest om een nieuwe secretaris te vinden en menen deze
"+ gevonden te hebben. Elk bestuurslid wordt door de pastoor voorgedragen
2~ aan de bisschop die het nieuwe bestuurslid benoemt. Op dit moment ligt de
0, aanvraag bij de bisschop. Wanneer deze benoemingsprocedure rond is zal de
nieuwe secretaris zich in de volgende Kompas voorstellen.

Verkoop kerk Reutum

Op vrijdag 30 mei jl. is het koopcontract bij de makelaar getekend. De stichting Gemeenschapsruimte
Reutum, handelend onder de naam Kultuurhoes Reutum en Haarle heeft het kerkgebouw gekocht. Op
4 april heeft de laatste eucharistieviering in de kerk van Reutum plaatsgevonden. De viering was druk
bezocht. De bisschop zal naar verwachting binnenkort het decreet uitspreken dat de kerk van Reutum
aan de eredienst is onttrokken. We wensen de kopers van de kerk alle goeds toe.

Verkoop kerk Vriezenveen

De onderhandelingen voor de verkoop van de kerk van Vriezenveen lopen nog. We zijn wel in een
vergevorderd stadium. Naar verwachting zal de laatste eucharistieviering in deze kerk in het najaar van
dit jaar plaatsvinden. De precieze datum zal later bekend worden gemaakt. Verder zijn er gesprekken
met de geloofsgemeenschap Vriezenveen over hoe zij als geloofsgemeenschap verder wil gaan na het
sluiten van de kerk.

Kroezeboom en kapel

De kapel gelegen naast de Kroezeboom vraagt onze aandacht. Daarom hebben we twee offertes
aangevraagd om de kapel naast de Kroezeboom te restaureren. Wanneer de offertes binnen zijn zullen
we daarin een beslissing nemen.

Gesprekken met de besturen van de parochies Lumen Christi en Plechelmus

Volgende maand hebben afgevaardigden van de besturen van de parochies Plechelmus, Lumen Christi
en Pancratius een gesprek gepland. Alle drie parochies kampen met dezelfde problemen, zoals sluiting
van kerken, tekort aan leden voor bestuur en pastoraal team. Het is goed om samen na te denken over
hoe we met deze vragen en tekorten om kunnen gaan en hoe we elkaar kunnen steunen en helpen.
Het zijn ook verkennende gesprekken om elkaar beter te leren kennen.

Voor nu wens ik u namens het parochiebestuur een goede zomer toe.
En wanneer u op vakantie gaat: mooie dagen en een behouden terugkeer.



Bijeenkomst begraafplaatsbeheerders in Het Hobergen

Op 23 april jl. vond in Het
Hobergen, in de
geloofsgemeenschap
Albergen, de jaarlijkse
begraafplaatsbeheerders-
bijeenkomst plaats.

De beheerders van de tien
begraafplaatsen van onze
parochie komen één keer
per jaar samen om actuele
thema'’s en ontwikkelingen
rondom de begraaf-
plaatsen te bespreken

en met elkaar uit te wisselen. Naast de beheerders waren ook Angeline Kienhuis en Ellie Harmelink
van de centrale begraafplaatsadministratie aanwezig. De avond werd geleid door Arjan Verver,
centrale begraafplaatsadviseur van de parochie.

Grafdelven

Afgelopen jaar is de parochie een samenwerking aangegaan met Hams Uitvaarverzorging uit
Vriezenveen voor het grafdelven. Dit betekent dat een team van professionele grafdelvers van
Hams nu deze werkzaamheden op alle begraafplaatsen verzorgt. “De reden om dit werk aan een
bedrijf uit te besteden ligt in het feit dat het enerzijds moeilijker wordt om vrijwilligers voor het
grafdelven te vinden en anderzijds je dit werk ook eigenlijk niet meer door vrijwilligers wilt laten
uitvoeren *, legt Arjan uit. “Ondanks het feit dat parochievrijwilligers dit altijd met veel zorg en
toewijding hebben gedaan zijn er altijd risico’s voor bijvoorbeeld verwonding of beschadiging aan
andere grafmonumenten. Dit resulteert dan in extra kosten die de parochie moet dragen.
Daarnaast kiezen nabestaanden tegenwoordig in toenemende mate voor het opgraven van
stoffelijke resten om deze ter crematie aan te bieden. Daar willen wij onze vrijwilligers niet mee
belasten.”

Digitalisering

Voor het aanmelden van een begraving is samen met Hams een digitaal opdrachtformulier
ontwikkeld. De betreffende uitvaartleider vult op dit formulier alle gegevens van een begrafenis in,
in een online portaal op de website van Hams, dat na controle van de lokale begraafplaats-
beheerder wordt bevestigd. Dit zorgt voor eenduidige communicatie vanuit alle locaties en
vermindert de kans op fouten. Tijdens de avond waren Kény Hams en grafdelvers Herman Gerritsen
en Gerard Hof te gast om hierover uitleg te geven en nader kennis te maken.

Informatie rondom begraafplaatsen

Voor informatie over onze begraafplaatsen en de mogelijkheden rondom begraven, urnbewaring
of asverstrooiing kunt u terecht op de website van de parochie www.hpancratius.nl waar u ook de
tarieven vindt. Mocht u vragen of wensen hebben dan kunt u contact opnemen met de lokale
begraafplaatsbeheerder of de centrale begraafplaatsadministratie, bereikbaar via
begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl of 06-17808864.



Afscheid diaken Bert Huitink

Donderdagavond 10 april hebben wij afscheid genomen van diaken Bert Huitink als
lid van het pastoraal team van onze parochie in een Samen Top2000 bijeenkomst in
‘t Oale Roadhoes in Tubbergen.

Velen waren aanwezig om Bert, die om gezondheidsredenen moest stoppen,

te danken voor wat hij in de afgelopen tien jaar voor onze parochie gedaan en
betekend heeft, voor zijn enthousiasme en toewijding.

Vier koren zongen twee liederen uit de Top 2000: voormalig koor Cantiamo uit
Albergen, Cantabilé uit Mariaparochie, Multiple Voices uit Tubbergen en Courage
uit Langeveen.

Tussendoor werd Bert toegesproken door het parochiebestuur, het pastoraal team,
Rock Solid en het Samen Top2000 comité en kreeg hij attenties aangeboden.

Na het dankwoord namens Bert door zijn kinderen werd afgesloten met een
gezamenlijk slotlied ‘Bert Bedankt’

Aansluitend was er een informeel samenzijn.

We kijken terug op een sfeervolle avond, geheel in de stijl die het werk van Bert in de
afgelopen jaren heeft weergegeven.

Op deze pagina's een sfeerimpressie van het afscheid.

Bert Beoantit!
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Woorden van dank van diaken Bert Huitink

Beste mensen,

Donderdag 10 april jl. heb ik afscheid genomen van mijn werk als pastor/diaken.

Afscheid nemen doe ik met pijn in mijn hart, ik had nog graag door willen gaan met mijn werk.
Ruim twee jaar geleden heb ik de handdoek in de ring moeten gooien. Mijn lichaam en hoofd
hebben mij in de steek gelaten.

Twintig jaar pastoraat zitten er op. Vanaf eind 2015 heb ik in de Pancratius parochie gewerkt.

Ik heb hier mogen werken met fijne collega’s en met veel vrijwilligers. Samen hebben we veel werk
verzet, vooral voor de Kinderkerk, de Jeugdkerk en Rock Solid. Mijn visie was altijd: aansluiting
zoeken bij de samenleving, vooral bij de gezinnen, bij de kinderen en jongeren. Dat was haalbaar
met veel mensen die mij ondersteunden en veel werk uit handen namen.

Pastoraat was voor mij ook het luisterende oor zijn: tijd nemen en maken voor medemensen.

Ik heb mogen luisteren naar verhalen uit het leven van mensen. De ene keer met een lach, dan weer
met een traan. De ene keer was dat thuis aan de keukentafel of op straat, de andere keer in het
mooie Lourdes. De vele ontmoetingen hebben mij als mens rijk gemaakt.

In het pastoraat was ik een ruimdenkende pastor, ik zat soms op de grens van wat wel of niet kon,
zoals: Samen Top2000, met de kinderen speurtochten lopen, andersoortige vieringen,
vormselvoorbereiding op de kop gooien. Het geloof bleef centraal staan, maar hoe kan het geloof
uitdagend blijven. Daar ging ik voor, samen met collega’s en vrijwilligers die daarin meegingen.

Ik mocht afscheid nemen zoals ik in het pastoraat heb gestaan, nog één maal Samen Top2000
beleven. Graag wil ik de parochie bedanken voor deze avond.

Dank aan de koren Cantabilé, Courage, Multiple Voices en Cantiamo voor de prachtig gekozen
liederen.

Dank aan de mensen die de organisatie op zich hebben genomen.

Dank voor de woorden die zijn uitgesproken, het waren hartverwarmende woorden.

Dank voor de vele kaartjes met woorden van waardering.

Nogmaals iedereen bedankt voor het vertrouwen in mij als pastor en voor de mooie samenwerking.
Het ga u allen goed, blijf het luisterende oor voor elkaar.

Goad goan.
Hartelijke groeten,

Bert Huitink



Geslaagde ontmoetingsmiddag van de parochie

Donderdag 8 mei vond de jaarlijkse ontmoetingsmiddag plaats in Café-Restaurant De Molen
in Fleringen.

Rond 13:45 uur kwamen de eerste gasten binnen. Koster Bert Bekhuis was reeds bezig

om het altaar voor de eucharistieviering in orde te maken.

Het koor Cantare uit Geesteren begon alvast met inzingen.

Om 14:00 uur werd iedereen welkom geheten door Johan Steggink van de werkgroep.
Pastoor Hermens en pastoraal werker Christianne Saris gingen voor in de viering.
Aangezien het in de meimaand was, konden in de viering de Marialiederen niet ontbreken.
In de overweging ging de pastoor in op de kracht van het gebed. Vooral de kracht van

het Onze Vader, een gebed dat vertrouwen uitstraalt.

Na de viering was er koffie met koek.

Ondertussen had Wim Wijering van Natuur- en Vogelwerkgroep 'De Grutto' reeds zijn
apparatuur opgesteld. Hij liet ons een prachtige presentatie zien van vogels in onze
eigen omgeving.

De aanwezigen waren enthousiast over deze mooie presentatie.

De middag werd om 17:00 uur afgesloten. Zoals een deelneemster opmerkte: "Een middag
om te herhalen".
De werkgroep Ontmoeting en Inspiratie kijkt dan ook terug op een geslaagde middag.
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Van 21 t/m 28 mei maakten pelgrims uit onze parochie een bijzondere bedevaart
naar Lourdes. Het was een week vol verbondenheid, hoop en geloof.

Er werd gelachen, gebeden, gezongen, gedeeld en gezwegen. In kaarslicht, gebed
en ontmoeting groeide de groep van vreemden naar een hechte gemeenschap.
Hieronder een dankgedicht voor alle begeleiders namens de pelgrims.

Met koffers vol verwachting en een hart vol stille hoop,
begonnen wij de pelgrimage, gedragen door geloof.
Naar Lourdes, heilige grond, een plek van licht en rust,
waar ieder zijn verhaal draagt, een bede, een levenswens, een lust.

Maar wat zou deze reis zijn zonder mensen aan onze zij,
die luisterden, begeleidden — die er waren, heel dichtbij.
Priester Eric van Teijlingen, bron van zegen, met uw woord en stille kracht,
bracht u ons het heilige, dat geneest en moed ons bracht.

Pastoraal medewerker Christianne Saris, met uw hart zo warm en fijn,
gaf u ruimte aan ons zoeken, aan verdriet en zonneschijn.
Reisleidsters, Wilma en Evelien, steeds waakzaam, met een lach en goede zorg,
leidden jullie ons langs wegen, over bergen, door de borg.

Vrijwilligers met handen, die in stilte dienstbaar zijn,
jullie gebaar, jullie hulp, jullie glimlach — maakten Lourdes echt tot ‘thuis’ zijn.
Contactpersonen, stille schakel, vol aandacht, klein gebaar,
jullie zagen wie even waorstelde en stonden naast ons klaar.

De chauffeurs, die ons veilig over wegen hebben geleid,
met geduld, met goede zorgen, steeds op tijd en tot alles bereid.
Dank aan allen, ieder van jullie, voor wat je hebt gedaan,
voor de zorg, de tijd, de liefde die jullie met ons hebben doorstaan.

Wij kwamen als pelgrims, en keren nu weerom,
verlicht, gedragen, dankbaar — met herinneringen die blijven komen.
God zegene jullie handen, jullie werk, jullie stille kracht,
dat ook jullie mogen ontvangen, wat jullie aan ons hebben gebracht.
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Vieringenschema van 28 juni t/m 19 oktober 2025

onder voorbehoud - zie website voor actuele informatie

Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens 100-jarig bestaan kerk
Mariaparochie 0%:00u Woord & Communie  Diaken Thoni
Tubbergen 11:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Geesteren 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Vriezenveen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Vasse 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 0%:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparcie 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris

Tubbergen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Vasse 19:00 u Eucharistie Pastor Huisman
Geesteren 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens




Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Langeveen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens

een vieringen in verband met Pancratiusdag

Kroezeboom 10:00 u Eucharistie Pastoor Hermens en pw Saris bij slecht weer in de basiliek
Geesteren 15:30u Woord & Gebed Werkgroep Molenviering
Vriezenveen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u Woord & Communie  Diaken Théni
Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Vasse 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 19:00u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Vasse 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Geesteren 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Vriezenveen 09:00 u Woord & Communie

Geesteren 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Langeveen 09:00 u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Mariaparochie 09:00 u Eucharistie Pastor Huisman
Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

geen vieringen in verband met parochiéle Mariaviering

Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
19:00u Eucharistie Pastor Huisman
09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Doordeweekse vieringen: zie website Viering Eeshofkapel

Zaterdag 15:00 uur
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Albergen

Geloofsgemeenschap H. Pancratius

Adres: Hobergenstraat 18, 7665 Al Albergen
E-mail: info.albergen@hpancratius.nl

Belevenispad Het Klooster

Misschien is het u wel eens opgevallen: aan de Het belevenispad begint aan de kant van de
Hobergenstraat naast het voormalig Philippus Robbenstraat bij het eerste plaaltje
kerkgebouw is een wandelpad aangelegd met met informatie over de bouw van een

aan weerszijden paaltjes van cortenstaal. buurkapel voor de inwoners van Albergen eind

14e eeuw. Zo wandelt u verder door de tijd

en krijgt u vervolgens informatie over het St.
Antonius klooster, het kerkhuis in de 18e eeuw,
de waterstaatskerk, de St. Pancratiuskerk en de
huidige bestemming van het kerkgebouw:

het business inspiration center Het Klooster.
Dit pad bewandelen is zeer de moeite waard,
zowel voor mensen uit Albergen zelf als van
daarbuiten. Een uniek stukje geschiedenis,
vormgegeven op eigentijdse wijze. Wellicht
een idee voor de komende vakantieperiode.

Deze zeven paaltjes leiden u langs ruim 650 jaar
kerkgeschiedenis van Albergen.

leder paaltje is voorzien van een foto, het
onderwerp met bijbehorend jaartal en een
QR-code.

Door het scannen van de QR-code ontvangt u
uitgebreide informatie over het betreffende
onderwerp, waar mogelijk vergezeld van foto's
en tekeningen.




Fleringen
Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria

Adres: Oldenzaalseweg 98, 7666 LH Fleringen
Telefoon: 0546-621953

E-mail: info.fleringen@hpancratius.nl
Openingstijden: di 15:00-16:00

Wandelen met Passie op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 18 april, was er in de vooravond een wandeltocht in Fleringen. De tocht voerde de
ongeveer 80 wandelaars (verdeeld in drie groepen) langs afbeeldingen van de door Anna Kool-Troost
geschilderde kruiswegstaties. Bij elke statie werd stilgestaan en geluisterd naar een passende tekst.
Ook kon er een kaarsje worden aangestoken en was er ruimte voor muziek. Muziekvereniging
Levenslust speelde twee nummers en Walter Luttikhuis en Jeroen Mollink zongen 'Let it be.

Wandelen

Op zondagmorgen 6 juli is een samenkomst bij de Tuinen van Herinckhave.
Nadere informatie volgt via de gebruikelijke kanalen.
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Geesteren
H. Pancratius

Adres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren

Telefoon: 0546-631216
E-mail: info.geesteren@hpancratius.nl
Openingstijden: do 09:00-10:30

Geesteren tussen Kunst en Kitsch

In de vergaderruimte van onze pastorie staan
twee houten beelden van Maria en Johannes de
Doper.

Decennia geleden zijn
we door een oud-
pastoor van
Geesteren erop
geattendeerd dat
deze oud waren.
Onze nieuwsgierig-
heid naar de
achtergrond van deze
beelden was hiermee
destijds al gewekt.
Toen bekend werd
dat het televisie-
programma tussen
Kunst en Kitsch in het
Oyfo Museum in Hengelo opnames ging maken,
hebben we ons aangemeld.

Op zondagmiddag 13 april jl. zijn wij (Rinie
Bekhuis en Hidde Hemmer) met de beelden goed
ingepakt richting Hengelo getogen. We werden
hartelijk ontvangen en kregen een consumptie
aangeboden. Na een klein uurtje wachttijd,
opgevuld met diverse gesprekken met
medebezoekers, werden we opgeroepen naar de
taxatietafel voor religieuze objecten waar we
vriendelijk te woord werden gestaan door de
taxateur.

Beide beelden zijn vervaardigd uit lindehout en
zijn origineel beschilderd geweest. Tussen het
hout en de beschildering zat een laag van kalk,
die voor de gladde afwerking van het hout
zorgde. Waarschijnlijk was in de 18e of 19e eeuw

de kalklaag en beschildering in dermate slechte
conditie dat deze er volledig afgehaald is.

Het Mariabeeld is het oudst en is omstreeks
het jaar 1580 vervaardigd in de zuidelijke
Nederlanden, waarschijnlijk in Mechelen.
Als het beeld nog in een goede originele
beschilderde staat zou zijn, had het een
waarde van circa 6.000 euro. Echter in

de huidige staat werd het Mariabeeld
getaxeerd op 1.000 euro.

Het beeld van Johannes de Doper is iets
jonger en stamt uit de 17e eeuw, omstreeks
het jaar 1650. Dit beeld is waarschijnlijk in
de buurt van Antwerpen gemaakt.

| In de huidige staat werd dit beeld
getaxeerd op 800 euro.

Na de taxatie hebben we nog even
rondgelopen op de set van tussen Kunst
en Kitsch. Als klap op de vuurpijl werden we
tijdens de laatste meters tegemoet gelopen

door de presentator Frits Sissing. Hier hebben

we even mee gekletst en een foto met hem

was natuurlijk vanzelfsprekend.

Na afloop konden we terugkijken op een
leerzame en gezellige dag.



Langeveen
H. Pancratius

Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen
Telefoon: 0546-681142

E-mail: info.langeveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 09:00-10:00

100 jaar St. Pancratiuskerk Langeveen

Uitnodiging voor de viering en expositie

In 2025 bestaat het huidige kerkgebouw
precies 100 jaar - een bijzonder jubileum dat
we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Alle (oud-)inwoners van Langeveen en
Bruinehaar zijn van harte uitgenodigd om dit
samen met ons te vieren.

Zondag 6 juli 2025 beginnen we om 9:00 uur
met een feestelijke eucharistievering in de
kerk. Na de viering bent u welkom voor koffie
en ontmoeting bij Café-Restaurant Waaijer.

Aansluitend wordt een expositie geopend,
waar u de geschiedenis van onze kerk in beeld
en verhaal kunt ontdekken: foto's, voorwerpen,
documenten en herinneringen van 100 jaar
geloof, gemeenschap en architectuur.

Openingstijden expositie:
zondag 6 juli 2025
woensdag 9 juli 2025
donderdag 10 juli 2025
zondag 13 juli 2025

12:00 - 16:00 uur
12:00 - 16:00 uur
19:00 - 21:00 uur
12:00 - 16:00 uur

Kom langs en beleef de rijke geschiedenis van
de St. Pancratiuskerk!

Locatie:
St. Pancratiuskerk
Kerklaan 3 te Langeveen




Mariaparochie/Harbrinkhoek

Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Adres: Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo/Mariaparochie

Telefoon: 0546-861110
E-mail: info.mariaparochie@hpancratius.nl
Openingstijden: di en vr 09:30-11:30

Vijfendertigjarig jubileum gastvrouwen en bezoekwerk Mariaparochie

In de tijd van pastoor Kerkhof was Marie Klein
Hofmeijer zijn huishoudster. Toen zij ouder
werd, had zij behoefte aan ondersteuning bij
haar taak als gastvrouw van de parochie.

Er werden enkele dames bereid gevonden om
deze taak op zich te nemen. Eerst in de
pastorie en vanaf 2001 kregen zij een eigen
plek in de Mariaborg.

In het begin was er op dinsdag- woensdag- en
vrijdagochtend een gastvrouw aanwezig en
ook op donderdagavond voor de mensen die
overdag niet konden komen.

Tegenwoordig zijn de gastvrouwen op dinsdag-
en vrijdagochtend in de Mariaborg om
misintenties aan te nemen en koffie te zetten
voor de op dat moment aanwezige

vrijwilligers.

Ook bieden zij een luisterend oor aan mensen
die intenties opgeven voor hun overleden
dierbaren. Het is dan ook geen toeval dat de
gastvrouwen vaak ook deel uitmaakten en/of
uitmaken van de werkgroepen ziekenbezoek
en nabestaandenbezoek.

Het bezoekwerk aan nabestaanden en aan
zieken werd door pastor Mensink-Timmerhuis
opgezet. Twee bezoekgroepen, waarvan nu
alleen nog de nabestaandenbezoekgroep
bestaat. De mensen van de voormalige
ziekenbezoekgroep brachten regelmatig een
bezoek aan zieke parochianen thuis en aan
mensen in verpleeghuizen.

De gastvrouwen en de dames van de
bezoekgroep vieren dit jaar samen het
vijfendertigjarig jubileum.

Zij hopen nog jaren van
betekenis

te mogen zijn voor onze
geloofsgemeenschap.

Staande van links naar rechts:
Ellie Harmelink, Annelies Oude
Vrielink, Miny Lesscher, Marina
Borkent, Ria Leemhuis en Agnes
Woesthuis.

Zittende van links naar rechts:
Siny Lesker, Mariet Busscher en
Yvonne Weerink.



Reutum en Haarle
HH. Simon en Judas

Adres: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum
Telefoon: 0541-670204

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:30-11:30

Op adem komen

Ja, de geloofsgemeenschap van Reutum had
even tijd nodig om op adem te komen.

Na een lang en moeizaam proces over sluiting en
verkoop van de kerk was 4 april jongstleden toch
de dag aangebroken dat de laatste
eucharistieviering plaatsvond in onze kerk.

De viering stond in het teken van ‘in dankbaar-
heid omzien en met vertrouwen verder gaan'.
Deze gedenkwaardige viering werd geleid door
pastoor Hermens en pastoraal werker
Christianne Saris. Voor de vele aanwezigen een
viering met herinneringen. Emotionele omdat in
de loop der jaren afscheid moest worden
genomen van een dierbare, maar ook mooie
momenten van een doop van een kindje of
geliefden die elkaar trouw beloofden met een
kerkelijk huwelijk.

In een overweging werd teruggeblikt op de
geschiedenis van de kerk en als laatste kon de
lector de mededeling doen dat het bisdom de
goedkeuring had gegeven voor de verkoop van
de kerk.

De drie koren van onze geloofsgemeenschap
verzorgden in overleg met elkaar de
gezangen. Tijdens de processie met het
uitdragen van de relikwieén werd het lied
‘Vaya con Dios' gezongen. Toch voor velen een
emotioneel moment. Als slot van de viering
zongen de koren gezamenlijk het lied ‘U zij de
glorie! Na afloop was er een moment van
samenzijn en werd er gezellig nagepraat onder
het genot van een kopje koffie/thee met cake.

Na een moment van rust heeft een aantal
mensen samen de draad weer opgepakt met

de gedachte hoe verder met onze geloofs-
gemeenschap. Dit is tot gestalte gekomen in een
fijne, mooie viering die plaatsvond op zaterdag
10 mei jl. in onze kerk. Bij deze viering die in het
teken stond van Maria en Moederdag waren ook
de kinderen van de Mariaschool betrokken.

Er kan terug worden gekeken op een hele mooie
viering die de werkgroep ‘Anders vieren’
vertrouwen en kracht geeft om verder te gaan.
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Tubbergen

H. Pancratius

Adres: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:00-11:00

Kerkbezoek door ouderen

Goede initiatieven worden gelukkig opgevolgd.
Wandelgroepen die wekelijks met bewoners van
de zorgcentra zoals bijvoorbeeld De Bloemen-
hof wandelen doen nu ook op afspraak soms de
kerk aan. Zo ook op woensdagmiddagmiddag
12 mei.

De ouderen, allemaal in rolstoel, voortgeduwd
door verschillende vrijwilligers, kwamen in de
kerk voor een kopje koffie en natuurlijk ook om
even weer de sfeer te proeven.

QOude herinneringen kwamen boven en werden
uitgewisseld.
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Aan het eind nam de pastoor iedereen
afzonderlijk mee om véoér in de kerk een kaarsje
op te steken bij Maria en samen een Wees-
gegroet te bidden. Ook gaf de pastoor hen de
zegen. Dat werd als zeer emotioneel ervaren

en maakte een onuitwisbare indruk.

Op deze manier is het samen kerk zijn toch zeer
waardevol te noemen.

Kerkgebouw

Monumentenwacht heeft in mei ons
kerkgebouw geinspecteerd en deed dat deze
keer met een drone. Vroeger moest men met
lange ladders en bouwen van steigers de goten
inspecteren maar nu kan het dus veel effectiever
en veel beter want men kan overal bij komen
met de drone die opnames maakt en meteen
opslaat. Er zijn gelukkig geen erge
tekortkomingen ontdekt zodat ons kerkgebouw
nog enige tijd weer meekan.

Vrijwilligersbijeenkomst
In de vorige Kompas werd
gesuggereerd dat er dit jaar weer
een vrijwilligersbijeenkomst zou
zijn, zoals dat om het jaar
gebruikelijk is.

We hebben echter deze
bijeenkomst afgelopen jaar nog
gehad dus is het pas weer in 2026
dat we een lunch of iets dergelijks
gaan organiseren.

Maar... het lijkt ons juist wel leuk
om als afsluiting van het werkjaar
en het begin van de vakantie toch
lekker even samen koffie én een
drankje te drinken.

Nu doen we dat natuurlijk wel vaker maar
halverwege juli gaan we dat na afloop van de
viering op het kerkplein doen. Dan is het
kerkplein even een terrasje voor alle vrijwilligers
en bezoekers van de viering. Vrijwilligers
worden hiervoor expliciet uitgenodigd.

We hopen op een grote opkomst en dat het
weer het toelaat.



Vasse
HH. Joseph en Pancratius

Adres: Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Telefoon: 0541-680201

E-mail: info.vasse@hpancratius.nl
Openingstijden: di 09:30-10:30

Gemeentelijke dodenherdenking

Op 4 mei was de gemeentelijke dodenherdenking

in de kerk van Vasse. Manderveen en Vasse
houden altijd gezamenlijk deze herdenking.

Ook de beide basisscholen waren erbij betrokken.

De gevallenen in de oorlog zijn: Bernard Evers en
Bernard Hannink.

De foto's geven een impressie van de herdenking.

Nieuwe printplaat voor klokkenluiden
Laurens Veer heeft een nieuwe printplaat
geplaatst op de motor van de luidklokken.

Na veel bel- en mailverkeer is het gelukt om in
Frankrijk printplaten en een programmeerunit
te bestellen. Rond Hemelvaart is alles
geinstalleerd en geprogrammeerd. De klokken
luiden weer dankzij Laurens Veer en Jan Lansink.

Hemelvaart

Traditiegetrouw ging de fanfare St. Caecilia
weer op pad. Deze keer naar Hezingen.

Na afloop van de viering in de kerk werden
de kerkgangers en toeristen begroet met
een aubade op het kerkplein.
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Vriezenveen
H. Antonius Abt

Adres: Oosteinde 19, 7671 AR Vriezenveen
Telefoon: 0546-561210

E-mail: info.vriezenveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 10:30-11:30

Onttrekking van de kerk aan de eredienst

De hoorzitting van 30 januari 2025 is al een poos
geleden. Terecht krijgen we als Commissie van
Beheer Vriezenveen hier vragen en
opmerkingen over. Waar staan we nu? Wanneer
sluit de kerk? Wat gebeurt er met de kerk?

Vragen die voor ons ook moeilijk te
beantwoorden zijn. Tijdens de hoorzitting werd
gemeld dat de verkoop van de kerk in een
vergevorderd stadium was. Er lag een akkoord
met een mogelijke koper.

Als Commissie van Beheer konden we ons
vinden in deze plannen en hebben we deze
ondersteund hij het parochiebestuur.

Het parochiebestuur heeft een voorlopig
koopcontract opgesteld. Hierin is ook
opgenomen dat de kerk blijft bestaan als
beeldbepalend gebouw. Tevens waren er een
kettingbeding en meerwaardeclausule
opgenomen. Dit werd ter goedkeuring aan het
bisdom aangeboden. Het bisdom is hier niet
mee akkoord gegaan en vraagt om een nieuwe
(derde) taxatie van kerk en pastorie.

Het is voor ons nog niet duidelijk of en hoe de
onderhandelingen verder gaan.

Voor ons een lastig proces omdat we niet
rechtstreeks in onderhandeling zijn. We willen
en kunnen niet alle informatie delen zolang
dingen niet concreet zijn. Uiteindelijk zijn
parochiebestuur en bisdom bepalend.

We proberen wel zo goed mogelijk adviserend
te zijn met in ons achterhoofd de wensen en
opmerkingen van de lokale parochianen.

Hoe nu verder?

Na de zomervakantie zal op een nader te
bepalen moment de kerk aan de eredienst
onttrokken worden. Tot dat moment zullen
vieringen volgens rooster plaatsvinden.

Wat hebben we in de afgelopen periode
gedaan?

We hebben vooruitlopend op de verkoop de
volledige inventaris van kerk en pastorie in
beeld gebracht. Op enig moment zullen de
spullen een herbestemming moeten krijgen
volgens de daarvoor opgestelde regels.
Tevens hebben we bijna de volledige
administratie uitgezocht, en waar mogelijk
bewaard maar ook een groot deel laten
vernietigen.

We hebben tegelijk met Actie Kerkbalans een
enquéte opgesteld en verzonden waar goed

op gereageerd is. Daaruit blijkt dat er voldoende
draagvlak is om te onderzoeken hoe we als
lokale geloofsgemeenschap elkaar kunnen
blijven ontmoeten.

Als Commissie van Beheer blijven we ons
inzetten om, binnen onze mogelijkheden,
de belangen van de lokale parochianen te
behartigen. Daarbij realiserend dat we het
nooit iedereen naar de zin kunnen maken...



PCl: Er willen zijn voor u

De PCl H. Pancratius is een Caritasinstelling
die wil omzien naar mensen, ongeacht hun
levensovertuiging, die in (financiéle) nood zijn
geraakt of dreigen te raken.

Caritas betekent immers: christelijke liefde,
naastenliefde.

Op adem komen

Soms is het leven even te veel. Een onverwachte
rekening, een lege koelkast, zorgen die zich
opstapelen. Juist op die momenten is het
belangrijk dat mensen op adem kunnen komen.
Even rust. Even ruimte.

Even weten: ik sta er niet alleen voor.

De Parochiéle Caritas Instelling (PCl) is er voor
mensen die vastlopen. Mensen die alles al
geprobeerd hebben, maar geen oplossing meer
zien voor een dringende financiéle nood.

Wij helpen door die ene rekening te betalen die
anders blijft liggen. Niet met grote woorden,
maar met stille daden. Omdat ieder mens recht
heeft op een beetje lucht.

Rond kerst zorgen we bovendien voor zo'n
200 boodschappentassen, gevuld met lekkers
en noodzakelijke producten. Een klein gebaar,
maar voor velen een groot verschil. Een
moment van verlichting in een donkere tijd.
Een kans om op adem te komen.

We doen dit werk niet alleen. We doen het
samen: met u, met de parochie, met mensen
die geven, delen en omzien naar elkaar.

Zo bouwen we aan een gemeenschap waarin
niemand vergeten wordt.

Samen zorgen we ervoor dat ademruimte geen
luxe is, maar een recht.

N 2
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Wilt u meer weten over het werk van de PCl
of iemand aanmelden voor hulp? Neem dan
gerust contact met ons op via de weekwacht,
tel. 06-20430155 of met het pastoraal team
voor telefonisch contact of een huisbezoek.

Ook kunt u via e-mail contact opnemen
met de bestuursleden:

Anneloes Lummen,

Edwin Plegt en

Irene Rozendaal.

Het e-mailadres is pci@hpancratius.nl

Een beetje lucht, een beetje licht,

een glimlach op een somber gezicht.
Een helpende hand, een klein gebaar,
en ineens voelt alles minder zwaar.

Hoe kunt u helpen?

- Maak ons attent op mensen die een steuntje
in de rug nodig hebben

- Bied uw talenten aan om het plaatselijke
diaconie- en caritasnetwerk te verstevigen

- Help ons met een gift of donatie via
bankrekeningnummer NL23 RABO 0151429251
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In memoriam

Franciscus:
een paus tegen alle verwachtingen in

Tekst: Anton de Wit, Katholiek Nieuwsblad

Hij was de paus die niemand verwachtte, maar waar iedereen op
hoopte: een vernieuwer en verbinder, die het beschadigde imago van
de katholieke kerk kon oppoetsen. Wie was Jorge Mario Bergoglio, die
op 13 maart 2013 als grote onbekende op het balkon van het
Sint-Pietersplein verscheen en als eerste paus ooit voor de naam ‘Franciscus’ koos?

Als kind van Italiaanse migranten in Argentinié leek zijn levensloop eerst een heel andere kant op te
gaan. Na afronding van het middelbaar technisch onderwijs werkte hij een tijdje als chemisch
technicus bij een voedingsbedrijf. Tot het priesterschap begon te roepen; hij koos voor het
seminarie en trad in bij de jezuietenorde. Na aanvankelijk als docent literatuur en psychologie te
hebben gewerkt, begon hij in de jaren 70 op te klimmen in de kerkelijke hiérarchie: hij werd
provinciaal overste van zijn orde, later bisschop, aartsbisschop, kardinaal.

Hij was al 76 jaar oud toen hij paus werd, maar pakte de taak op met een bijna jeugdige energie.
Zeker in de eerste jaren was hij daardoor ongekend populair, kreeg zelfs tegen zijn eigen zin een
soort superheldenstatus. Het zou een recept voor teleurstelling kunnen zijn, en natuurlijk kreeg hij
ook kritiek van links en rechts. Maar opvallend is toch hoezeer deze paus de hooggespannen
verwachtingen wél waar kon maken. Hij haalde de bezem door het Vaticaanse bestuursapparaat,
zette grote stappen voorwaarts in de aanpak van misbruikschandalen, schreef invloedrijke teksten
over onder meer het milieu en de interreligieuze dialoog, en begon een meerjarige kerkvergadering
waarvoor letterlijk iedereen in de kerk was uitgenodigd.

Ongetwijfeld schreef Franciscus daarmee geschiedenis, als een paus die een nieuwe geest liet
waaien in een eerbiedwaardige oude kerk.

> Lees meer over paus Franciscus op kn.nl/franciscus.
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Dit is kardinaal Robert Prevost,
de nieuwe paus Leo XIV

Tekst: Luuk van den Einden, Katholiek Nieuwsblad
Foto: Ramon Mangold

Op 8 mei 2025 is kardinaal Robert Francis Prevost
gekozen tot de 267ste paus. Hij nam de naam Leo XIV
aan. Hij is de eerste paus uit de Verenigde Staten én de
eerste augustijn in de moderne geschiedenis die paus
werd.

Robert Francis Prevost is 69 jaar en werd geboren in Chicago. Hij heeft een brede internationale
achtergrond: als missionaris werkte hij jarenlang in Peru, waar hij ook bisschop werd. In Rome is hij
relatief nieuw, maar sinds 2023 wel invloedrijk als prefect van het Dicasterie voor de Bisschoppen,
verantwoordelijk voor wereldwijde bisschopsbenoemingen.

Zijn stijl wordt omschreven als bescheiden en verbindend. In zijn eerste toespraak benadrukte hij
het belang van eenheid en naastenliefde, juist in een wereld vol conflicten. Hij beschreef zichzelf,
met een citaat van de heilige Augustinus, als “een christen met jullie en een bisschop voor jullie”.
Met zijn naamkeuze wil hij paus Leo XIIl (1810-1903) eren, die in een tijd van armoede en
industrialisatie gold als een uitgesproken sociale paus.

De visie op de kerk van Leo XIV sluit grotendeels aan bij die van zijn voorganger paus Franciscus:
kritisch op klerikalisme, voorstander van synodaliteit en open voor vrouwen op hogere posities.
Ook over ‘wereldse’ thema?’s als klimaat en migratie lijkt hij in grote lijnen hetzelfde te denken.
Wel geldt hij als meer ingetogen en minder uitgesproken, wat mogelijk leidt tot een kalmer,
evenwichtiger pausschap. Hij spreekt meerdere talen, waaronder Engels, Spaans en Italiaans,

en heeft een achtergrond in zowel wiskunde als kerkelijk recht. Zijn band met zijn familie is sterk;
zo vroeq hij zijn broers op de vooravond van het conclaaf nog welke naam hij zou moeten kiezen
als hij tot paus gekozen werd.

Met Leo XIV kiest de kerk kortom voor een herderlijke, evenwichtige leider met wereldwijde
ervaring.

> Meer weten over de nieuwe paus Leo XIV? Zie kn.nl/paus
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COLOFON

CENTRAAL SECRETARIAAT
Karin Grunder, Ellie Harmelink,
Angeline Kienhuis en Henny Wiersma

ALGEMEEN ADRES

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Website: www.hpancratius.nl
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag: 09:00 uur - 12:00 uur

en 13:30 uur - 16:30 uur
donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur
vrijdag: 09:00 uur - 12:00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

E-mail:
begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

woensdag: 09:00 uur - 13:00 uur

FINANCIELE ADMINISTRATIE
E-mail: administratie@hpancratius.nl

PASTORAAL TEAM

J.HT.PM. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Mw. CM. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag gehele dag
en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

n https://www.facebook.com/hpancratius.nl

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter: Pastoor J.H.T.PM. Hermens
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Vicevoorzitter: vacant

Secretaris: vacant

Penningmeester: B. Mensink
Telefoon: 06-83398672

E-mail: b.mensink@hpancratius.nl
Onroerend goed: T. Linneman
Telefoon: 06-17090739

E-mail: tlinneman@hpancratius.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING
Anneloes Lummen, voorzitter

Irene Rozendaal, secretaris

Edwin Plegt, penningmeester

E-mail: pci@hpancratius.nl

Telefoon via weekwacht: 06-20430155

WEEKWACHT
In dringende pastorale situaties
Telefoon: 06-20430155

REDACTIE KOMPAS

Karin Grunder, Evelien Olimulder,

Johan Steggink en Arie Vreeswijk
Redactieadres: kompas@hpancratius.nl

Copyright H. Pancratius parochie

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze
worden gereproduceerd of vermenigvuldigd
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.

De volgende editie van Kompas

verschijnt medio oktober
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Een uitvaart is geen dag
uit een leven maar een
leven in één dag

Chrustel Gmggbmk - Bruns

@06 443 227 66 - 24/7 bereikbaar




Op 1 juni 1642 werd een klein
Mariaprentje in een
wegkappelletje op de heide van
Kevelaer geplaatst. Dit is waar nu
de Kapellenplatz in Kevelaer is.
Sindsdien wordt Kevelaer door
heel veel pelgrims bezocht.
Daarmee is Kevelaer uitgegroeid
tot een belangrijke
Mariabedevaartplaats in Europa.

De Oost Twentse Processie
verzorgt de jaarlijkse bedevaart
naar Kevelaer op 29 en 30
augustus 2025.

Naast de busprocessie kan men ook georganiseerd met de fiets naar Kevelaer reizen.
Tevens is er een enthousiaste groep wandelaars die jaarlijks te voet naar Kevelaer reist.

Er wordt een mooi programma verzorgd, dat muzikaal opgeluisterd wordt door de
muziekvereniging van Denekamp en het koor Cantare uit Geesteren.

De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13:00 uur. In processie trekken wij

vanaf de parkeerplaats bij het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de
openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park.

Voor deelnemers, die minder goed ter been zijn is de kruisweg in het Forum Pax Christi.

’s Avonds om 20:00 uur vindt het lof en de lichtprocessie plaats.

Op zaterdag 30 augustus is er onder meer 's morgens om 8:30 uur een plechtige hoogmis

in de Basiliek.

Natuurlijk is er tussen de vieringen door tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke
gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Als u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden
bij de plaatselijke broedermeester, met opgave van naam/adres/telefoonnummer. Zie daarvoor de
website van de parochie: https://hpancratius.nl/pelgrims-van-hoop-op-weg-naar-kevelaer/

Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10,-- per persoon
voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten voor
buspelgrims bedraagt € 40,-- per persoon. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet
inbegrepen. Opgeven kan t/m woensdag 13 augustus.

Tot ziens in Kevelaer!



