Locatienieuws
H.H. Joseph en Pancratius
Vasse

ZONDAG 7 en 14 september 2025
Jaargang 52, week 36 en 37

Samen op weg als pelgrims van hoop

“Mooie dagen. Verbondenheid en saamhorigheid. Inspirerende vieringen.
Bezinning voor jezelf.” Zo klonken de reacties van de mensen die op 29 en
30 augustus 2025 deelnamen aan de bedevaart naar Kevelaer. Lopend, fiet-
send en met de bus trokken ze uit de parochie Lumen Christi, de Plechel-
mus parochie en onze Pancratius parochie naar het Duitse bedevaartsoord.
In totaal honderdvijfenzestig deelnemers.

In deze onzekere tijd, met al zijn zorgen hebben we behoefte aan verbin-
ding, bemoediging, perspectief. Een bedevaart helpt daarbij. We laten het
alledaagse leven voor wat het is en gaan samen op zoek naar zin en beteke-
nis. lets wat we eigenlijk heel ons leven doen, maar in zo’n bedevaart krijgt
het duidelijker vorm.

De wandelaars trokken er vijf en een halve dag voor uit om naar Kevelaer
te gaan. Onderweg hadden ze goede gesprekken, sliepen ze onder andere in
de benedictijnenabdij in Doetinchem en ervoeren ze de gastvrijheid van
mensen op de pauzeplekken.

De fietsers reden door weer en wind met elkaar, in de pauze was er een
stukje bezinning en gebed. Het gezamenlijk op weg zijn gaf veel verbon-
denheid. Die saamhorigheid was ook in de bus voelbaar. Veel mensen ken-
nen elkaar en er ontstaan makkelijk gesprekken. Daarnaast werd er tijdens
de reis ook gebeden voor een goede bedevaart, voor de vrede in de wereld
en klonken er enkele bezinnende teksten.

In Kevelaer werden alle pelgrims door de vieringen en de kruisweg in Ke-
velaer geraakt. De zorgen en uitdagingen van deze tijd kwamen hierin goed
naar voren. In de overwegingen, de gebeden, de liederen van koor Cantare
en de muziek van de harmonie uit Denekamp werd het licht van het geloof
aangereikt. Dit werd als heel heilzaam ervaren.




Tussendoor werd er lekker gegeten in het Priesterhuis, werden er attenties
gekocht voor het thuisfront en natuurlijk ontbrak de Kaffee mit Kuchen
niet.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat de bedevaart alle deelnemers nieuwe
hoop en bemoediging heeft gebracht: We staan er niet alleen voor, samen
geloven geeft kracht! We danken de Oost-Twentse processie voor de goede
organisatie en grote inzet. Wat mooi dat het zo kan!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

Zondag 7 september Geen viering
Om 10.00 uur is de Pancratiusdag bij de Kroezeboom m.m.v. Cantabilé
Voorgangers: Pastoor Hermens, Pastoraal werker Saris

Woensdag 10 september 09.00 uur.
Eucharistieviering in de aula
Voorganger: Pastoor Hermens

Zondag 14 september 09.00 uur. Nationale ziekendag.

Woord en communieviering met het herenkoor

Voorganger: Diaken Thoni

Jaarg.: Harry Booijink

Int.: Jan en Toos Hulskotte-Wenneger, Fien Wenneger-Scholte op Reimer,
Toon Kempers, Annie Hulsmeijers-Oude Kotte, André Assen.

Na de viering wordt er een kerkdeurcollecte gehouden t.b.v. onze Zonne-
bloem Vasse, Mander en Hezingen.

Woensdag 17 september 09.00 uur.
Eucharistieviering in de aula
Voorganger: Pastoor Hermens

Donderdag 18 september 14:00 uur. Openingsviering KBO seizoen
Woord en communieviering met het herenkoor
Voorganger: Pastoraalwerker Saris

Zaterdag 20 september 19.00 uur.

Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Hermens

Int.: Jan en Toos Hulskotte-Wenneger, Herman en Fien Wenneger-Scholte op
Reimer, André Assen.




Woensdaqg 24 september 09.00 uur.
Eucharistieviering in de aula
Voorganger: Pastoor Hermens

Koren.

Zo. 14 sep. 09.00 uur. : Herenkoor

Za. 20 sep. 19.00 uur. : geen koor
Acolieten

Za. 20 sep. 09.00 uur. : Hennie Engbers
Lectoren.

Zo. 14 sep. 09.00 uur. : Ben Demmer
Za. 20 sep. 19.00 uur. - llse Bonke

Collectanten.

Zo. 14 sep. 09.00 uur. : Ben Demmer

Za. 20 sep. 19.00 uur. : llse Bonke

Kosters.

De dienstdoende koster is bereikbaar op tel.nr.: 06-51377652.

Woe. 10 sept. 09.00 uur. : Jan Veldhuis

Zo. 14 sep. 09.00 uur. : Lies aan de Stegge
Woe. 17 sept. 09.00 uur. : Johan Steggink

Do. 18 sep 14.00 uur. : Jan Veldhuis

Za. 20 sep. 19.00 uur. : Ine Bos

Woe. 24 sept. 09.00 uur. : Jan Veldhuis
Collectes.

24 aug. Plaatsengeld/Collecte €.22,00/€. 22,71
16 aug. Plaatsengeld/Collecte €. 40,70/€. 50,98

Overzicht van de overleden parochianen
woensdag 13 augustus t/m dinsdag 19 auqgustus 2025
Marie Waaijer — Nobbenhuis in de leeftijd van 92 jaar uit Geesteren

Dorpshuiskamer Vasse

Ontmoeten in Vasse ... met gezellig koffiedrinken , kaarten, bowlsen, samen
een wandeling maken en vooral lekker kletsen. De Dorpshuiskamer er nu ie-
dere woensdag. Onze vrijwilligers staan van 9.30 — 12.00 uur voor iedereen uit




Vasse e.o. klaar met een kopje koffie en diverse activiteiten. Locatie: ’t Esch-
hoes

“Oet Ett’n int Eschhoes”

De open eettafel “Oet Ett'n int Eschhoes” is er zoals altijd 4-wekelijks op de
woensdag van 12.00-13.15 uur! Locatie: ’t Eschhoes

Taxivervoer

Voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, maar wel graag
zouden willen komen, bestaat de mogelijkheid om opgehaald te worden. Wilt
U graag meer informatie over bv. de Open Eettafel of wilt U zich aanmelden
voor het taxivervoer, dan kunt u ons bellen of mailen. Mail: dorpshuiskamer-
vasse@gmail.com

Tel: 06 38 55 84 12 (Ine Bonke) / 06 53 11 24 52 (Johan Parent)

Repaircafé Vasse

Elke 2° woensdag van elke maand is in het Eschhoes aan de Hooidijk het Re-
paircafé Vasse geopend. Tussen 9.30 uur en 12.00 uur kan men hier apparaten
/ toestellen aanleveren om te laten beoordelen of deze nog weer kunnen wor-
den hersteld of gerepareerd. Is herstel nog mogelijk dan zal dit dadelijk, of zo
spoedig mogelijk, worden gedaan. Is reparatie niet meer mogelijk dan krijgt de
eigenaar hiervan bericht. Eventueel kunnen er, na overleg met de reparateur,
nieuwe onderdelen op kosten van de eigenaar worden aangeschaft. Alle hand-
zame artikelen kunnen ter reparatie worden aangeboden. Van diverse keuken-
artikelen, lampen etc tot tuinbenodigdheden etc Alles zal worden bekeken of
herstel nog mogelijk is. Grote apparaten (koel- en diepvrieskasten, televisies
etc) kunnen helaas nog niet worden

gerepareerd. Er zijn voor de eigenaar geen kosten aan verbonden. Uiteraard is
een vrije gift van harte welkom.Voor nadere informatie kan men contact opne-
men met: 06-20159260 of 06-13577666

Nationale Ziekendag 2025

Op zondag 14 september a.s. is het Nationale Ziekendag. De Nationale Zie-
kendag zorgt ervoor dat wij als mensen, ziek en gezond, samen door het le-
ven gaan. Onze Zonnebloemgasten, die daarvoor in aanmerking komen,
zullen dat weekend in het zonnetje worden gezet middels een leuke atten-
tie. Er wordt aan hen gedacht. Tevens wordt er zondag 14 september, na de
viering, een kerkdeurcollecte gehouden waarvande gehele opbrengst ten
goede komt aan ons plaatselijke Zonnebloemwerk.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem Vasse, Mander en Hezingen.
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Gebedsdag voor de Vrede in de H. Pancratius parochie

Oorlog en terreur, het raakt zoveel mensen in onze wereld. Je zou zo graag
willen dat er eens een eind aan kwam, maar je voelt je machteloos. Denk
maar aan de oorlog tussen Rusland en Oekraine en de oorlog tussen Gaza
en Israél. Maar er zijn nog zoveel andere plekken in onze wereld waar vol-
keren leven met geweld en terreur. Al dat oorlogsgeweld en de verschrik-
kelijke terreuraanslagen, ze laten je toch niet onberoerd. Het raakt je hart.
In onze H. Pancratius parochie willen we op vrijdag 19 september a.s. bid-
den voor de vrede. Voor de vrede in de wereld en voor vrede in ons eigen
hart. Deze gebedsdag voor de vrede wordt geopend om 9.00 uur met een
Eucharistieviering in de basiliek van Tubbergen. De basiliek is van 9.30
uur tot 19.00 uur open voor gebed. Het allerheiligste is van 9.30 uur tot
16.00 uur uitgesteld. Elk uur zal er een kort gebed voor de vrede worden
uitgesproken. Verder is het mogelijk om kaarsjes voor de vrede aan te ste-
ken. Ook heeft u de mogelijkheid om in de basiliek zelf een gebed te schrij-
ven voor de vrede en dat in een doos bij het Allerheiligste neer te leggen.
Enkele gebeden uit deze doos zullen gebruikt worden in de gebedsviering
waarmee we de gebedsdag voor de vrede zullen afsluiten. De gebedsviering
begint om 19.00 uur. Alle Parochianen en belangstellenden zijn van harte
welkom om aan deze dag voor de vrede mee te doen. Graag tot ziens op 19
september a.s. in een van de vieringen of in de stille uren van het gebed.
Pastoraal team van de H. Pancratius parochie.

K (Kom) B (Bie) O (Ons) (ofwel KBO Vasse)

Net als voorgaande jaren wordt het KBO-seizoen dit jaar in september nog
weer op de gebruikelijke wijze geopend.

Om 14.00 uur is er een Woord- en Communieviering in de parochiekerk.
KBO-leden die om wat voor reden dan ook niet eerst naar de kerk kunnen,
mogen rond 15.00 uur rechtstreeks bij restaurant “het Bolscher” aansluiten.
Hier wordt dan het middagprogramma voortgezet.

De bestuursverkiezing zal deze middag het hoogtepunt zijn van het pro-
gramma.



Om iets na 15.00 uur zal afscheid worden genomen van de teruggetreden
bestuursleden en de kandidaat nieuwe bestuursleden ter kennismaking aan
de aanwezige KBO-leden worden voorgesteld.

Na de bestuursverkiezing zal er door de activiteitencommissie een toelich-
ting worden gegeven op de te organiseren activiteiten in het kader van het
restant jaarprogramma 2025 en het nieuwe jaarprogramma 2026.

Nieuwe ideeén kunnen dan door de leden kenbaar worden gemaakt en zijn
uiteraard van harte welkom.

De middag zal worden afgesloten met een BINGO waarbij mooie prijzen te
winnen zijn.

Zo u allen ziet:

Een hele belangrijke middag voor de KBO Vasse. Wel / niet verder
met een nieuw bestuur en er wordt een toelichting gegeven op het jaar-
programma.

Uitnodiging Werkagroep Meditatieve Wandelingen N.O. Twente

om samen meditatief te wandelen met daarna 'n interessante rondleiding in
klooster Bardel. Het thema is Hemel(s)Water. Op zaterdagmorgen 11 okto-
ber 2025 wordt er weer meditatief gewandeld, met nadien desgewenst ’'n
interessante lezing/rondleiding over het Franciscanenklooster. Vertrek
wandeling: 09.30 uur vanuit de kloosterkerk te Bardel. Net even over de
grens bij Losser — adres Klosterstrasse 11 — D-48455 Bad Bentheim

We verzamelen iets voor 09.30 uur in de prachtige kloosterkerk voor een
korte overweging waarna we samen zo’n 12 km. wandelen door de prach-
tige omgeving van klooster Bardel. Ergens onderweg staat voor u koffie
en/of thee klaar met iets lekkers. Tegen 13.00 uur verwachten we weer te-
rug te zijn. Daarna kan er desgewenst worden deelgenomen aan een rond-
leiding door het klooster. Deelname gratis: na afloop - vrije gift ter bestrij-
ding van de kosten. Laat u verrassen! We hopen dat ook mensen die niet
kerkelijk zijn maar wel graag wandelen en/of iets hebben met spiritualiteit
zich op deze zaterdagmorgen thuis voelen in deze prachtige kloosterkerk en
z’n bosrijke omgeving. De werkgroep wil dit initiatief graag breed in
Twente uitdragen dus.....iedereen is welkom.

Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com
Bij de opgave graag ook even uw woonplaats vermelden.

Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 21 mrt 2026. (Thema
Ontluiken)

-6-


mailto:vangalenmarjan@gmail.com

Herfst

Nen daamp haank’s morns aower 't veeld.
't Greun is a 'n luk verkluurd.

De bla wodt zachtjes rood en gel.
Met 't zommer is 't gebuurd.

Hier en daor valt a 'n blad

En dwerrelt zachjes daal.

Aw nog 'n zetjen wieder zunt

Is alns a weer kaal.

Wat geet zon zommer gauw vuurbiej,
‘'t Is meer nen koot’n zet,

En a’j 'n meenskenleem zeet

Daor geet 't precies zo met.

A’j jonk bint lik 't ow nog zoo laank;
Dan bi’j nog an 't begin.

Meer vuur daj 't weet is 't zommertied
En stao’j der midd’n in.

En ongemeerkt komp dan 'n herfst.
Dan raak i’j ok verkluurd.

Al wilt nen heel’n hoop ’t nich zeen:
Met 't zommer is 't gebuurd

Lex Meuris



Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur - 12.00 uur en 13:30 uur - 16:30 uur
Donderdag: 13:30 uur - 16:30 uur

Vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur
Begraafplaatsadministratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

Financiéle administratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: administratie@hpancratius.nl

Colofon pastores

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.

Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Inleveren berichten locatienieuws

Het parochiesecretariaat is in de_even weken op dinsdag geopend van 9.30"-
10.30". Laurens Veer is dan aanwezig. Misintenties kunnen dan persoonlijk
worden opgegeven maar het mag ook telefonisch of per mail.

Schriftelijk of per mail opgegeven intenties voor dinsdags in de even weken
voor 09.30. Tel.nr. 0541-680201, mail: info.vasse@hpancratius.nl

Andere berichten: dinsdag t/m 18.00 uur per e-mail bij

Ingrid Hamse-Lummen (irmahamse@gmail.com)
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