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Locatie Geesteren

Parochiebode
Parochiesecretariaat:

Openingstijden:
Misintenties:

Kerkhof en aulabeheer:
Bankrekeningnummer:
Emailadres:

Website:
Weekwacht:

Ziekte:

Aanvragen vieringen:

| Vriezenveenseweg 2
7678 VC Geesteren
tel.: 0546-631216

22 september t/m 28 september 2025

Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216
Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur
Liefst inleveren in de bus aan de

zijkant van de pastorie op elk gewenst
moment of bij het secretariaat (zie
tijden). Alle intenties die voor
dinsdag12.00 uur zijn opgegeven
worden in de eerstvolgende
parochiebode vermeld.

Digitaal kan ook:
bode.geesteren@hpancratius.nl

H. Lammertink, Broenenstraat 41,

tel. 06-38898053

NL43 RABO 0115 7924 49
bode.geesteren@hpancratius.nl
www.hpancratius.nl

Voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u 06-20430155.

Indien u bezoek wenst te ontvangen van
een pastor van het pastorale team, kunt
dit doorgeven aan een pastor of aan het
parochiesecretariaat.

Bij voorkeur via mail:
info.geesteren@hpancratius.nl of
telefonisch op donderdagmorgen tussen
9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur - 12.00 uur

Woensdag: 09.00 uur — 12.00 uur

Donderdag: 09.00 uur - 12.00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

FINANCIELE ADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.
Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Dorpsondersteuner Geesteren
Nicole Bekhuis; 06- 27003393




Herfst een tijd van oogst en dank.

De zomer is weer zo goed als voorbij en het nieuwe jaargetijde
kondigt zich aan. De herfst. Voor velen niet het meest fijne
jaargetijde. De dagen korten meer en meer. Het weer wordt
slechter, de bladeren vallen van de bomen.

En toch.... de verschillende jaargetijden die wij op onze plek op
aarde kennen geeft wel een veelzijdigheid aan weer en sfeer. En
wanneer je kijkt naar de kleurenpracht van al die gekleurde
bladeren en je beseft dat er weer zoveel geoogst kan worden,
juist in de herfst. Misschien kom je dan tot besef hoe mooi onze
aarde is. Hoe mooi alles is geschapen. Daar mogen we dankbaar
voor zijn. Juist door de jachtigheid van ons bestaan gaan we er
vaak aan voorbij.

In de herfst gedenken wij een bijzondere heilige die veel oog had
voor alles wat geschapen is. Hij was zich bewust dat je als mens
altijd in relatie leeft met al het geschapene om je heen. De
planten, de bomen, de dieren, de zon, de maan, het water, het
vuur. Franciscus noemde ze dan ook moeder, zuster, broeder.
Vanuit deze gedachte schreef hij het zonnelied, ook wel bekend
als de lofzang van de schepselen. Franciscus schreef dit lied in
de winter van 1225, ongeveer 800 jaar geleden. Na een periode
waarin Franciscus vocht met zijn twijfel en lusteloosheid kreeg hij
een droom waarin voor hem duidelijk werd dat God weer naar
hem had omgezien. Dit lied werd opgeschreven door een broeder
toen hij op zijn ziekbed dit lied dicteerde.

Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem,
de eer en alle zegen. U alleen, Allerhoogste, komen ze toe en
geen mens is waardig uw naam te noemen. Wees geprezen, mijn
Heer, door al uw schepselen, vooral door broeder zon die de dag
is en door wie Gij ons verlicht. En hij is mooi en straalt met grote
pracht; van U, Allerhoogste draagt hij het teken. Wees geprezen,
door zuster maan en de sterren. Aan de hemel hebt Gij ze

gevormd, helder kostbaar en mooi. Wees geprezen, mijn Heer,
door broeder wind en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder
jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen
onderhoudt. Wees geprezen , mijn Heer, door zuster water, die
heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Wees geprezen, mijn
Heer, door broeder vuur door wie Gij ons de nacht verlicht; en hij
is mooi en vrolijk, stoer en sterk. Wees geprezen, mijn Heer, door
zuster moeder aarde die ons voedt en leidt en allerlei vruchten
voortbrengt, bonte bloemen en planten. Wees geprezen, mijn
Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en
ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. Wees geprezen,
mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen
levend mens kan ontvluchten. Prijs en zegen mijn Heer, en dank
en dien Hem in grote nederigheid.

Het is mooi dat op verschillende plekken in onze parochie
oogstdankfeest wordt gehouden en dat de kerken weer mooi
worden versierd. Dat we met de ogen van Franciscus kunnen
kijken naar alle moois wat de aarde opbrengt. Door God ook aan
ons gegeven om er van te leven en van te genieten.

Met hartelijke groet pastoor Hans Hermens

LITURGIEKALENDER:

Donderdag 18 september 2025
19.00 uur: Eucharistieviering. Pastoor Hermens. In de kapel.

Zondag 21 september 2025
09.00 uur: Eucharistieviering. Pastoor Hermens, mmv Herenkoor
In de kerk




Donderdag 25 september 2025
19.00 uur: Eucharistieviering. Pastoor Hermens. In de kapel.

Zondag 28 september 2025

09.00 uur: Eucharistieviering. Pastoor Hermens, mmv Herenkoor.
In de kerk. Oogstdankdag

Na afloop viering koffiedrinken in de kapel.

Donderdag 2 oktober 2025
19.00 uur: Eucharistieviering. Pastoor Hermens. In de kapel.

Zaterdag 4 oktober 2025

19.00 uur: Woord- en communieviering, parochiéle werkgroep,
mmv Cantare. In de kerk

Extra collecte: Wereldmissiedag van de kinderen

Zondag 5 oktober 2025
12.30 uur: Doopviering

Zondag 12 oktober 2025
10.30 uur: Parochiéle Mariaviering, pastoor Hermens
Tubbergen

Donderdag 16 oktober 2025
19.00 uur: Eucharistieviering. Pastoor Hermens. In de kapel.

Jaargedachtenissen en intenties

Donderdaqg 25 september:

Jaargedachtenis: ouders Wesselink-Hake

Intenties: Gerard en Marie Waaijer-Bekhuis

Zaterdaq en zondag 27 en 28 september 2025

Jaargedachtenis: Gerard Nieuwmeijer en An Nieuwmeijer-
Haarhuis

Intenties: Marian Oude Wesselink-Roelofs, Uit dankbaarheid,
Annie Stamsnieder-Lubbers

Overleden parochianen in de periode van woensdag 10
september t/m dinsdag16 september 2025
e Bernard Schrdder in de leeftijd van 91 jaar uit
Tubbergen
¢ Roy Dams in de leeftijd van 50 jaar uit Tubbergen

Gebedsdag voor de Vrede in de H. Pancratius parochie

Oorlog en terreur, het raakt zoveel mensen in onze wereld. Je
zou zo graag willen dat er eens een eind aan kwam, maar je voelt
je machteloos. Denk maar aan de oorlog tussen Rusland en
Oekraine en de oorlog tussen Gaza en Israél. Maar er zijn nog
zoveel andere plekken in onze wereld waar volkeren leven met
geweld en terreur. Al dat oorlogsgeweld en de verschrikkelijke
terreuraanslagen, ze laten je toch niet onberoerd. Het raakt je
hart.

In onze H. Pancratius parochie willen we op vrijdag 19
september a.s. bidden voor de vrede. Voor de vrede in de
wereld en voor vrede in ons eigen hart.

Deze gebedsdag voor de vrede wordt geopend om 9.00 uur met
een Eucharistieviering in de basiliek van Tubbergen.

De basiliek is van 9.30 uur tot 19.00 uur open voor gebed. Het
allerheiligste is van 9.30 uur tot 16.00 uur uitgesteld. Elk uur zal
er een kort gebed voor de vrede worden uitgesproken. Verder is
het mogelijk om kaarsjes voor de vrede aan te steken. Ook heeft



u de mogelijkheid om in de basiliek zelf een gebed te schrijven
voor de vrede en dat in een doos bij het Allerheiligste neer te
leggen. Enkele gebeden uit deze doos zullen gebruikt worden in
de gebedsviering waarmee we de gebedsdag voor de vrede
zullen afsluiten.

De gebedsviering begint om 19.00 uur.

Alle Parochianen en belangstellenden zijn van harte welkom om
aan deze dag voor de vrede mee te doen.

Graag tot ziens op 19 september a.s. in een van de vieringen of
in de stille uren van het gebed.

Pastoraal team van de H. Pancratius parochie.

Stembus Ariénsprijs is geopend. Stem mee!

Stem op één van de drie projecten die TriviumMeulenbeltZorg
(TMZ) heeft ingediend en dit in samenwerking met de H.
Pancratius parochie gestalte geeft zodat we de publieksprijs op
25 oktober in ontvangst mogen nemen.

Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariéns Prijs voor
Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het aartsbisdom,
waarin zorg voor je medemens in de schijnwerpers staat. Naast
de juryprijs is er ook een PublieksPrijs, waarvoor gestemd kan
worden op www.aartsbisdom.nl/stembus

Let op: Als je bij de stembus bent dan is de eerste muisklik
die je maakt meteen de stem die je geeft !!!

Link naar Genomineerden Ariéns PublieksPrijs:
https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-
diaconie/ariensprijs2025/genomineerden-ariens-publieksprijs-
2025/

Link naar stembus:
https://www.aartsbisdom.nl/home/diaconie/ariens-prijs-
diaconie/ariensprijs2025/stembus-ariens-publieksprijs-2025/

Stem op één van de volgende drie projecten, te weten:

07: Geloofsbeleving door zintuiglijke ervaringen Geesteren

Een aantal keren per jaar bezoeken we met bewoners van
TriviumMeulenbeltzorg locatie Erve Mensman de Basiliek in
Tubbergen om er samen te bidden, te zingen, kaarsen aan te
steken en de gebrandschilderde ramen te bezichtigen.

Het bewust ophalen van herinneringen in een kerk of een kapel is
een zeer waardevolle benadering bij zowel somatische als
psychogeriatrische bewoners.

Herinneringen aan geloof, kerkzijn, vrijwilligerswerk of het
ontvangen van (kerkelijke) onderscheidingen komen boven en
worden gedeeld. Het geloof beleven door samen te bidden, te
zingen, het ontsteken van een kaarsen, luisteren naar
orgelmuziek zijn zeer betekenisvolle en soms ook emotionele
momenten. Ook voor aanwezige familieleden zijn dit waardevolle
momenten met name als het gaat om een dierbare die zich ten
gevolge van ziekte steeds minder kan herinneren.

Bij het bezoek aan de Heilige Pancratius basiliek is er ook
aandacht voor de bijzondere glas-in-lood ramen. Johan Brouwers
van de Stichting Zes Generaties vertelt dan over een aantal glas-
in-lood ramen die de familie Nicolas heeft ontworpen.

08 In verbinding blijven met de eigen geloofsgemeenschap
Wanneer mensen worden opgenomen in een zorginstelling dan
betekent dit meestal dat het wekelijkse kerkbezoek in de eigen
geloofsgemeenschap/gemeente komt te vervallen. Maar de




behoefte aan contact blijft bestaan. Een bezoek aan het
vertrouwde kerkgebouw, is van grote emotionele waarde omdat
juist in de kerk vele voetstappen en herinneringen liggen.
Bewoners van Zorginstelling TriviumMeulenbeltZorg in
Tubbergen gingen weer eens terug naar de RK
geloofsgemeenschap of Protestantse gemeente waarmee ze
verbonden zijn, vanwege hun gelovige levensweg die er ligt, en
vaak ook het vrijwilligerswerk dat ze er hebben gedaan. De ene
kerk is inmiddels gesloten, maar de warme ontvangst en een
mooie rondleiding door de bedrijven die er nu gevestigd zijn,
deden heel erg goed. In de andere kerken werden kaarsjes
gebrand, het kerkhof bezocht om een bloemetje te plaatsen op
het graf van dierbaren en er even te bidden. Tevens was er een
warm weerzien met de vrijwilligers. Ze hoorden er weer helemaal
bij. Het zijn menswaardige zingevende ontmoetingen over en
weer. Maanden later vertellen bewoners en familie hoe
waardevol zo’n bezoek is geweest.

09 Wandelen naar kapel en kerk in Geesteren

Bij ‘Erve Mensman’ één van de locaties van
TriviumMeulenbeltZorg wordt met ondersteuning van een
wisselende groep vrijwilligers (15 tot 20 personen) iedere
donderdagmiddag rolstoel gewandeld met 10 tot 15 bewoners.
De groep bewoners is wisselend samengesteld. Men bezoekt
met grote regelmaat de Mariakapel ‘De Loo-Esch’ en de H.
Pancratiuskerk in Geesteren.

Bewoners steken in de kapel of in de kerk een kaars aan. Zij
vertellen wat Maria en hun geloof voor hen betekent en vanuit
hun geloof in Maria zingen ze vaak spontaan een Marialied. Voor
vele bewoners zijn dit momenten van ontroering en
geloofsbeleving. Zowel onderling als met de rolstoelduwers is er
veel gesprek gaande. Vele herinneringen worden opgehaald. Dit
is met uitstek een voorbeeld van ‘zorg van en voor elkaar’.

Ook de St. Pancratiuskerk wordt met regelmaat bezocht.
Wanneer een medebewoner is overleden wordt er met bewoners
naar de kerk gewandeld om samen een kaars aan te steken en
er wordt voor de overledene gebeden. In de zomerperiode wordt
van de pastorietuin gebruik gemaakt om even een kopje koffie,
thee of wat limonade te drinken. Door deze activiteit worden
mensen gevoed en gesterkt. Het gaat om menswaardige
wederkerige ontmoetingen waardoor ze anders terugkomen dan
dat ze op weg gingen.

De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de
Ariéns Prijs voor Diaconie op 25 oktober 2025 in het Titus
Brandsma Huis, Titus Brandsmaplein 2 te Deventer. Van harte
welkom.

Geef uw stem aan één van de bovenstaande projecten via:
www.aartsbisdom.nl/stembus

Namens alle bewoners, naasten, personeel en vrijwilligers en de
H. Pancratius parochie, heel veel dank!

Jacqueline Meupelenberg
Geestelijk Verzorger TriviumMeulenbeltZorg (TMZ)

Vredesviering in Saasveld: Niets doen is geen optie!

De vredesweek is dit jaar van zaterdag 20 september tot en met
zondag 28 september 2025. Het thema is: Niets doen is geen
optie! De geloofsgemeenschap van Saasveld wil ook dit jaar
extra aandacht schenken aan deze week. Deze speciale viering
zal plaatsvinden op zondag 28 september om 9.30 uur, het
dameskoor onder leiding van Jozef Komschot zal de viering
muzikaal opluisteren.

Tijdens deze viering zullen Gert-Jan Fisscher en Rob van Veen
vertellen a.d.h.v. beelden over hun organisatie Stichting Welzijn



Oekraiense Kinderen. De vrijwilligers van SWOK zetten zich in
om een vakantie in Nederland mogelijk te maken voor
Oekraiense kinderen. Elk jaar komen tijdens de vakantieperiode
Oekraiense kinderen in Hengelo en worden ze ondergebracht in
gastgezinnen. Tijdens de viering wordt een extra collecte
gehouden die bestemd is voor deze weeskinderen.

We hopen u met velen te begroeten. Na afloop bent u van harte
welkom voor een kop koffie of thee.

KRACHT VAN HET LICHT

Een inspirerende en meditatieve activiteit in een prachtige en
passende omgeving

Eerdere succesvolle edities hebben aangetoond dat deze
activiteit van licht met zang en (meditatieve) muziek erg wordt
gewaardeerd. Daarom wordt dit jaar opnieuw Kracht van het
Licht georganiseerd en wel op donderdagavond 2 oktober.
Vanaf 19.00 uur is er een vrije inloop in de Plechelmuskerk in
Saasveld. De start van de bijeenkomst is om 19.30 uur.

In de kerk kan worden geluisterd naar gedichten en bijpassende
muziek.

Rond de titel ‘Kracht van het Licht’ worden liederen gezongen
door een vierstemmig kwartet.

Hierna gaan de bezoekers met kaarsen naar buiten om te
wandelen door de prachtig en sfeervol verlichte kasteeltuin. Daar
worden de kaarsen rond de grote vijver geplaatst en kan worden
genoten van de melodieuze klanken van een dwarsfluit.
Vervolgens wordt men in de kerk verrast door meditatieve muziek
van een koperensemble.

Laat u verrassen door dit mooie programma, u bent van harte
welkom.

Na afloop is er koffie en thee. Een vrije gift is welkom.

Bij slecht weer gaat het programma ook door en zal alles
plaatsvinden in de kerk.

Glasrijk concert 2025

Op 4 oktober vindt wederom het zgn. Glasrijk Concert plaats in
de St.-Pancratius Basiliek in Tubbergen. Traditiegetrouw wordt dit
verzorgd door het St.-Pancratius Basiliekkoor.

Deze editie van Glasrijk gaan we een samenwerking aan met het
Denekamps Mannenkoor.

Denekamps mannenkoor

Het Denekamps Mannenkoor, opgericht in 1962, telt 48 leden uit
Denekamp en omliggende gemeenten. Het koor staat vanaf 1
januari 2018 onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof. Het koor
zingt een mixtum van verschillende stijlen van muziek, waarin
periodes en talen elkaar afwisselen. Van klassiek tot aan
lichtvoetig werk, die samen in de programma’s een gevarieerd
geheel vormen. Het is een formule die het ook nu weer hanteert.
De begeleiding is in handen van Nadine Eman.

St.-Pancratius Basiliekkoor

Het St.-Pancratius Basiliekkoor Tubbergen is een dames en
heren koor en is opgericht in 1915. Er zijn ongeveer 40 actieve
leden, verdeeld over 4 stemgroepen. Twee keer per maand
worden door het koor eucharistievieringen verzorgd. Afwisselend
wordt gezongen door het gemengde koor dan wel door de
‘Schola Cantorum’ die een geheel Gregoriaanse Mis verzorgt. De
Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse



liturgie in de Katholieke kerk. De term gregoriaans is een
verwijzing naar Paus Gregorius en wordt sinds de 9e eeuw
gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel
is van de kerkelijke liturgie.

Karin Hertsenberg

De zangcarriére van de Oldenzaalse sopraan Karin Hertsenberg
kwam in een stroomversnelling nadat zij prijswinnares werd in het
TROS-TV-programma ‘Una Voce Particolare’ van Ernst Daniél
Smid. Zij is een veel gevraagde soliste voor rollen in opera’s,
operettes en musicals .

Zij trad op met bekende solisten en veel regionale koren,
oratorium verenigingen en orkesten maar ook elders in het land
wordt zij regelmatig gevraagd als soliste.

Het programma is erg gevarieerd en het thema is Geloof, hoop
en vrede. Eris gekozen voor kerk-, musical, opera en
filmmuziek. O.a Adoramus te Christe (Théodore Dubois), Das
Morgenrot (Robert Pracht), Gabriella’s Sang uit de film: ‘As it is
in Heaven’ (Stefan Nilson), Pacem (Lee Dengler), Ave verum
(Karl Jenkins). Karin Hertsenberg, sopraan, zal aan een aantal
werken nog een extra dimensie toevoegen met haar prachtige
stem. Het belooft een heel mooi concert te worden.

Locatie: St.-Pancratius Basiliek Tubbergen

Kerk open om: 19:00 uur Aanvang: 19:30 uur

Kaarten vanaf 1 september te koop bij:

Tubbergen: Primera, Almeloseweg 8

Denekamp: Boekhandel Brummelhuis, Nicolaasplein 8

En via de website: www.glasrijk.nl

Prijs van de kaarten in de voorverkoop € 12,50 en bij de ingang
van de kerk € 15,00 per persoon.

Gerardus Bedevaart Overdinkel

Op zondag 19 oktober 2025 zal de 113e Gerardus Bedevaart
plaats vinden in Overdinkel. De Gerardus Bedevaart is het feest
van onze patroonheilige, H. Gerardus Majella. Het thema van dit
jaar is Pelgrims van Hoop, de hoofdcelebrant is pastoor Patrick
Kuipers.

In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in
Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp
tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte. In de jaren
50 en 60 kwamen tienduizenden mensen naar Overdinkel. Thans
verwelkomen wij jaarlijks enkele honderden pelgrims.

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk
naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de
kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is. Aansluitend is de
processie door het park. Tijdens de processie worden
kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur
in de Gerardus Majella kerk.

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O. Twente
Uitnodiging om samen meditatief te wandelen met
daarna 'n interessante rondleiding in klooster
Bardel Het thema is Hemel(s)Water

Op zaterdagmorgen 11 oktober 2025 wordt er weer meditatief
gewandeld. Nadien desgewenst 'n interessante
lezing/rondleiding over het Franciscanenklooster.
Vertrek wandeling: 09.30 uur vanuit de kloosterkerk te Bardel
Net over de grens nabij de Lutte/Losser — adres:
Klosterstrasse 11 — D-48455 Bad Bentheim



We verzamelen iets voor 09.30 uur in de prachtige kloosterkerk
voor een korte overweging waarna we samen zo’'n 9,5 km.
wandelen door de prachtige omgeving van klooster Bardel.
Ergens onderweg staat voor u koffie en/of thee klaar met iets
lekkers. Tegen 13.00 uur verwachten we weer terug te zijn.
Daarna kan er desgewenst worden deelgenomen aan een
rondleiding door het klooster. Deelname gratis: na afloop - vrije
gift ter bestrijding van de kosten. Laat u verrassen!

We hopen dat ook mensen die niet kerkelijk zijn maar wel graag
wandelen en/of iets hebben met spiritualiteit zich op deze
zaterdagmorgen thuis voelen in deze prachtige kloosterkerk en
z’n bosrijke omgeving.
De werkgroep wil dit initiatief graag breed in Twente uitdragen
dus.....iedereen is welkom.
Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen:
vangalenmarjan@gmail.com

Bij de opgave graag ook even uw woonplaats vermelden.
Onze volgende wandeling staat gepland op zaterdag 21 mrt
2026. (Thema Ontluiken)

Jaarvergadering st. ZoCo

Op woensdag 8 oktober 2025 om 19.30 uur zal de
jaarvergadering plaatsvinden van st. ZoCo in zaal Kottink.

Op de agenda staat 0.a. jaarverslag 2024, financieel jaarverslag
2024, voorstellen werkgroep Noaberhof en de laatste
ontwikkelingen van st ZoCo met onder andere het project
“‘Niemand alleen”.

Aansluitend is er de jaarvergadering van Dorpsbelang met o.a.
update Dorpsplan Geesteren.

Bloemschikken met st. ZoCo

Op donderdag 9 oktober 2025 is er weer een bloemschikmiddag
met st. ZoCo in erve Kampboer. We starten om 14.00 uur. Zaal
open vanaf 13.30 uur. Er is plaats voor 45 personen. Vrienden
van st. Zoco hebben voorrang bij deelname. Brengt u zelf een
schaar of een tangetje mee! Kosten € 12,50 inclusief materiaal,
koffie, consumptie en een hapje.

Opgave op de woensdagmorgen en vrijdagmorgen tijdens de
Inloop (van 10.00 uur tot 12.00 uur)

Kerststallen expositie in de kerk op 13 en 14 december 2025
Op zaterdag 13 december en zondag 14 december zal er een
kerststallenexpositie plaatsvinden in de kerk. Verschillende
kerststallen van over de hele wereld zullen tentoongesteld
worden. Hebt u een bijzondere kerststal en u wilt die beschikbaar
stellen voor de expositie dan kunt u contact opnemen met Leo
Stamsnieder 06 13778583

Handwerken st. ZoCo

Elke maandagmiddag vanaf 14.00 uur is een groep enthousiaste
breiers in de pastorie bezig om voor de Kerstmarkt (7 december
2025) kinderkleding, poppen en vele andere artikelen te maken
voor de verkoop voor een goed doel. Wilt u ook creatief bezig zijn
kom dan gerust een keer kijken. De koffie/ thee staat klaar.

Sporten met st. ZoCo

Elke vrijdag van 08.30 uur tot 09.30 uur is er gelegenheid om te
sporten onder deskundige begeleiding van een buurtsportcoach
in de sporthal de Ransuil. Op een gezellige manier iets doen aan
de conditie is een goede manier om gezonder te leven.

Kosten €4,= inclusief een kop koffie



