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Voorwoord redactie

door Arie Vreeswifk
HOOP... EN VERTROUWEN!

Hoop en vertrouwen, twee
begrippen die naar mijn mening
als een twee-eenheid bij elkaar
horen. Hoe vaak spreken wij
immers in de dagelijkse praktijk
van het leven niet de hoop uit
dat iets wat ons bezighoudt, zich ten goede zal keren.
Maar tegelijkertijd moet daarin dan ook het vertrouwen
doorklinken, dat die hoop bewaarheid zal worden.
Hoop en vertrouwen, ook in de situatie waarin onze kerk
zich bevindt, in de Nederlandse kerkprovincie, in het
aartsbisdom, in onze eigen parochie.

Accepteren we die ontwikkelingen, zoals die zich al
enkele decennia voordoen? Mijn antwoord is “Nee”!
Immers, juist in deze tijd zijn er ontwikkelingen die
aanleiding geven tot optimisme, tot hoop en
vertrouwen in de toekomst van de kerk. Zo horen we
steeds meer geluiden dat met name jongeren behoefte
hebben aan zingeving, aan spiritualisme, aan
beantwoording van de vraag wat de kerk voor hen kan
betekenen.

Een ander teken van hoop en vertrouwen vormen de
bezinningshuizen, zoals bijvoorbeeld het Franciscus-
huis van de Zusters van Denekamp, waar in het
programma-aanbod veel bezinningsmomenten worden
aangeboden die aanzetten tot daadwerkelijke
herbronning van ons geloofsleven.

Het zijn allemaal aanzetten tot, maar ze geven naar mijn
vaste overtuiging voldoende hoop en vertrouwen dat
het voor onze kerk geen aflopende zaak is. |k zie door
deze ontwikkelingen op termijn juist een kerk, een
geloofsbeleving ontstaan die er werkelijk toe blijft
doen.

Over enkele weken herdenken we weer de komst van
het Kerstkind in deze wereld. Een grotere inspiratiebron
voor nieuw leven in de eeuwenoude traditie van onze
kerk kunnen we ons dunkt mij niet wensen!

Ik wens u allen een bezinnende tijd toe van verwachten,
van hoop en vertrouwen!
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De adventsster op de toren

van de basiliek in Tubbergen,
die hoop symboliseert

als herinnering aan het licht
dat in de wereld kwam met

de geboorte van Jezus Christus.

(Foto: Marcel Grunder)




Het interview van dit nummer is anders van opzet dan de eerdere interviews uit de
geschiedenis van Kompas. Voorgaande edities van ‘In gesprek met...! werden geschreven

door

Maar liefst 35 interviews heeft hij gehouden en uitgewerkt. In het voorjaar gaf Arie aan dat
hij eind van dit jaar zou stoppen als redactielid. Reden voor ons als mederedactieleden om
in dit laatste nummer van deze jaargang onze interviewer te interviewen.

Op een zonnige donderdagmiddag worden we gedrieén thuis bij Arie ontvangen met koffie en
appeltaart. Geen van ons heeft enige ervaring met het houden van interviews dus we zitten wat
onwennig bij elkaar en stellen wat ongemakkelijk onze vragen aan de ervaren interviewer.

Er ontstaat echter al gauw een ongedwongen sfeer en een geanimeerd gesprek.

Hoe ben je acht jaar geleden binnen de redactie van Kompas de vaste interviewer geworden
van de rubriek ‘In gesprek met...?

Ik schrijf graag en ontmoet graag mensen. Ik ben jaren trouwambtenaar geweest en voorganger
in vieringen rond afscheid. In mijn werkzame leven bij de gemeente Tubbergen schreef ik ook
toespraken voor de burgemeester. |k maakte in het verleden deel uit van de redactie van ‘Samen
een, het toenmalig parochieblad van Tubbergen. Toen ze mij vroegen voor de redactie van
Kompas en het interview als vaste rubriek werd opgenomen, heb ik de taak van interviewer graag
op mij genomen.

Het is ons opgevallen dat je veel weet over
het reilen en zeilen binnen de
geloofsgemeenschap Tubbergen en de

H. Pancratius parochie. Je bent al jaren
een actieve kerkelijke vrijwilliger?

Ik ben van jongs af aan al besmet met het
virus dat ‘kerk’ heet en in Tubbergen al meer
dan 50 jaar actief. [k raakte betrokken toen
toenmalig pastoor Stapelbroek mij vroeg om
een MOV-groep op te richten. Van het één
kwam het ander. Ik heb diverse taken mogen
vervullen, zowel voor de locatie Tubbergen
Arie tijdens een interview als parochieel.

Het feit dat je zo betrokken en allround bent, helpt je waarschijnlijk ook bij de interviews.
Bedenk je je vragen altijd vooraf of (ook) gaandeweg het interview?

ledere editie van Kompas heeft een thema en de gekozen geinterviewde is gerelateerd aan het
thema. Dat vraagt wel voorbereiding. Voor de eerste interviews had ik vooraf overleg met
Jacqueline Meupelenberg om specifieke vragen te formuleren met betrekking tot het thema.
Daar had ik steun aan maar gaandeweg heb ik mijn eigen weg gevonden. Soms kreeg een
gesprek een heel andere wending dan ik vooraf gepland had. Dan liet ik los wat ik vooraf bedacht
had en werd het alsnog een heel interessant verhaal.



Je hebt 35 interviews mogen doen met diverse mensen uit de parochie.

Heeft het interviewen jezelf ook wat gebracht?

Het heeft mij zeker wat gebracht. leder mens heeft een verhaal. Elk verhaal heeft een verrassende
werking waar ik wat van meeneem. Ik haal er inspiratie uit voor mijzelf. Het stimuleert mij ook om
door te gaan met het werk waarmee ik bezig ben.

Waarom heb je dan besloten om nu te stoppen?

Ik heb veel plezier in het werk in de redactie van Kompas maar op een gegeven moment kom je op
een leeftijd waarop je beseft dat je zo kan omvallen. Je kunt beter stoppen op een moment dat je
weet dat het doorgaat en ruimte geven aan nieuwe ideeén.

Wat ga je doen nu je dit hebt afgesioten?
Ik blijf besmet met het virus dat 'kerk’ heet, ik
blijf koster en voorganger in vieringen rond
afscheid. Daarnaast blijf ik beheerder en
koster van de kapel van de Eeshof en
lector/voorganger.

Daarnaast hoop ik wat meer tijd te krijgen
voor onze tuin. Ik haal de geraniums naar
binnen maar ga er niet achter zitten.

Uit het werk in de tuin haal ik inspiratie,
bijvoorbeeld voor een overweging voor een
uitvaart.

Welke vraag zou jij aan jezelf stellen als jij nu de interviewer was?
Welke vraag zou je graag willen beantwoorden?
De vraag: ‘Hoe zie jij de toekomst van de kerk?

Arie, hoe zie jij de toekomst van de kerk?

Op zich best wel positief ondanks de (voorgenomen) kerksluitingen. Los daarvan vind ik dat onze
kerk toekomst heeft waarbij de effecten momenteel niet direct zichtbaar zijn maar we zien wel dat
er overal in den lande mensen, ook jonge mensen, opstaan die zich verbonden voelen met de
christelijke spiritualiteit. Maar dan zal ook de kerkelijke hiérarchie daarin mee moeten bewegen.
Het lijkt nu teveel op een priesterkerk. Het moet meer van onderop komen. Dan heeft het een
bredere basis. Nu zijn er teveel regels waaraan we ons moeten houden. Ik ben van mening dat

het aartsbisdom Utrecht daarin koploper is.

Tenslotte: wat zou je de lezers van Kompas mee willen geven?

Heb vertrouwen, houd moed. Er komen betere tijden. Daar geloof ik in ondanks alle teleurstellingen
die ik als actief kerkganger meemaak. De kerk gaat op dit moment door een dal en ik denk dat we
nog niet op het diepste punt zitten.

Toch heb ik de overtuiging dat de kerk als een feniks zal herrijzen. Het christelijk geloof staat of valt
niet met een bepaald beleid. Het zit in onszelf en ik heb de hoop en het vertrouwen dat dit geloof
doorgaat. Op een andere manier en dat is op dit moment volop gaande. lk zou willen dat ik 50 jaar
jonger was want ik zou het graag willen meemaken. Ik ben heel benieuwd hoe het verhaal doorgaat.




Pastorale column

door pastoraal werker

Christianmne Sars &

Advent is kijken naar wat komt, '
hoewel er weinig zicht is. -

Je steekt een kaars aan in de nacht,

omdat je iets van God verwacht:

een wereld waar het licht is.

Bovenstaande tekst is de eerste strofe uit een gedicht voor de Advent, dat wel tientallen jaren oud
kan zijn. Toch herkennen wij ons er nog goed in, ook in deze tijd. In deze donkere dagen voor
Kerstmis lijkt het alsof er weinig zicht is. Niet alleen buiten, in de avond, in de mist.

Maar ook in het leven van ons en zoveel mensen op aarde, ontbreekt zicht op de toekomst en lijkt
de situatie uitzichtloos.

Des te meer kijken wij uit naar het Licht van Kerstmis, het feest van de hoop, waarin we vieren dat
God mens is geworden en Hij ons tegemoet komt. Hij werd als kind geboren in een eenvoudige
stal. Hij daalde af in ons dagelijks leven met zijn ups en downs.

Anselm Griin geeft aan dat de stal een beeld van ons hart is. Hij zegt: “Als Gods zoon in ons hart
geboren wordt, dan wordt alles verlicht door de tederheid van het goddelijk kind. Dan verdwijnt
alle ballast en worden we weer nieuw en heel”

God werd dus niet alleen mens in Jezus, Hij wordt het ook in ons. Hij wil ons met zijn Geest
verwarmen en vernieuwen. Dat wij hierdoor de moed niet laten zakken, maar geloven dat we niet
alleen zijn. Dat er verbondenheid is, in het verborgene. Laten we ons hart openen voor dit grote
mysterie en zelf aan verbondenheid werken.

Als Gods kinderen hoeven we niet samen te vallen met deze wereld waarin zoveel onrecht en
gebrokenheid is, maar worden we uitgenodigd tekenen van hoop te zijn, een licht te zijn in de
nacht.

Laten we de oproep van het Heilig Jaar 2025 ook in het nieuwe jaar in herinnering houden:
om als pelgrims van hoop door het leven te gaan en bruggen te slaan naar onze medemensen.
Dan zijn wij levende getuigen van Gods liefde.

Een Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2026!

Mede namens pastoor Hermens, pastoraal werker Christianne Saris



ADVENTSAC IE

Adventsactie
Project 2025: Onderwijs en begeleiding van kinderen in Kameroen

Vanaf het begin van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis, groeien we
samen toe naar de geboorte van Christus, het feest van hoop voor iedereen.
We brengen dit ook in praktijk door het steunen van een project van
Adventsactie. Dit jaar hebben we gekozen voor een project in Kameroen.

In het straatarme noorden van Kameroen zijn nauwelijks voorzieningen voor
kinderen met een beperking. Ze worden bovendien vaak actief buitengesloten
en blijven noodgedwongen thuis. Stichting Bethlehem zorgt onder meer voor
toegang tot onderwijs, medicatie en behandelingen.

Wat is er aan de hand?

Het hoge noorden van Kameroen heeft te kampen met grote economische en sociale problemen.
Er zijn gewapende conflicten, onder meer met Boko Haram, en het gebied kampt met grote
vluchtelingenstromen. Driekwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens en heeft maar
beperkt toegang tot basisvoorzieningen en zorg. Mensen met een beperking krijgen nauwelijks
de ondersteuning en zorg die ze nodig hebben. Centra die hen wel kunnen helpen, zoals de
Bethlehem Stichting, hebben structureel gebrek aan geld.

Wat wil Adventsactie bereiken?

In 2011 startte Stichting Bethlehem een succesvol ondersteuningsprogramma voor kinderen

met een beperking. Ze zette sociale programma’s op om mensen met een beperking te helpen
integreren in de gemeenschap. Inmiddels heeft de stichting de zorg voor 1400 mensen met een
handicap. Zij krijgen hulp op het gebied van onderwijs, gezondheid en levensonderhoud.

Dit project richt zich op hulp aan 192 kwetsbare kinderen in achttien dorpen in het hoge noorden.
Daarnaast wil de stichting binnen deze gemeenschappen de bewustwording bevorderen over
niet-aangeboren hersenbeschadiging, zoals epilepsie en spasticiteit, en aangeboren aandoeningen.

Hoe doen we dat?

Het project bestaat uit meerdere activiteiten, zoals toegang tot onderwijs bij gespecialiseerde
basis- en middelbare scholen, beschikbaar stellen van medicijnen tegen epilepsie, fysiotherapie,
revalidatiebehandelingen en operaties. Kinderen krijgen hulpmiddelen, zoals een prothese of een
rolstoel. Ook krijgen 45 leerkrachten de gelegenheid vaardigheden te ontwikkelen in het geven van
inclusief onderwijs. Stichting Bethlehem lobbyt bij gemeenten en schoolautoriteiten en vraagt
aandacht voor de behoeften van kinderen met een beperking.

Hoe kunt u steunen?

U kunt uw gift deponeren in de bussen achter in de kerk.
U kunt ook via de QR code betalen die u hiernaast vindt.
Of u maakt geld over naar: NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Gouda o.v.v. 'Adventsproject Kameroen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!




Vanaf de bestuurstafel  Joor voorzitter

pastoor Hermens

We staan alweer aan het einde van het jaar.

Het jaar 2025 staat in het teken van de hoop. Immers het heilig jaar 2025
heeft als thema gekregen: Pelgrims van hoop. Die hoop vind je terug op
allerlei terreinen waar mensen elkaar oprecht willen ontmoeten.

Daar wordt vast en zeker ook iets van Gods Licht doorgegeven aan elkaar.
In de kerk zijn vele vrijwilligers actief en al die vrijwilligers zijn ook een teken van hoop.

En als bestuur realiseren wij ons steeds weer hoe belangrijk de vele vrijwilligers zijn in onze
parochie. En dit geldt op alle terreinen van het parochiéle leven.

Want wat door vrijwilligers wordt gedaan is lang niet altijd zichtbaar voor de meeste parochianen.
We zijn al deze vrijwilligers dan ook heel erg dankbaar.

Pastorale activiteiten

Na een voorbereiding hebben zondag 9 november jl. twaalf kinderen uit onze H. Pancratius
parochie het Heilig Vormsel ontvangen. De vormheer was monseigneur Hoogenboom.

De viering in de basiliek was druk bezocht. Het koor Multiple Voices heeft de viering op mooie wijze
muzikaal ondersteund.

Op 30 november jl. werd in onze parochie in samenwerking met enkele vrijwilligers een
gezinszondag gehouden. Daarbij waren de kinderen die komend jaar de eerste H. Communie
ontvangen samen met hun ouders uitgenodigd. Maar ook andere gezinnen met kinderen waren
van harte welkom in deze viering. De viering startte om 10:30 uur in de basiliek.

Na afloop was er tijd voor ontmoeting en leren.

Uitgebreide verslagen van beide activiteiten vindt u elders in dit magazine.

Secretariaat

Als bestuur zijn we druk bezig geweest om de plek van Karin Grunder weer op te vullen.

We denken een enthousiaste opvolger voor Karin te hebben gevonden in Monique Heppenhuis.
Zij woont in Geesteren en zal Karin gaan opvolgen en in januari haar taken overnemen.

De komende tijd zal Monique zich gaan voorbereiden met hulp van Karin. In de volgende Kompas
zal ze zich voorstellen. We zien met groot vertrouwen haar komst tegemoet en kijken ernaar uit
om met haar samen te werken.

Kompas

Karin Grunder en Arie Vreeswijk hebben vele jaren met enthousiasme leiding gegeven aan Kompas.
Elke keer opnieuw hebben ze er met andere vrijwilligers voor gezorgd dat er steeds een nieuw
parochiemagazine kon verschijnen. Dit nummer is het de laatste keer geweest dat zij als
redacteuren leiding gaven aan dit blad. Als parochiebestuur zijn wij hen zeer dankbaar voor al het
werk dat zij hebben gedaan. Want elke keer lukte het hun om een mooie en sprekende editie van
Kompas te maken. Vanaf het nieuwe jaar zal Monique, de nieuwe secretaresse, deze taak
overnemen met de andere vrijwilligers. Wij wensen hen hierbij veel succes.



Gesprekken met de besturen van Lumen Christi en Plechelmus

Eind november hadden afgevaardigden van de besturen van de parochies H. Plechelmus, Lumen
Christi en onze parochie weer een gesprek gepland. Onze drie parochies kampen met dezelfde
problemen, zoals: sluiting van kerken, tekort aan leden voor het bestuur en het pastoraal team,
terugloop van kerkgangers en inkomsten. Het is goed om samen na te denken over hoe we met
deze vragen en tekorten om kunnen gaan. En ook over hoe we elkaar kunnen steunen en helpen.
Het zijn verkennende gesprekken om elkaar beter te leren kennen.

Afgelopen jaar heeft ons pastoraal team ook verkennende gesprekken gehad met het pastoraal
team van de H. Plechelmus parochie. Dit om dezelfde reden waarom de parochiebesturen rond de
tafel zitten. Samen nadenken over hoe we met pastorale problemen kunnen omgaan en ook over
hoe we elkaar tot steun kunnen zijn.

Reutum

Het parochiebestuur heeft van de kardinaal het decreet ontvangen waarin de kerk van Reutum
definitief aan de eredienst wordt onttrokken. Het decreet gaat, onder de gestelde voorwaarde,

in werking tien dagen na de officiéle tekening van dit decreet. Het decreet zelf kunt u lezen op de
website van de parochie.

Tot slot wens ik u en al uw dierbaren, mede namens het parochiebestuur,
een Zalig Kerstmis en alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Pastoor Hans Hermens

De redactie van Kompas

wenst u een

Zalig Kerstfeest

en een gezegend

2026




Viering H. Vormsel, zondag 9 november

De twaalf vormelingen werden om 09:15 uur verwacht. De vormheer, monseigneur Hoogenboom,
hulpbisschop van bisdom Utrecht, kwam om 09:30 uur om nog even met hen te kunnen spreken.
Als een bevlogen leraar vertelde monseigneur Hoogenboom de kinderen het verhaal van Willibrord,
die vanuit Engeland in de zevende eeuw naar Nederland was gekomen om over Jezus te vertellen.
Hij liet een kerk bouwen in onder andere Utrecht en wordt gezien als de eerste Bisschop van
Utrecht. Dit bracht het gesprek bij hemzelf als hulpbisschop en het sacrament van het H. Vormsel

en de hernieuwing van de doopbeloften.

Voor aanvang van de viering werden er nog foto's gemaakt van alle vormelingen individueel en
samen met pastoor Hermens en monseigneur Hoogenboom voor de basiliek.

Op de mooie klanken van het koor Multiple Voices werden om klokslag 10:30 uur de vormelingen,
voorgangers en acolieten, de kerk ingezongen. De vormelingen konden plaats nemen bij hun
ouders en familie in de eerste banken. Monseigneur Hoogenboom had een mooie, inspirerende
overweging. Tijdens de hernieuwing van de doopbeloften werden de doopkaarsen van de
vormelingen aangestoken. Daarna kwamen de vormelingen één voor één naar voren, samen met
hun ouders.

Bij het H. Vormsel spreekt de vormheer een gebed uit aver de vormeling en zalft zijn of haar
voorhoofd met Chrisma. Dat is gewijde zalfolie, een mengsel van olijfolie en balsem en wordt
gebruikt bij sacramenten zoals doopsel en vormsel. Deze zalving is een bezegeling dat de Geest de
vormelingen mag inspireren, bemoedigen en helpen met de zeven gaven die de Geest, de Helper,
schenkt aan iedere vormeling. Samen met het Doopsel, de Eerste Heilige Communie en het Vormsel
zijn dit de drie initiatiesacramenten die horen bij opname in de katholieke geloofsgemeenschap.

Tijdens de voorbereiding op het H. Vormsel
hebben de vormelingen ook een diaconale
opdracht gedaan. Ze kregen allemaal € 5 van
pastoor Hermens. Hiermee mochten ze aan de
slag om er meer van te maken, om hierdoor geld
te kunnen verdienen voor het goede doel. Samen
hebben ze het mooie bedrag verdiend van € 200.
Tijdens de viering werd symbolisch een cheque
overhandigd aan een vertegenwoordiger van
Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor
armere gezinnen, opdat alle kinderen mee
kunnen doen.

Het was een mooie feestelijke viering. Aan het
eind van de viering kregen de vormelingen uit
handen van de leden van de werkgroep een
persoonlijk cadeau. Dit bestond uit een zelf
uitgekozen steen, met daarop bevestigd een
glazen sculptuur van een klavertje vier, met op
ieder blad een talent van de vormeling
geschreven.
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Samen koken, samen eten

Alleen eten is niet altijd leuk. Toch overkomt het veel mensen. Met deze gedachte heeft de
parochiéle werkgroep Ontmoeting en Inspiratie ook dit jaar weer de avond 'Samen koken, samen
eten’ georganiseerd in het gebouw van Jong Nederland in Tubbergen.

Dit jaar waren negen dames en een heer
aanwezig uit Vriezenveen, Albergen en
Tubbergen. De mensen werden om 17:00 uur
door de werkgroep ontvangen met een
drankje. Nadat iedereen zich aan elkaar had
voorgesteld en Anne Bossink vertelde wat er
op het menu stond, gingen de mensen naar
de keuken. Daar werden de ingrediénten
eensgezind gesneden voor de soep, de
hoofdmaaltijd en de rauwkost. Anne en
Sybille Franken maakten er een heerlijke maaltijd van. De mosterdsoep en kip tandoori smaakten
allen heel goed. Tussen de gangen door kregen de deelnemers van pastoraal werker Christianne
Saris kaartjes met een vraag die mooie gespreksstof opleverde.

Na een heerlijk toetje en een kopje thee of koffie met een lekker chocolaatje, was men verbaasd dat
het al 20:30 uur was. De werkgroep kijkt tevreden terug en vindt de avond voor herhaling vatbaar.

Gezinszondag in Tubbergen

De eerste zondag van de advent werd in de basiliek in Tubbergen met jong en oud gevierd.

De kinderen die volgend jaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen waren met hun gezinnen
uitgenodigd voor een gezinszondag. De communicantjes van afgelopen jaar waren ook
uitgenodigd. Velen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, waardoor de kerk goed gevuld
was. De eerste kaars op de adventskrans werd aangestoken door Femke Oude Voshaar en koster
Arie Vreeswijk. De pastoor gaf in het gesprek met de kinderen de opdracht van de advent door:
niet alleen naar jezelf kijken, maar openstaan voor elkaar. Tygo en Sophie Mulder lazen de
voorbeden, samen met Mariétte Siegerink. Het Onze Vader werd met alle aanwezige kinderen
gebeden rond het altaar.

Na de viering konden de
aanwezigen elkaar ontmoeten
onder het genot van koffie, thee
en ranja met een broodje.
Daarna was er voor de gezinnen
een speurtocht aan de hand van
een kerkpuzzel.

Na afloop kregen de kinderen een
verhalenbundel mee naar huis en
materiaal om thuis een
Adventskalender te maken.

Het was een hele mooie ochtend
met elkaar!
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Met de H. Pancratius parochre
naar Lourdes

In september 2026 wordt er vanuit onze parochie weer een
bedevaart naar Lourdes georganiseerd. De plek waar veel
mensen troost, hoop en vreugde van Maria ontvangen.
Lourdes - een plek waar de hemel de aarde raakt!

De reis vindt plaats van donderdag
10 t/m vrjoag 18 september 2026

ledereen kan mee, jong en oud en uiteraard mensen die
zorg nodig hebben. De reis wordt begeleid door ervaren
zorgvrijwilligers en er zal pastorale begeleiding zijn.

Verdere info volgt binnenkort.

Voor meer informatie neem
contact op met:

Truus Rozenkamp 06-13759969
Wilma Thoni 06-10478890
Evelien Olimulder 06-49077776
of via de mail:
lourdestubbergen@gmail.com

N\

Heilige

Christoffel
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parochieel Lourdesfonos

Evenals in voorgaande jaren zal ook dit jaar met Kerstmis
weer een kerkdeurcollecte worden gehouden
voor het parochiéle Lourdesfonds.

Met de opbrengst van deze collecte kunnen parochianen die graag
een keer naar Lourdes willen, maar de reis niet helemaal zelf
kunnen betalen, financieel een steuntje in de rug krijgen.
Tevens maakt uw financiéle bijdrage het mogelijk dat ook
pelgrims die zorg nodig hebben, worden begeleid door
deskundige en ervaren zorgvrijwilligers.

Uw bijdrage aan de kerkdeurcollecte met Kerstmis is daarvoor van
onmisbare waarde. Het is ook mogelijk om een gift over te maken
op bankrekeningnummer NL14 RABO 0121 4430 27 t.n.v. Parochie H.
Pancratius Tubbergen o.v.v. gift Lourdesfonds of door onderstaande
QR-code te scannen met uw telefoon.

Bij voorbaat alvast heel hartelijk dank namens alle pelgrims
voor uw bijdrage aan de collecte.

Lourdesgroep H. Pancratius parochie

TEp B o Heilioe

[Se B C
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Kerstactiviteiten locaties

voor vieringenrooster zie pagina 16

Albergen

Zaterdag 13 december: kerstmarkt aan de Hobergenstraat
van 16:00 uur tot 20:00 uur, waarbij ook activiteiten bij
Het Hobergen.

Voor en rond Kerstmis: kerstversiering in en bij de Mariakapel
en Het Hobergen, beide dagelijks geopend.

Fleringen
Woensdag 24 december, 19:00 uur: kerstsamenkomst bij Doks m.m.v. 'nJoy.

Donderdag 25 december, 10:00 uur: samenkomst in Kulturhoes De Spil met koffie/thee en
vervolgens een bijzondere rondrit langs kerststallen en aansluitend een lunch.

De Mariakapel is beide kerstdagen open van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Geesteren

Zaterdag 13 december en zondag 14 december: kerststallenexpositie in de kerk.

Verschillende kerststallen van over de hele wereld zullen tentoongesteld worden.

Op zaterdag 13 december is er weer een mooie wandeltocht in kerstsfeer in en om Geesteren,
genaamd 'Sjouwtocht' (midwinterhoornwandeling) met onderweg diverse activiteiten. Start bij
Erve Kampboer tussen 17:00 uur en 19:00 uur. Voor meer informatie zie www.visittubbergen.nl
Deze wandeltocht komt ook door onze kerk, waar op dat moment ook de bovengenoemde
kerststallenexpositie te bezichtigen is.

Ons kerkgebouw is ook tijdens de kerstdagen dagelijks geopend voor alle parochianen en
bezoekers die een kijkje willen nemen in onze mooi versierde kerk.

Er is een grote kerststal opgebouwd met daarnaast een grote wensboom, waarin de kinderen van
de basisschool kerstwensen hebben gehangen bij hun

schoolbezoek aan de kerststal. *

Langeveen )f*(
Woensdagmorgen 17 december komen de kleuters van de

Mariaschool de kerststal bewonderen. “.b'.s
Vrijdag 19 december maakt jeugdclub de Turftieners /*_*—./
kerstbakjes voor oudere/zieke parochianen uit Langeveen,

thuiswonend of woonachtig in verzorgingshuizen in de \K
gemeente Tubbergen. A—H/

De kerk zal dagelijks geopend zijn voor bezoek. \--*—hk



Mariaparochie

Vrijdag 19 december, 20:00 uur: Kerstconcert Cantabilé
De kerk is beide kerstdagen open om de versiering te
bekijken en voor een bezoek aan de kerststal.

Reutum

Zondag 21 december, 18:00 uur: kerstconcert met medewerking
van alle koren,

Music4kids, muziekvereniging St. Jozef van Reutum en
muziekvereniging Albergen/Fleringen.

Woensdag 24 december, 18.00 uur: kerstviering werkgroep 'Anders vieren' met medewerking
van koor Timeless.

Tijdens de kerstdagen is het kerkgebouw open om de kerststal te bezoeken.

Tubbergen, basiliek

Zaterdag 13 december, 15:00 uur: kerstconcert m.m.v. het Pancratiuskoor, Multiple Voices,
en de Schaepmanharmonie.

Zondag 21 december, 13:30 uur: Kindje wiegen.

De kerk is dagelijks geopend van 09:00 uur tot 18:00 uur voor bezoek aan de kerststal.

Tubbergen, De Eeshof
Zaterdag 20 december, 15:00 uur: kerstconcert m.m.v. het Eeshofkoor in de kapel.
De kapel is op werkdagen open van 09:00 uur tot 17:00 uur voor bezichtiging van de kerststal.

Vasse

Van zondag 14 december t/m dinsdag 6 januari is de versierde kerk dagelijks open voor bezoek
aan de kerststal.

Dinsdag 16 december van 16:30 uur tot 17:30 uur: kerstsamenspel door Music4kids en
trompetleerlingen.

Zaterdag 20 december, 19:00 uur: kerstconcert m.m.v. het dames- en herenkoor en
muziekvereniging St. Cecilia.

Kerstavond 17:00 uur en 1e Kerstdag 09:00 uur: midwinterhoornblazers véér en na de viering.

Hoop is het geloof dat het goed komt

*
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Vieringenschema van 13 december t/m 21 februari

onder voorbehoud - zie website voor actuele informatie

Vriezenveen 19:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Langeveen 09:00u ‘Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Tubbergen 10:30 U Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Langeveen 19:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastor Huisman

Geesteren 09:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Tubbergen 10:30 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 16:30u  Eucharistie Pastoor Hermens Gezinsviering

19:00u  Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Langeveen 19:00 4 Woord & Communie  Diaken Théni

Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 21:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 17:.00u  Woord & Communie  Pastoraal werker Saris Gezinsviering

Vriezenveen 21:00 0 Woord & Communie  Diaken Thén|

Geesteren 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Langeveen 09:00u  Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Mariaparochie 09:00u  Woord & Communie  Diaken Théni
Tubbergen 05:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
11:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Geesteren 09:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 17:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Tubbergen 10:30 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 10:00u  Kinderkerk Pastoraal werker Saris in de kapel
Langeveen 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Mariaparochie 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Tubbergen 10:30 v Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep




Geesteren 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Vriezenveen 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 08:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens

15:00u  Schelpjesviering Pastoor Hermens en pastoraal werker Saris
Vasse 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 19:00u  Woord & Communie  Diaken Théni

Vasse 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 10:00 uur Gebedsviering Pastoraal werker Saris Carnavalsviering
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Marlaparochie 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Geesteren 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 09:00u  Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Mariaparochie 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30 v Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens

Geesteren 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Vriezenveen 19:00 u  Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Langeveen 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastor Huisman
Vasse 19:00 0 Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Geesteren 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 18:30u  Eucharistie Pastoor Hermens
Langeveen 19:00u  Eucharistie Pastor Huisman
Mariaparochie 19:00u  Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Tubbergen 20:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens en pastoraal werker Saris

Langeveen 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Mariaparochie 19:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens

Doordeweekse vieringen: zie website

Viering Eeshofkapel
Zaterdag 15:00 uur

17
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Albergen

Geloofsgemeenschap H. Pancratius

Adres: Hobergenstraat 18, 7665 Al Albergen

E-mail: info.albergen@hpancratius.nl

1272 jaar Mariaboomkapelletje
Onlangs hebben we herdacht dat er 12V; jaar
geleden een Mariaboomkapelletje aan het
kanaal Almelo-Nordhorn geplaatst werd.

Dit kapelletje isin
2012 geschonken aan
Albergen door twee
vrijwilligsters van onze
geloofsgemeenschap
die dat jaar allebei

25 jaar getrouwd
waren. Zij wilden iets
blijvends schenken en
kozen voor een
Mariaboomkapelletje.

Met hulp van meerdere vrijwilligers werd
het ontwerp gemaakt en het kapelletje
gerealiseerd. In Eindhoven vonden de
dames het Mariabeeld van hun
keuze.

Ze zochten een plek waar het
kapelletje met name in de
ondergaande zon mooi in het licht
zou hangen. Die plek vonden ze
aan het kanaal Almelo-Nordhom in
de bocht waar de Zondermansweg
afbuigt van het Kanaal Zuidzijde
aan een mooie statige eik, waarna
het met vergunning van de
provincie geplaatst kon worden.
Diaken Jean-Paul Thoni heeft zowel
het Mariabeeld als het kapelletje
gezegend.

Bij het kapelletje is een bankje geplaatst met
daarop de tekst:

‘Ochtendlicht of avondlicht

In de rust van de natuur

Een stille groet aan Maria'

In alle seizoenen weten voorbijgangers het
kapelletje te vinden. Vele passanten,
wandelaars en fietsers, vinden er even een
moment van rust in de prachtige natuur.

Voor sommigen is het een verrassend en mooi
pauzeplekje op hun route, voor anderen een
vaste plek om even naartoe te gaan om Maria
te bezoeken.

Dat was precies de opzet van beide dames.

Zij kijken dan ook met een dankbaar gevoel
terug op de afgelopen jaren en hopen dat
ook in de toekomst velen een moment van rust
zullen vinden op dit prachtige plekje aan het
Kanaal Almelo-Nordhorn.




Fleringen
Geloofsgemeenschap Onbevlekt Hart van Maria

Adres: Oldenzaalseweg 98, 7666 LH Fleringen
Telefoon: 0546-621953

E-mail: info.fleringen@hpancratius.nl
Openingstijden: di 15:00-16:00

Allerzielen 2025: "Ik mis je"

Op 2 november, Allerzielen, hebben wij onze In verbondenheid met elkaar werd geluisterd
dierbare overledenen, in het bijzonder diegenen naar troostrijke teksten en gedichten en

die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, in een passende liederen, gezongen door 'nJoy.
sfeervolle samenkomst herdacht. Omdat het Na de samenkomst was er voor de aanwezigen
kerkgebouw wordt verbouwd, vond de de gelegenheid om het kerhof te bezoeken,
samenkomst plaats bij Doks. dat deze avond daarvoor speciaal was verlicht.

Voor in de agenda: Kerstsamenkomsten
24 december 2025 19:00 uur bij Doks m.m.v. 'nJoy
25 december 2025 10:00 uur in de SPIL (met lunchmogelijkheid)

19
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Geesteren
H. Pancratius

Adres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren

Telefoon: 0546-631216
E-mail: info.geesteren@hpancratius.nl
Openingstijden: do 09:00-10:30

Welkom bij de handwerkclub van stichting ZoCo

Elke maandagmiddag van 14:00 uur tot 16:00

uur zijn er vijftien deelnemers actief met breien

en handwerken in de pastorie van Geesteren.

In samenwerking met de bibliotheek is stichting

ZoCo begonnen met de handwerkgroep.

Het belangrijkste doel van de handwerkgroep
is ontmoeten en samen zijn. Elke week wordt
er gewerkt om mooie creaties te breien zoals
o.a. kindertruien, sokken, jasjes, vestjes.
Onder het genot van een kopje koffie/ thee
maken de deelnemers de mooiste creaties en
leren ze van elkaar de nodige vaardigheden.

Wilt u zich aansluiten bij de handwerkclub?
Loop rustig een keer binnen. Er zijn geen
kosten verbonden aan deelname. Bent u niet
creatief en u wilt er even komen koffie of thee
drinken dan bent u ook welkom.

Zondag 7 december j.l. (tijdens de kerstmarkt)
was er een uitverkoop van alle gebreide spullen
en tevens Open Huis van de bibliotheek.

Kerststallenexpositie

ledereen is ook welkom op de
Kerststallenexpositie op 13 en 14
december 2025. In de kerk staan meer dan
150 Kerststallen, van groot tot klein, vanuit
verschillende landen (o.a. uit Griekenland,
Peru, Spanje Italig, Frankrijk, Afrika).

Deze zijn te bezichtigen op 13 december
van 18:00 uur tot 20:30 uur (tijdens het
Kerstconcert van St. Caecilia ter
gelegenheid van de Sjouwtocht) en op
14 december van 11:00 uur tot 16:00 uur.



Langeveen
H. Pancratius

Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen
Telefoon: 0546-681142

E-mail: info.langeveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 09:00-10:00

Hoop klinkt over Langeveen

Wanneer de dagen korter worden en de wereld
in het donker lijkt te verdwijnen, klinkt er in
Langeveen een eeuwenoud geluid: de roep van
de midwinterhoorn. Het diepe, weidse geluid
draagt door de koude lucht en herinnert ons
eraan dat het licht weer zal terugkeren.

Het is het geluid van hoop - hoop op nieuw
leven, op verbondenheid, op een nieuw begin
met Kerstmis.

In Langeveen is al jarenlang een midwinter-
hoornblaasgroep actief, die in de adventstijd
voor en na elke kerkelijke viering het dorp vult
met mooie klanken. Ook bij de Grote
Midwinterhoornwandeling, de kerstviering op
de basisschool en op twee avonden bij
Zorgboerderij Tijhuis laten ze van zich horen.

De bewoners luisteren er met een glimlach
naar want de hoorn spreekt, zonder woorden,
van warmte en saamhorigheid.

De groep telt ruim 20 leden, van wie er acht
jonger zijn dan 18 jaar. Zo klinkt niet alleen de
hoorn, maar ook de hoop voor de toekomst.
ledere dinsdagavond in de adventstijd van
19:00 tot 20:00 uur oefenen de leden samen.
De junioren leren van de senioren en de
eeuwenoude traditie wordt zo levend
gehouden. Voor nieuwe leden staan er een paar
hoorntjes klaar - iedereen die wil meedoen,

is van harte welkom! (aanmelden kan bij
Marcel Pegge, tel. 06-51878101).

Het midwinterhoornblazen
is inmiddels officieel
erkend als immaterieel
erfgoed.

En terecht: hetis een
symbool van verwachting,
van het licht dat komt na
de duisternis. Mooi dat we
in Langeveen er samen
voor zorgen dat deze
traditie blijft klinken.

De midwinterhoorngroep

Langeveen wenst iedereen
fijne feestdagen toe.
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Mariaparochie/Harbrinkhoek
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Adres: Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo/Mariaparochie
Telefoon: 0546-861110

E-mail: info.mariaparochie@hpancratius.nl

Openingstijden: di en vr 09:30-11:30

60 jaar zingen in de kerk!
Op zondag 9 november vierde het dames- en
herenkoor van de Mariaparochie het

St. Caeciliafeest. Dit jaar werd het bijzondere feit
herdacht dat vier koorleden maar liefst 60 jaar
lid van een koor waren, te weten Annie
Leus-Koopman, Marietje Braakhuis-Dijkstra,
Gerard Sand en Harrie Voshaar. Aan het eind
van de viering werden de jubilarissen
toegesproken en gehuldigd door pastoraal
werker Christianne Saris en vicevoorzitter van
de Commissie van Beheer Johan Goossen.

In de zestiger jaren kwam er meer
samenwerking tussen het dames- en
herenkoor. Dit leidde in 1966 tot het eerste
gezamenlijke St. Caeciliafeest in zaal Frielink.
Vanaf 1968 mochten de dames om de veertien
dagen meezingen met het herenkoor. Toen
werd het pas écht gezellig! En die gezelligheid
heeft ertoe geleid dat deze jubilarissen
inmiddels 60 jaar samen zingen...

Door gezondheidsproblemen kon Harrie
Voshaar niet aanwezig zijn in de kerk. Hij werd
tijdens de voortzetting van het feest in zaal
Kottink gehuldigd en toegesproken.

In de afgelopen zestig jaar is er veel veranderd.
In het begin van deze periode waren er op
zondag nog vier vieringen: de vrogkerk, de
hoogmis, de laatkerk en het lof op
zondagmiddag.



Reutum en Haarle
HH. Simon en Judas

Adres: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum
Telefoon: 0541-670204

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:30-11:30

Hoop Mensen gezocht voor Kultuurhoes
Enkele uitspraken die ons allen niet vreemd zijn: ~ Voor de realisatie van een nieuw Kultuurhoes
'Geloof, hoop en liefde' staat in de eerste brief in het kerkgebouw is het plan om drie

van Paulus aan de Korintiérs - "Geloof, hoop en werkgroepen samen te stellen voor o.a.:
liefde, deze drie, maar de meeste van deze - Bouw en inrichting

is de liefde". - Financién en ondersteuning

Hoop heeft ten eerste een optimistische - Communicatie.

verwachting van een positieve uitkomst. Er worden nog mensen/dorpsgenoten

Dit verwijst naar een positieve gezocht/gevraagd die in één van deze
gemoedstoestand. Een mens krijgt soms zoveel werkgroepen willen plaatsnemen.

te verwerken, en als er dan geen Hoop meer is...
Hoop komt ook vaak voor in een ziekteproces.
Hopen op verbetering, herstel, om weer
gezond te worden en terug te keren in de
maatschappij.

Groep 'Anders Vieren'
Wij hopen dat we met onze
groep 'Anders Vieren' nog lang
door kunnen gaan.

Om toch minstens 5 a 6 keer in
het jaar een viering te kunnen
houden in ons kerkgebouw.
Dit in samenwerking met onze
koren, kosters en andere
vrijwilligers.

Om zodoende de mensen en
kinderen een viering te kunnen
aanbieden in ons eigen dorp . :
Reutum/Haarle met pE— .-um‘»;- =
verschillende thema's door het m'_’_, 3 ik ,_F S
jaar heen o.a.: Oogstdankdag, e __;,P mn : 8
Mariaviering, Allerzielen (zie foto
hiernaast), een kerstviering, enz.
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Tubbergen

H. Pancratius

Adres: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:00-11:00

Het is 17 november dat we voor het eerst de
klanken van de midwinterhoorns horen vanuit de
schuur van Pinners. Er wordt volop geoefend om
de traditie van de 'oale roop' van de advent voort
te zetten. Traditie voortzetten is belangrijk voor
een samenleving. Dat geldt ook voor
kerktradities.

450 jaar parochie Tubbergen
Het is komend jaar 450 jaar geleden dat de
parochie Tubbergen werd 'gesticht'! In of rond
1276 was er al een kapel in dorp Tubbergen.

Die stond ongeveer op de plek waar nu
basisschool De Wiekslag zich bevindt.

De kapel was ondergeschikt aan de moederkerk
te Ootmarsum. Op zon- en feestdagen kwam een
kapelaan uit Ootmarsum om in de kapel de

H. Mis te doen. Vier buurtschappen: Tubbergen,
Fleringen, Geesteren en Albergen maakten van
deze kapel gebruik en moesten gezamenlijk
bijdragen in het onderhoud van de moederkerk
te Ootmarsum. In 1492 (Amerika werd in dat jaar
ontdekt door Columbus) stelde ene Johan
Wemering zich voor als priester en vicaris van

St. Pancratius in Tubbergen. De patroonheilige
Pancratius was dus ook al bekend.

(Op 7 september 2025 werd Carlo Acutis,
als jongste, heilig verklaard. Hij werd
slechts 15 jaar oud maar Pancratius was,
voor zover bekend, zeker niet ouder).

De oprichting van de zelfstandige
parochie Tubbergen vond plaats in het
jaar 1576 onder het bisschoppelijk
bestuur van de bisschop van Deventer.
In 1577 was het weer bisdom Utrecht.
Alle oorlogen en twisten wist onze
parochie daarna te doorstaan.

Op 10 oktober 1976 is ter ere van het 400-jarig
bestaan een speciale mis opgedragen met Zijne
Eminentie Johannes Kardinaal Willebrands als
hoofdcelebrant.

Nu willen we ook het 450-jarig bestaan niet
zomaar voorbij laten gaan. Dilemma is natuurlijk
dat 'vieren' niet zomaar gemakkelijk is met het
gegeven dat in onze parochie kerken gesloten
zijn of nog moeten sluiten. Maar de parochie,

en dat is toch een gemeenschap van mensen
met dezelfde geloofsovertuiging, blijft ondanks
de 'geloofscrisis' toch bestaan.

Oproep

Hierbij een oproep aan allen om met ideeén te
komen op welke wijze we samen aandacht
kunnen geven aan het 450-jarig bestaan van de
St. Pancratius parochie Tubbergen.

Reacties kunnen worden gemeld bij leden van
de Commissie van Beheer en de pastoraatsgroep
van de locatie Tubbergen. Contactgegevens zijn
te vinden op de website: www.hpancratius.nl of
in het informatieblaadje.




Vasse
HH. Joseph en Pancratius

Adres: Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Telefoon: 0541-680201

E-mail: info.vasse@hpancratius.nl
Openingstijden: di 09:30-10:30

Sint neemt intrek in kerk

Zondag 16 november kwam Sint Nicolaas in
Vasse aan. Voorafgegaan door een grote schare
kinderen, ouders en grootouders en de fanfare
kwam de Sint rond 11:00 uur aan bij de kerk.

Hier werd de Goedheiligman welkom geheten
door koster Johan Steggink.

De Sint was hier niet verdwaald zoals op Texel
want de mooie kerktoren was een goede
richtingwijzer. Na het welkomstwoord bedankte
de Sint de fanfare en samen met de pieten gingen
ze de kerk binnen. Hier konden ruim 100 kinderen
Sint en Piet de hand schudden en wat snoep en
een kleurplaat in ontvangst nemen. Een mooie
morgen die door scouting was georganiseerd.

Toekomst kerk Vasse

Afgelopen maart is er een informatiebijeenkomst
gehouden voor alle inwoners waarin de plannen
voor de kerk gepresenteerd zijn. De stichting SKE
Vasse (Stichting Kerkelijk Erfgoed Vasse) is
voornemens de kerk aan te kopen zodat deze
voor Vasse behouden blijft. Er is een investeerder
uit Vasse die bereid is financieel te ondersteunen
zodat de aankoop mogelijk is. Ook heeft het
bisdom aangegeven akkoord te zijn met deze
plannen.

Tijdens de bijeenkomst waren de aanwezigen zeer
positief over de gepresenteerde plannen en werd
akkoord gegeven om de plannen verder uit te
werken. De afgelopen periode is het aankoop-
contract verder uitgewerkt en op papier gezet in
nauw overleg met alle betrokkenen en externe
deskundigen.
Momenteel lopen de gesprekken met de
makelaar, het parochiebestuur en het bisdom om
de aankoop af te ronden. Zolang de aankoop van
de kerk nog niet is afgerond is het de verwachting
dat de kerk nog niet aan de eredienst wordt
onttrokken.
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Vriezenveen
H. Antonius Abt

Adres: Oosteinde 19, 7671 AR Vriezenveen
Telefoon: 0546-561210

E-mail: info.vriezenveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 10:30-11:30

Allerzielenviering 2025

Op 2 november jl. werd in onze parochiekerk -
zeer waarschijnlijk voor de laatste keer - een
gedachtenisviering voor Allerzielen gehouden.
In tegenstelling tot het geringe aantal in
voorgaande jaren waren er over het afgelopen
jaar elf parochianen die met name werden
herdacht. Het werd een viering met, door en
voor parochianen. Een ongekende, vlekkeloze
samenwerking tussen de vele vrijwilligers, die
zich inzetten om de viering - en alles eromheen
- onvergetelijk te maken. Van het samenstellen
van het boekje, het printen, het koffie
schenken, alles klaarzetten, de zang, tot het
voorgaan.

Mooie teksten, prachtige liederen vol
enthousiasme gezongen door het dameskoor
met toevoeging van ex-leden van Clavis.
Ondanks het feit dat Clavis inmiddels is
gestopt, hadden negen leden zich gemeld om
samen te repeteren en mee te zingen.
Vermeldenswaardig is dat vier leden van het
koor zelf directe nabestaanden waren van
overledenen van het afgelopen jaar. Maar ze
droegen allen hun steentje bij, diep respect!

Deze gezamenlijke, warme, inspirerende viering
is een teken van hoop in donkere dagen. De
herfst, de kerksluiting, de kou in de kerk omdat
het niet lukte de verwarming te laten branden...
Ondanks deze kou voelde de samenkomst als
een warm bad voor alle aanwezigen -
waaronder vele jongeren - in een volle kerk!
Nabestaanden namen aan het eind van de
viering de gedachteniskaars van hun dierbare

samen met een bemoedi-
gingskaart in ontvangst.
Tevens werden de kruisjes
aan de nabestaanden
overhandigd. Na afloop was
er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en na te praten
onder het genot van een
kop koffie of thee. Waar een
kleine geloofsgemeenschap
- samen - groot in kan zijn!

Herdenken
om de herinnering
b

Ivonne Stege stopt!

Met ingang van 1 januari 2026 stopt I[vonne
Stege met haar werkzaamheden voor de kerk.
Dat betekent o.a. dat er m.i.v. 1 januari 2026
geen spreekuur meer is op vrijdagmorgen.
Misintenties kunt u wel blijven doorgeven.
Graag dan voor vrijdag een enveloppe met
inhoud in de brievenbus van de kerk
deponeren. Het huidige e-mailadres
info.vriezenveen@hpancratius.nl blijft
beschikbaar. Contactpersoon wordt voorlopig
Yvonne Timmerhuis 06-38825815.

We willen Ivonne bedanken voor het vele werk
dat zij de afgelopen vele jaren heeft verricht
voor onze kerk en onze geloofsgemeenschap.
We wensen haar al het goeds en geluk voor de
toekomst. We gaan haar zeker missen.

Commissie van Beheer

We wensen iedereen alvast een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar!



PCl: Er willen zijn voor u

De PCl H. Pancratius is een Caritasinstelling
die wil omzien naar mensen, ongeacht hun
levensovertuiging, die in (financiéle) nood zijn
geraakt of dreigen te raken.

Caritas betekent immers: christelijke liefde,
naastenliefde.

Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar worden weer levensmiddelen
ingezameld voor personen en gezinnen die
wonen in de H. Pancratius parochie die dat
steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
Voor Kerstmis worden met deze producten

zo'n 200 pakketten samengesteld en uitgedeeld.

De inzameling vindt plaats van 3 tot 12
december. Gedurende deze periode kunnen
houdbare levensmiddelen (minimaal twee
maanden houdbaar) worden ingeleverd bij de
kerken en bij vier plaatselijke supermarkten,
te weten bij PLUS Ivo & Niké Pleijhuis in
Tubbergen, PLUS Droste in Vasse,

PLUS Wallerbosch in Geesteren en

de PLUS Albergen.

Ook op alle basisscholen van de gemeente
Tubbergen worden in deze periode goederen
ingezameld.

De kerstpakkettenactie is een initiatief van de
PCl Tubbergen en de katholieke en protestantse
kerk, in samenwerking met de Kinderraad
Tubbergen en Stichting Welzijn Tubbergen
Dinkelland.

U kunt onze kerstpakkettenactie steunen door
het inleveren van houdbare levensmiddelen,
maar ook door een gift over te maken op
bankrekeningnummer

NL23 RABO 0151 4292 51 ten name van de

N 2

78
caritas

PCl H. Pancratius Tubbergen, onder vermelding
van 'kerstpakkettenactie’ of via de bijgevoegde
QR-code.

Mocht u iemand kennen die dit steuntje in de
rug goed kan gebruiken, dan kunt u ons dit
laten weten via pci@hpancratius.nl.
Contactgegevens worden uiteraard discreet
behandeld. Wij hopen op een succesvolle actie.

Draagt u ook bij met houdbare producten of
een donatie?
Alvast hartelijk dank namens de PClI.

MOGEN WE OOK DEZE
KERST OP U REKENEN?

We mogen op deze organisaties rekenen!
ALVAST BEDANKT!
PLUS Ivo & Niké Pleijhuis Tubbergen
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Een bijzondere hobby: Miniatuur kerststallen verzamelen

Marianne van Wegen uit Tubbergen verzamelt miniatuur
kerststalletjes. Ze heeft inmiddels een hele verzameling
opgebouwd. Een bijzondere hobby waar wij als redactie in deze
decembereditie graag aandacht aan willen schenken.
Hieronder leest u haar enthousiaste verhaal.

Een hobby die jaren geleden begon

Al meer dan 30 jaar verzamel ik miniatuur kerststalletjes. Hiermee
ben ik begonnen toen ik bij een kennis er een aantal zag staan.

Ik was direct enthousiast om hiervan mijn hobby te maken.

Ik verzamel vooral kleine groepjes en ondertussen bezit ik er 260.

Uit verschillende delen van de wereld

De miniatuur kerststalletjes zijn afkomstig uit bijna alle delen van de wereld. In het begin bezocht
ik vaak wereldwinkels. Daar zie je vooral stalletjes uit Zuid-Amerika zoals uit Peru en Nicaragua.

Als we op vakantie zijn proberen we altijd een kerstgroepje mee te nemen en ook onze kinderen
brengen vaak een kerststalletje voor ons mee. Zo heeft onze zoon met zijn vriendin een wereldreis
gemaakt en er veel voor ons meegebracht, onder anderen uit Guatemala, Chili en Nieuw-Zeeland.
Niet alleen uit Nederland hebben we dus groepjes, maar ook uit veel Europese landen zoals uit
Frankrijk, Duitsland en Italié. Verder hebben we ook groepjes uit Afrika en Zuid-Amerika.

Soms krijg ik ook bijzondere kerststalletjes. Zo bracht een kennis van mij een zeer primitieve groep
mee, gemaakt door de Nubiérs, een oude bevolkingsgroep uit Egypte. Ock kregen we een houten
kerststal uit Zuid-Afrika. Vrienden van ons vonden deze, maar kindje Jezus ontbrak. De reisleider
ging toen naar de andere kant van Johannesburg om het kindje Jezus op te halen. Het werd er toen
met een stukje kauwgom ingeplakt en dat zit er nog.

Diverse materialen en diverse samenstellingen

De kerstgroepen zijn van diverse materialen gemaakt: hout, glas, porselein, aardewerk, kurk.

Ik heb gekantkloste kerstgroepen en heb er zelf voor de kleinkinderen een gehaakt.

Ook zijn er kerstgroepjes in een walnoot of een ei.
Diego Semprun Nicolas heeft voor ons een glas-in-
loodraam gemaakt met de afbeelding van de kerststal
(zie foto bovenaan deze pagina).

Het is heel bijzonder hoe de kerstgroepen op
verschillende manieren afgebeeld worden.

Zo zie je bij de Zuid-Amerikaanse groepen geen os en
ezel maar lama’s bij de stal staan.

Of een olifant bij een Afrikaanse groep.

Van december tot en met Driekoningen

Rond 12 december haal ik alle stalletjes van zolder en staan ze op diverse tafels in onze woonkamer.
Ook heb ik een kerstboompje waarin alle hangende kerstgroepen komen. De kerststallen blijven
staan tot en met Driekoningen. Wie ze een keer wil komen bekijken, kan contact met mij opnemen.




ONS WERK IS
DE MENSEN HOOP
GEVEN!

EEN HOOP WERK
BEDOELT HIJ ZEKER!?

Afscheid van de redactie

Na acht jaar redactievergaderingen en deadlines is het voor ons tijd om afscheid te nemen.

Deel uitmaken van de redactie van Kompas was voor ons meer dan thema’s bedenken, artikelen
schrijven en de opmaak. Het was een plek vol creativiteit en fijne samenwerking in een goede sfeer
met als doel het informeren en inspireren van onze parochianen.

Dank aan onze mederedactieleden en allen met wie wij vanaf de eerste uitgave hebben mogen
samenwerken. Wij nemen mooie
herinneringen mee en wensen Evelien en
Johan samen met de nieuwe redactieleden
inspiratie en werkvreugde toe om nog veel
prachtige edities van Kompas te maken.
Ook dank aan onze lezers. Wij hopen u met
onze bijdrage van dienst te zijn geweest.

Arie Vreeswijk en Karin Grunder
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COLOFON

CENTRAAL SECRETARIAAT
Ellie Harmelink, Angeline Kienhuis
en Henny Wiersma

ALGEMEEN ADRES

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Website: www.hpancratius.nl
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag, woensdag en donderdag:
09:00 uur - 12:00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

E-mail:
begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

woensdag: 09:00 uur - 13:00 uur

FINANCIELE ADMINISTRATIE
E-mail: administratie@hpancratius.nl

PASTORAAL TEAM

JHTPM. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Mw. CM. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag gehele dag
en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

n https://www.facebook.com/hpancratius.nl

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter: Pastoor J.H.T.PM. Hermens
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Vicevoorzitter: vacant

Secretaris: Mw. A. Groothuis
Telefoon: 06-15275547

E-mail: a.groothuis@hpancratius.nl
Penningmeester: B. Mensink
Telefoon: 06-83398672

E-mail: b.mensink@hpancratius.nl
Onroerend goed: T. Linneman
Telefoon: 06-17090739

E-mail: tlinneman@hpancratius.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING
Anneloes Lummen, voorzitter

Irene Rozendaal, secretaris

Edwin Plegt, penningmeester

E-mail: pci@hpancratius.nl

Telefoon via weekwacht: 06-20430155

WEEKWACHT
In dringende pastorale situaties
Telefoon: 06-20430155

REDACTIE KOMPAS

Karin Grunder, Evelien Olimulder,

Johan Steggink en Arie Vreeswijk
Redactieadres: kompas@hpancratius.nl

Copyright H. Pancratius parochie

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze
worden gereproduceerd of vermenigvuldigd
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.



accountants en adviseurs
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ZUIVER 3

Een uitvaart is geen dag
uit een leven maar een
leven in één dag

Chrustel Gmggbmk - Bruns

@06 443 227 66 - 24/7 bereikbaar




:,_: “ Advent

Adventskrans

PUZZEL

Kerst is het feest van hoop en licht.
Wist je dat Jezus ook het’licht van de
wereld’ genoemd wordt? Hij brengt
de wereld hoop.

Los de woordzoeker op en ontdek een
mooie spreuk over hoop.

Blijdschap
Boodschap
Engel
Familie

Verhaal

Maria is aan het werk. Ineens
hoort ze iets. “Ben jij dat, Jozef?”
vraagt ze. Jozef is haar vriend.
Ze gaan trouwen. Maar als Maria
opkijkt, ziet ze iemand anders.
lemand die ze niet kent. “Gegroet
Maria. Je bent gezegend, want
God is bij je". Maria schrikt. “Wie
ben je?”vraagt ze. “Wees niet
bang. Ik ben Gabriél. |k heb een
bericht van God. Je krijgt een
zoon. Noem hem Jezus. Hij zal
heel belangrijk worden voor de
wereld” zegt de engel. “Maar hoe
kan dat?” vraagt ze. “God zal je
helpen’, zegt de engel. “Daarom
zal jouw kind de zoon van God
genoemd worden. Hij brengt de
wereld hoop”. Maria snapt het
nog niet. Maar toch zegt ze: “lk
zal doen wat u zegt”.

Gezegend

Tekst en illustraties: Irma Pijpers
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Gezelligheid

Groeten

Maria
Muziek
Nieuws

Onmoeting

Samen

Verwachting
Voorbeeld
Vrienden

Zingen
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Zwangerschap
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Tip voor thuis

Deze maand vieren we kerst,
de geboorte van Jezus.

De 4 zondagen voor kerst worden
‘advent’genoemd. Elke zondag
steken we een kaars aan. Maak

~ Owmover na
X te denken

In de Bijbel betekenen

namen iets.
De naam Maria betekent
‘bitterheid’. Jezus ‘God redt’

thuis zo'n adventskandelaar. Buiten
wordt het steeds vroeger donker,
maar in huis (en in je hart) wordt

en Gabriél betekent ‘vriend =, het steeds lichter.

van God:
Wat betekent jouw naam?
Vraag heteens aan je
ouders of zoek het zelf op.

Benicuwd naar het hele
kerstverhaal?

Hier vind je het, gemaakt door de Zandtovenaar!
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