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EEN VAN GEEST

De jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van de christenen vond
plaats in de week van 18 tot en met 25 januari 2026. Het thema was
“Eén van Geest”. Een zeer actueel thema voor deze tijd, waarin het
van belang is om verenigd te zijn in geloof, hoop en liefde en te kiezen
voor het goede leven dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Op donderdag-
avond 22 januari werd hiervoor gebeden in een oecumenische viering
in de basiliek van Tubbergen, waarin dominee Lisette van Buuren,
pastoor Hans Hermens en pastoraal werker Christianne Saris zijn
voorgegaan. Hierbij een gebed dat we allen thuis kunnen bidden in
het kader van deze week:

God van licht en hoop,

Geef ons de moed om samen op weg te gaan,

zelfs wanneer de weg moeilijk of onzeker lijkt.

Help ons te erkennen dat we, ondanks onze verschillen,

allemaal verenigd zijn door onze doop in U,

leden van één lichaam, geroepen om U en de wereld te dienen.
Leer ons eenheid in verscheidenheid te leven,

in onze verschillen gaven te zien die u ons hebt toevertrouwd,

uw Kerk te verrijken en uw licht in de wereld te laten schijnen. Amen.

Hartelijke groet,

Het pastoraal team



Colofon pastores:

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor
Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig
Telefoon: 06-20428594,

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl, tel. 06-33 56 40 02
telefonisch bereikbaar op

dinsdag: 09.00-12.00 uur

woensdag: 09.00-12.00 uur

donderdag: 09.00-12.00 uur

Begraafplaatsadministratie

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen,

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl,

tel. 06-17808864,

telefonisch bereikbaar op woensdag: 09.00 uur-13.00 uur.

Financiéle administratie
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN:

Voor vieringen in de andere geloofsgemeenschappen van onze
parochie zie de website of Op en Rond de Essen.

VIERINGEN DE EESHOF:
Elke zaterdagmiddag om 15.00 uur is er een viering in de kapel van
de Eeshof (Hof van Tubbergen). ledereen is van harte welkom!

OVERLEDEN:
21 januari 2026: Truus Pouwel-Trienen, 107 jaar,
Woonzorgcentrum Sint Jozef Weerselo.

GELOOFSGEMEENSCHAP REUTUM DANKT VRIJWILLIGERS:
Zondag 22 februari a.s. zal er in de kerk van Reutum een viering
plaatsvinden die geheel in het teken zal staan van dankbaarheid naar
de vrijwilliger. Nu de kerk aan de eredienst is onttrokken, blijven we
in Reutum vrijwilligers nodig hebben die zich willen inzetten voor de
geloofsgemeenschap, in welke vorm ook, op welk terrein dan ook.
Maar om door te kunnen gaan hebben we wel geloof nodig, geloof
dat het zin heeft je in te zetten voor de gemeenschap. Voor deze
viering is dan ook bewust gekozen voor het thema: ‘Wij gaan door’.
We willen graag samen hierover nadenken in deze viering. Wij
nodigen u allen van harte hiervoor uit. De aanvang is om 9.00 uur
en het koor 'ndoy zorgt voor de muzikale begeleiding.

Werkgroep Anders Vieren.

SPREEKUUR PAROCHIECENTRUM:

Op zondagmorgen 22 februari zal er om 09.00 uur een gebeds-
viering plaatsvinden in de kerk ter gelegenheid van de vrijwilligers-
morgen. Mocht u in deze viering een dierbare willen gedenken en
zijn of haar naam genoemd willen hebben, dan kunt u dit doorgeven
tijdens het spreekuur in het parochiecentrum op woensdagmorgen
4 februari van 9.30-11.00 uur. Mailen kan ook tot 4 februari naar
info.reutum@hpancratius.nl of een briefje in de postbus aan het
parochiecentrum. Vermeld hierop de naam van de overledene.

De namen van uw dierbaren worden ook vermeld in het informatie-
blad. Hieraan zijn geen kosten verbonden maar een vrije gift voor
de onkosten van de viering wordt gewaardeerd.




CARNAVALSMIDDAG MET DE SENIOREN REUTUM EN HAARLE:
Op vrijdagmiddag 13 februari gaan we samen met Prins Stefan en
adjudant Chiel carnaval vieren. Tijdens de galamiddag zijn ook alle
leden van Senioren Reutum en Haarle welkom. Hiervoor heb je wel
een toegangskaart nodig. De kaarten die je zelf moet regelen kosten
€ 15,-- per persoon. We hopen jullie allen natuurlijk op deze middag
te verwelkomen. De deur gaat open om 12.30 uur en de galamiddag
begint om 13.00 uur. We kunnen genieten van een volledig program-
ma en samen maken we er weer een hele gezellige carnavalsmiddag
van... ALAAF... ALAAF... ALAAF!

GALAMIDDAG VRIJDAG 13 FEBRUARI:

Voor de bezoekers van de galamiddag op 13 februari a.s. is er
zoals in voorgaande jaren de gelegenheid om samen iets te eten
bij café de Molenberg. Dan is er een buffet en is er tijd om gezellig
na te praten. Kosten van het buffet zijn € 20,-- p.p. exclusief drank.
Opgave voor zondag 8 februari bij Anja Mensink, 06-18859003 of
Ine Viskaal, 06-34618060.

Groet, Anjaen Ine

BEZOEK SENIOREN REUTUM EN HAARLE AAN RISK FACTORY:
Op donderdag 26 februari zijn we door de Senioren Overijssel
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de Risk Factory in
Enschede. De Risk Factory heeft een leefomgeving realistisch na-
gebouwd in één van de hangars op vliegveld Twente. In deze omge-
ving gaan we actief aan de slag met het oplossen en voorkomen van
dagelijkse problemen specifiek gericht op senioren. Aan de orde komt
onder meer valpreventie, brandveiligheid, het kennismaken met een
112-oproep en hoe men digitale criminaliteit zoals phising, quising en
spoofing kan herkennen en voorkomen. Voor het vervoer is voor ons
een bus geregeld. De middag is geschikt voor mensen met een
rollator en rolstoel. De bus die voor ons is geregeld is alleen geschikt
voor mensen die zelfstandig in de bus kunnen stappen. De rolstoel of
rollator kan wel onder in de bus meegenomen worden. Om 12.15 uur
moeten we aanwezig zijn want de bus vertrekt om 12.30 uur van de
parkeerplaats bij Bays. Rond 17.00 uur zijn we terug in Reutum. Het
maximum aantal dat mee kan is 40 personen en vol is dus vol, op
volgorde van aanmelding. Aanmelden kan tot 20 februari bij Marga
Nijhuis, tel. 06-12 54 08 63.




NIEUWS VAN VROUW ACTIEF REUTUM:
Beste leden,
Door verhindering van de ASN bank is er een wijziging gekomen
in ons activiteitenprogramma. Dit betekent dat de lezing over
Veilig bankieren wordt verschoven naar september en dat we op
10 februari o.l.v. Sylvia Olde Scholtenhuis gaan genieten van een
heerlijke yoga- en meditatieworkshop.
Wat neem je mee naar deze yoga- en meditatieworkshop:
o Eigen yogamat. Heb je een meditatiekussen, neem dat dan
ook gerust mee.
o Grote badhanddoek voor over je mat en een fleece- of
warm dekentje voor tijdens de eindontspanning.
o Waterfles om tussendoor te kunnen drinken.
o Comfortabele kleding, zoals een joggingbroek.
Warme sokken en een vest zijn prettig om bij de ontspanning
warm te blijven.
Heb je geen eigen yogamat, dan kun je er tijdens de workshop €én
lenen. We vragen je deze na afloop even te desinfecteren. Houd er
rekening mee dat het aantal leenmatten beperkt is, dus neem indien
mogelijk je eigen mat mee.
Het is ook mogelijk om zittend op een stoel aan de yoga-oefeningen
mee te doen. Gun jezelf meer "me time" want het belooft een
heerlijke ontspannende avond te worden!
Aanvang 19.30 uur bij Erve Deperman, Zoekeweg 18 in Reutum
Graag opgave voor 8 februari bij voorkeur via WhatsApp naar
Marian Groothuis op 06-37471543 of mail naar:
vrouwactiefreutum@gmail.com.
Hartelijke groet van jullie VAR bestuur
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ONDERWIJSBRIEF VAN OFFICIUM EDUCATIONIS:
Verwondering en ontvankelijkheid

Het Officium Educationis heeft een nieuwe brief gepubliceerd in de
reeks voor het katholiek onderwijs. Deze vierde brief staat in het teken
van verwondering en ontvankelijkheid. “Verwondering opent ons hart
voor het mysterie van het leven en voor Gods aanwezigheid in het
alledaagse. Zij vraagt om stilte, aandacht en een open houding, juist
in een tijd die vaak wordt gedomineerd door snelheid en efficiéntie,”
aldus het Officium.

De brief benadrukt dat verwondering meer is dan nieuwsgierigheid:
“Zij is een gave die ons overkomt, waardoor wij geraakt worden en in
een nieuw licht mogen kijken naar de werkelijkheid. In het katholiek
onderwijs helpt dit om iedereen die in dit veld werkzaam is alsmede
leerlingen niet alleen kennis te laten vergaren, maar ook de taal van
geloof, barmhartigheid en naastenliefde te leren spreken. Bijbel-
verhalen, kunst en religieuze tradities bieden daarbij inspiratie.”

Doelgroep

Deze onderwijsbrieven zijn bestemd voor iedereen die werkzaam is
in het katholiek onderwijs: leerkrachten en docenten, bestuurders,
conciérges en andere medewerkers zowel in het Primair Onderwijs,
Voortgezet Onderwijs, MBO en HBO. Maar de inhoud is nog breder
bedoeld voor de hele gemeenschap rond de scholen en daar horen
ook studenten, leerlingen en hun ouders bij.

De vorm nodigt uit tot onderling gesprek onder het personeel en in
het bestuur van de scholen: korte inhoudelijke teksten worden af-
gewisseld met gespreksvragen die ingaan op concrete situaties
die men op scholen kan tegenkomen.

Zo wil de brief bestuur, leraren en leerlingen uitnodigen “tot een
houding van ontvankelijkheid, waarin Gods verrassingen zichtbaar
kunnen worden en kleine wonderen herkend worden als tekenen
van zijn liefdevolle nabijheid.”



Deze onderwijsbrief en de eerdere brieven zijn te downloaden van de
website van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, www.nksr.nl.

Over het Officium Educationis

Het Officium bestaat uit de bisschoppelijk gedelegeerden voor het
katholiek onderwijs, de voorzitter van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad (NKSR) en de onderwijsreferent van de Nederlandse
bisschoppen, mgr. dr. Hendriks.

Uit: Parochiebladenservice van het Aartsbisdom Utrecht


http://www.nksr.nl/

Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar).
TMZ wijkverpleging Albergen, 24 uur per dag zorg, bel 06-81093642.
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678
(24 uur bereikbaar).

Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur).
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie:
06 — 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag).

Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112.

Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844.

GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS:
Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,

tel. 0541-670204.

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl

Bankrek. NL82RAB00143500864 t.n.v. H. Pancratius — Reutum.

Belangrijke telefoonnummers:
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte
en bij overlijden belt u altijd met de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55

Algemene vragen: Marga Nijhuis 0541670473

Siny Poppink 06-83520907
Meldingen schade enz. aan en
rond de kerk en het kerkhof: Johan Deterink 06-28383524
Codrdinator kosters: Gerard Vrooijink 06-51297479
Avondwake en uitvaart: Hennie Deterink 670210/06-55177591
Aulabeheer/bezoek aan de aula: Petra Steggink 06-21567842
Reserveren parochiecentrum: Anita Hemmer 06-22545207
Abonnement informatieblad: Marian Vrooijink 06-14371982

Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier
van www.hpancratius.nl

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend van
14-15 feb. Kopij kunt u bij voorkeur digitaal aanleveren tot uiterlijk
ma. 9 feb. 19.00 uur bij Agnes Booyink, Klumperstr. 7,

tel. 06-24 52 54 32, e-mail: a.booyink@hotmail.com.
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