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Voorwoord redactie Inhoudsopgave

Voor u ligt de eerste editie van Kompas van 2026.
In deze uitgave staat het thema vasten centraal.
Een thema dat uitnodigt om even pas op de plaats
te maken, stil te staan bij ons leven en opnieuw te
kijken naar wat echt belangrijk is.

4  Vanaf de bestuurstafel

6 Pastorale column
Deze editie van Kompas is iets dunner dan u van

ons gewend bent. Door veranderingen binnen de

redactie was het deze keer niet mogelijk om een 7  Nieuws uit de geloofs-
magazine van 32 pagina’s samen te stellen.

We hopen en verwachten dat we in de loop van dit gemeenschappen

jaar weer kunnen toewerken naar het vertrouwde

aantal pagina’s, gevuld met actualiteiten, verhalen

en inspiratie uit onze geloofsgemeenschappen. 12 Overzicht vieringen

Het afgelopen jaar hebben Karin en Arie afscheid
genomen van de redactie. Graag willen wij hen via
deze weg hartelijk bedanken voor hun
betrokkenheid, inzet en de vele mooie edities van gemeenschappen
Kompas die we samen hebben mogen maken.

Hun bijdrage heeft een belangrijke rol gespeeld in de

ontwikkeling van dit magazine. Tegelijkertijd mogen 18 PCl

we ook iemand nieuw verwelkomen: Monique.

Zij stelt zich verderop in deze editie aan u voor.

We zijn blij met haar komst en kijken met vertrouwen 19
uit naar de toekomst van Kompas.

14 Nieuws uit de geloofs-

Actualiteiten

De vastentijd is een periode van bezinning en bewust

kiezen. Vaak denken we bij vasten aan minder eten 20 Ingesprek met...
en drinken, maar vasten is meer dan dat alleen.

Het gaat ook over ruimte maken: ruimte voor stilte,

voor gebed, voor aandacht voor elkaar. 22 Colofon

Het is een uitnodiging om los te laten wat ons afleidt

en ons opnieuw te richten op wat echt telt.

De afbeelding op de voorkant van dit magazine sluit
daar mooi bij aan. Het brood en een glas water
verwijzen naar eenvoud en delen, het kruis en de
rozenkrans naar geloof en gebed, en de gevouwen
handen naar overgave en verbondenheid. Samen
vormen zij een beeld van wat vasten kan zijn: leven
met aandacht voor God en voor onze naasten.

Wij hopen dat deze editie van Kompas u mag FOTO VOORKANT
inspireren tijdens deze veertigdagentijd. We wensen
u veel leesplezier en alvast een gezegende en zalige
voorbereiding op Pasen.

(Foto: Evelien Olimulder)




Vanaf de bestuurstafel

door voorzitter
pastoor Hans Hermens

Het thema van de nieuwe Kompas is vasten. De veertigdagentijd is een tijd
van soberheid en inkeer. We zijn op weg naar Pasen. Pasen is het feest van
Opstanding, nieuw leven, nieuwe mogelijkheden. Maar je wordt je pas echt bewust van nieuw leven
en nieuwe kansen, wanneer je de schaduwzijden van het leven hebt moeten ervaren.

Als gelovigen mogen we weten dat God ons niet loslaat zoals Hij zijn Zoon niet heeft losgelaten.
Zo zal de Heer ook zijn Kerk, alle mensen die willen geloven in zijn Zoon, niet loslaten.
Ook niet wanneer we als kerkgemeenschap mindere tijden moeten doormaken.

LGT T ET

Gelukkig is het wel weer gelukt om een nieuw Kompas te maken voor onze parochie. Karin Grunder
heeft jarenlang met de redactie, al die Kompassen in elkaar gezet. Ze is op 11 maart jl. officieel met
pensioen gegaan. Ze had al eerder afscheid genomen, maar Karin heeft nog enkele maanden de
nieuwe secretaresse Monique Heppenhuis helpen inwerken. We zijn Karin daar heel dankbaar voor.
Monique - de opvolgster van Karin - neemt nu de taak op zich en zorgt voor Kompas samen met
andere redactieleden. We zijn als bestuur blij met de gang van zaken.

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans start in onze parochie op 7 april en duurt
tot 15 april. Ook dit jaar zorgen vrijwilligers ervoor dat de
brieven worden rondgebracht en dat daarna de enveloppen
weer worden opgehaald. Het bestuur spreekt zijn dank uit
aan een ieder die meewerkt aan deze actie. Ook alvast dank

Actie
voor de financiéle bijdrage van zovelen. Samen maken we het K k b l
kerk-zijn mogelijk. e r a a n s

Kerkgebouw Reutum

Op vrijdag 13 februari jl. is bij de notaris het definitieve verkoopverdrag getekend, nadat de bisschop
het decreet hiervoor had afgegeven. We wensen de kopers en de mensen van Reutum veel succes
met de plannen die ze hebben voor dit gebouw.

Kerk van Vriezenveen

Op zaterdagavond 21 maart om 19:00 uur heeft de laatste eucharistieviering plaatsgevonden in de
kerk van Vriezenveen. Daarmee werd de kerk liturgisch aan de eredienst onttrokken. Dit betekent
dat er in de kerk van Vriezenveen geen sacramentele vieringen meer zullen plaatsvinden.

Wel zal in het zaaltje naast de kerk, in de oude pastorie, elke vierde dinsdag van de maand om 9:00 uur
een eucharistieviering plaatsvinden. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting met een kopje koffie.
Dit blijft mogelijk zolang de kerk en de oude pastorie nog niet verkocht zijn.



Ook zijn gebedsvieringen bij een uitvaart nog wel mogelijk in de kerk, nadat de kerk liturgisch aan de
eredienst is onttrokken. Maar deze vieringen zullen niet worden voorgegaan door een voorganger met
een bisschoppelijke zending.

De onderhandelingen die te maken hebben met de verkoop van het kerkgebouw van Vriezenveen,
lopen nog steeds. Wanneer het kerkgebouw verkocht gaat worden zijn we van plan om samen met
de Commissie van Beheer te kijken naar een nieuwe kleinere plek waar we als geloofsgemeenschap
samen kunnen komen.

Pastorale activiteiten

Op Palmzondag 29 maart zal er weer een gezinsviering zijn voor de kinderen met hun ouders.
Daarbij zijn in het bijzonder de kinderen die de Eerste Heilige Communie gaan doen uitgenodigd,
maar alle kinderen en hun ouders zijn hierbij van harte welkom.

Ook zijn we weer gestart met

kinde teldionsten: Dere waeden Uitnodiging voor alle jonge gezinnen

begeleid door Ingrid Knoef. | ¢ in onze parochie:

Op zondag 5 april, Eerste Paasdag, zal in Ferste Faasoa 7
de basiliek voor de kinderen weer een L )
kinderwoorddienst zijn. Daarbij zijn de i z on&ay 5 (!/)i‘!/
kinderen, in de leeftijd van de basisschool, . K 5 2

natuurlijk ook weer van harte welkom.

Tot slot wens ik u en al uw dierbaren
een Zalig Pasen mede namens het
parochiebestuur.

Eucharistieviering met kinderwoorddienst
in de basiliek in Tubbergen om 11:00 uur.
Kinderen gaan een eigen paaskaars maken.
Deze wordt tijdens de viering gezegend.

Dat het vreugdevolle dagen mogen zijn,
immers de Heer is waarlijk opgestaan,
Alleluja!

Pastoor Hans Hermens

Vare harte wellom!

Monique Heppenhuis stelt zich voor

Mijn naam is Monique Heppenhuis, geboren in Langeveen en
woonachtig in Geesteren. Mijn vrijetijdsbesteding is tuinieren
en wandelen met de hond. Afgelopen januari ben ik
begonnen met mijn nieuwe baan op het centraal secretariaat.
Ik volg Karin Grunder op en vind het prettig dat zij de tijd
neemt om de zaken goed over te dragen. lk ervaar een leuke
afwisseling van taken en samenwerking met anderen.

Ik hoop dat ik, samen met mijn fijne collega’s en enthousiaste
vrijwilligers, de taken kan volbrengen.




Pastorale column door pastoor Hans Hermens

Veertigdagentijd, vastentijd, geen doel op zichzelf

We zijn op weg naar Pasen. Pasen is het feest van de Optanding. Jezus is na het
lijden en sterven uit het graf verrezen. De dood heeft niet het laatste woord,
maar Gods liefde en trouw. Pasen, het gaat niet vanzelf, het kent zijn weg.

Het is de weg van dood naar leven. Jezeus zelf is die weg helemaal gegaan.
Die weg ging van lijden en sterven naar opstaan tot nieuw leven.

Om toe te leven naar Pasen is ons ook een weg gegeven, de veertigdagentijd of
vastentijd. Een tijd van inkeer, soberheid en verdieping. Bij vasten denken we al
meteen aan minder eten en minder drinken. Maar vasten betekent vooral ook
minderen, afzien van... En wanneer je ergens van afziet, komt er voor iets anders meer ruimte vrij.

De eerste christenen vierden al Pasen. Pasen is immers het grootste feest dat we als christenen kennen.
Maar al heel snel begonnen in de eerste eeuwen van het christendom mensen voor Pasen al te vasten,
vooral in de week voorafgaand aan Pasen. Men vastte om zo een klein beetje met de Heer mee te
lijden. Tenslotte werd de vastentijd door paus Gregorius uitgebreid tot 40 dagen.

Deze 40 dagen verwijzen naar het vasten van Jezus zelf toen hij 40 dagen in de woestijn verbleef

en door de duivel op de proef werd gesteld.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd wordt dit stukje evangelie dan ook altijd voorgelezen.
Wanneer je de dagen van Aswoensdag tot Paaszaterdag zou tellen, kom je tot een aantal van 46
dagen. Op de zondagen wordt er immers niet gevast, de zondag is de dag van de Heer en die dag
doet ons ook al een beetje aan Pasen denken. Dat maakt de zondag dan ook tot een feestelijke dag.
Omdat de zes zondagen in de vastentijd niet meetellen, kom je uit op veertig dagen.

De veertigdagentijd, vastentijd, staat ook symbool voor onze kruisweg die wij in ons leven hebben te
gaan. Of het kruis nu is: ziekte, het gemis van een dierbare door de dood, laster en verraad. Ook ons
kruis staat niet op zichzelf, maar leidt ons tenslotte toch naar iets beters.

Eén is ons voorgegaan op de weg van dood naar leven. En zoals God zijn Zoon niet losliet in de dood,
zo mogen we ook op Hem rekenen. Immers Gods liefde laat ons niet los, net zo min God zijn Zoon niet
heeft losgelaten.

Moge zo de veertigdagentijd, vastentijd een heilzame tijd zijn. En dat door de kleine beperkingen die
je jezelf kan opleggen, er wat meer ruimte vrijkomt voor God en voor de mensen. Moge zo het
paasfeest werkelijk een feeest van vreugde en geloof zijn.

Zalig Pasen voor u en al uw dierbaren.
De Heer is waarlijk verrezen, Alleluja!

Pastoor Hermens,
mede namens onze pastoraal werkster Chirstianne Saris




Albergen

Geloofsgemeenschap H. Pancratius

Adres: Hobergenstraat 18, 7665 Al Albergen
E-mail: info.albergen@hpancratius.nl

Gezellige Dankjewelmiddag Vrijwilligers

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de kerk van  Als waardering daarom deze middag, een

Albergen aan de eredienst onttrokken werd. bescheiden dankjewel voor al het onbetaalbare
Toch zijn er nog 90 vrijwilligers die zich met dat gedaan wordt. Onder het genot van een
enige regelmaat inzetten voor onze geloofs- hapje en een drankje was er alle ruimte voor
gemeenschap. ontmoeting.

Zaterdag 7 maart werd de tweejaarlijkse
dankjewelmiddag gehouden om deze vrouwen  Halverwege de middag kwam

en mannen te bedanken voor hun inzet en er een speciale gast:
betrokkenheid. Grada, gespeeld door Truus
Ongeveer 60 vrijwilligers gaven gehooraande  Schlepers. In een sketch vol
uitnodiging voor deze middag die gehouden humor nam ze haar man
werd bij Café Restaurant Fraans Marie. Graads en daarmee de man

in het algemeen op de korrel.
Aan de reacties en het gelach te horen was er
veel herkenning in de zaal.

Pastoor Hermens sprak namens pastoraal team
en parochiebestuur zijn dank en waardering uit
voor de inzet van de vrijwilligers.

De middag werd afgesloten met een broodje,
waarna de vrijwilligers huiswaarts gingen,
terugkijkend op een goed verzorgde en zeer
gezellige middag.

Arjan Verver, voorzitter van de Commissie van
Beheer, heette de vrijwilligers welkom en
vertelde over wat er in de afgelopen twee jaar
aan werk verzet is en wat de plannen zijn voor
de toekomst. Hij merkte op dat vrijwilligerswerk
lang niet altijd meer vanzelfsprekend is in een
samenleving die sterk aan het individualiseren
is, maar dat wij in onze levendige geloofs-
gemeenschap ervaren dat het nog steeds kan.




Fleringen
Onbevlekt Hart van Maria

Adres: Oldenzaalseweg 98, 7666 LH Fleringen
E-mail: info.fleringen@hpancratius.nl

Samenkomst in het teken van Maria
Liefde, kracht en licht

Op 7 februari 2026 was er in het voor de geloofsgemeenschap Fleringen zo vertrouwde
gebouw, in Hart van Fleringen, een speciale samenkomst. Speciaal, omdat de

bezinningsruimte in gebruik werd genomen.

Het doel van deze samenkomst was dan ook om
Maria te eren. Maria die al die jaren een plek
heeft in dit gebouw, die geluk en verdriet met
veel mensen heeft gedeeld en die zelfs tijdens de
verbouwing altijd aanwezig was.

Maria, de moeder van Jezus, Maria, moeder van
liefde. Maria een voorbeeld voor velen. In deze
samenkomst hebben we haar met teksten en
muziek van Walter Luttikhuis en Jeroen Mollink
bedankt voor de liefde, de kracht en het licht van
haar als teken dat we er in deze, soms zo
moeilijke tijd, niet alleen voor staan.

7 februari 2026 [\u

Een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen
kaars voor Maria werd ontstoken aan het licht
van de Paaskaars, waarna de kaars naar Maria in
de bezinningsruimte werd gebracht en de
mensen een kaarsje bij haar konden aansteken.
Zo werd Maria volop in het licht gezet.

Maria, een bescheiden vrouw, maar zo belangrijk
voor velen, blijft een vertrouwde plek houden in
Fleringen, waar mensen elke dag naartoe
kunnen gaan om (bijvoorbeeld) een kaarsje op te
steken. Daar zijn we dankbaar voor!

Na afloop was er een gezellig samenzijn.




Geesteren
H. Pancratius

Adres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren

Telefoon: 0546-631216

E-mail: info.geesteren@hpancratius.nl

Openingstijden: do 09:00-10:30 i I
g

In memoriam: oud-broedermeester Theo Maathuis overleden

Onlangs kregen we het droevige bericht dat oud-  Van de Broederschap Kevelaer ontvingen wij het
vrijwilliger Theo Maathuis op 78-jarige leeftijd is volgende bericht:

overleden.

“Theo was gedurende tientallen jaren een
Theo was jarenlang actief voor onze vertrouwd gezicht binnen de Broederschap
geloofsgemeenschap H. Pancratius, locatie Kevelaer Oost Twente.
Geesteren. Vanaf 1977 was hij collectant tot aan Zijn trouw en toewijding waren indrukwekkend.
2007 en koster van 2000 tot 2007. Jaar in, jaar uit stapte hij op de fiets voor de
Door verhuizing in 2007 naar De Lutte, waar hij bij bedevaart naar Kevelaer. Ook de bedevaart op
zijn zus Lies ging wonen vanwege droevige 1 november liet hij nooit voorbijgaan. Zijn

familieomstandigheden, moest hij deze functies ~ verbondenheid met Maria en met de bedevaart
neerleggen. was oprecht en diepgeworteld.

Als organisator van de fietsbedevaart naar
Kevelaer is Theo van grote betekenis
geweest. Met zorg, toewijding en oog voor
detail regelde hij alles tot in de puntjes.
Onder zijn leiding groeide het aantal
fietsende pelgrims van een klein
gezelschap van ongeveer tien deelnemers
naar een indrukwekkende groep van ruim
veertig pelgrims. Daarmee heeft hij velen
geinspireerd en enthousiast gemaakt om
deel te nemen.

Theo was een bijzonder vriendelijke man
en aangenaam gezelschap. Zijn warmte,
rust en betrokkenheid maakten hem
geliefd binnen de Broederschap. Hij was
een ware ambassadeur van alles wat met
de bedevaart naar Kevelaer te maken had.

Daarnaast was hij
vanaf 1977 tot
2024 broeder-
meester voor de
locatie Geesteren
van het
Broederschap
Kevelaer Oost
Twente en tevens
oud-bestuurslid.

Voor al zijn
verdiensten heeft
Theo diverse
onderscheidingen
ontvangen van de
parochie en de
broederschap. ® Wij zijn dankbaar voor alles wat Theo voor
- onze Broederschap heeft betekend.

X _ Zijn inzet, geloof en vriendschap zullen wij
S ons blijven herinneren’”.
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Langeveen
H. Pancratius

Adres: Kerklaan 3, 7679 VG Langeveen
Telefoon: 0546-681142

E-mail: info.langeveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 09:00-10:00

Een welverdiende waardering voor koster Gerrit Olimulder

Tijdens een feestelijke viering is onlangs de
Willibrordpenning uitgereikt aan koster Gerrit
Olimulder. Een man die altijd aanwezig is, vaak al
voordat anderen binnenkomen, en meestal nog
bezig als iedereen al naar huis is. Met deze
onderscheiding wordt zijn jarenlange, trouwe
inzet voor de geloofsgemeenschap op bijzondere
wijze gewaardeerd.

Al jarenlang is Gerrit een vertrouwd gezicht
binnen de geloofsgemeenschap. Als koster
vervult hij zijn taak met grote zorg, toewijding en
oog voor detail. Of het nu gaat om de
voorbereiding van vieringen, het op orde houden
van het kerkgebouw, het aanspreekpunt zijn voor
vrijwilligers die iets nodig hebben of het
ondersteunen bij bijzondere gelegenheden:
Gerrit staat altijd klaar.

Om te noteren:

Zijn werk gebeurt vaak op de achtergrond,

maar is van onschatbare waarde voor het soepel
verlopen van het parochieleven.

Hij doet dat zonder veel woorden, maar met een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en een warm
hart voor de parochie. “Het hoort er gewoon bij,’
zegt hij zelf vaak - maar voor de geloofs-
gemeenschap betekent het veel meer dan dat.

De uitreiking van de Willibrordpenning

! was een bijzonder moment.

Gerrit was zichtbaar verrast. In zijn
dankwoord bleef hij bescheiden, waarbij
hij benadrukte dat hij zijn werkzaamheden
altijd met plezier heeft verricht en nog
blijft doen. Ook sprak hij zijn waardering
uit voor de samenwerking en de
saamhorigheid binnen de
geloofsgemeenschap.

De geloogsgemeenschap van Langeveen is
dankbaar voor mensen zoals Gerrit Olimulder:
stille krachten die met trouw en betrokkenheid
het fundament vormen van het
gemeenschapsleven.

De Willibrordpenning is een tastbaar teken van
dank, maar vooral een groot compliment voor
wie hij is en wat hij al die jaren heeft betekend.

Voor onze vrijwilliger Gerrit was er een extra waardering, maar graag willen wij ze allemaal waarderen.
Daarom organiseren we zondag 3 mei a.s. een vrijwilligersmorgen voor alle vrijwilligers binnen
onze geloofsgemeenschap. Nader bericht volgt nog, maar noteer de datum alvast!!



Mariaparochie/Harbrinkhoek
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Adres: Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo/Mariaparochie

Telefoon: 0546-861110
E-mail: info.mariaparochie@hpancratius.nl
Openingstijden: di en vr 09:30-11:30

Het strooiveld opgeknapt

Wanneer u door de grote poort het kerkhof van
Mariaparochie op komt, vindt u links achter op
het kerkhof het strooiveld. De onderhouds-
ploeg van het kerkhof heeft, samen met de
kosters, deze plek onlangs weer een mooi
aanzien gegeven. Behalve dat het geheel er
goed uit zou zien was ook van belang dat er
weinig onderhoud nodig zou zijn.

Er is een nieuw tegelpad aangelegd en er zijn
drie bomen geplant. De zuil met biddende
handen erin gegraveerd en een stenen bank zijn
gemaakt van de resten van geruimde
grafmonumenten.

Langs de omringende muren loopt een pad van
zwart split. Op een van deze muren zijn stenen
plaatjes bevestigd. Hierin kan tegen betaling de
naam van de overledene gegraveerd worden
van wie de as is uitgestrooid op het veldje.

Voor het uitstrooien of bijzetten van de as op het
kerkhof in Mariaparochie kan op dinsdag- en
vrijdagochtend een afspraak gemaakt worden
met het secretariaat.

Voor tarieven zie de website:
www.hpancratius.nl
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Vieringenschema vanaf 28 maart t/m 29 juni

onder voorbehoud - zie website voor actuele informatie

Pastoor Hermens

Mariaparochie 19:00u  Eucharistie

12

Langeveen 09:00u  Woord & Communie Diaken Thoni
Geesteren 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens Palmwijding
14:00u  Woord & Communie Werkgroep Palmpasenviering
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens en pw Saris Gezinszondag
Vasse 09:00u  Woord & Communie Werkgroep Gezinsviering
Gi 18:30u  Eucharistie Pastoor Hermens Paastridulim
Tubbergen 20:30u  Eucharistie Pastoor Hermens en pw Saris Paastriduim
|Vriidag 3 april: Goede vrijdeg |
Geesteren 15:00u  Kruisweg Werkgroep
20:30u  Plechtigheden Pastoor Hermens Paastridulim
Langeveen 15:00u  Kruisweg Werkgroep
Mariaparochie  15:00u  Kruisweg Werkgroep
19:00u  Gebedsviering Pastoraal werker Saris
Tubbergen 15:00u  Kruisweg Pastoraal werker Saris
18:30u  Plechtigheden Pastoor Hermens Paastriduiim
Geesteren 21:30u  Paaswake Pastoor Hermens Paastridutiim
Tubbergen 19:00u  Paaswake Pastoor Hermens en pw Saris Paastriduim
Geasteren 09:00u  Woord & Communie Werkgroep
Langeveen 09:00u  Woord & Communie Pastoraal werker Saris
Mariaparochie 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 11:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u  Woord & Communie Diaken Thoni
L L S ——— S —
Langeveen 09:00u  Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u  Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 19:00 u

Eerste H. Communie

Eerste H. Communie

Gessteren 12:00u Eucharistie Pastoor Hermens en pw Saris
Langeveen 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u ‘Woord & Communie  Werkgroep
R
Langeveen 19:00 u Eucharistie Pastor Huisman
Mariaparochie 19:00u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Eucharistie Pastoor Hermens

09:00 u Eucharistie

10:30 u Eucharistie

19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

19:00 u Woord & Communie  We

03:00 u Eucharistie

10:00 u Eucharistie

Eucharistie

Langeveen 10:00 u Eucharistie Pastoor Hermens Viering voor vrijwilligers
Mariaparochie 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastor Pikkemaat Jubileum Multiple Voices
Vasse 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep

19:00 u Woord & Communie
Langeveen 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep




19:00u Eucharistie

Pastoor Hermens

09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Woord & Communie  Diaken Thoni

met muziekvereniging

Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00u Woord & Communie  Werkgroep
Eucharistie Pastoor Hermens

Eucharistie
Eucharistie

10:30u

Geesteren 19:00u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 19:00u Woord & Communie  Werkgroep

Vasse 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Langeveen 09:00u Eucharistie Pastor Huisman

Mariaparochie 09:00u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris Tuinviering

Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Mariaparochie 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 19:00u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 18:00u Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Tubbergen 10:30u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris
Vasse 09:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 19:00 u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris

Langeveen 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

ubbergen 09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 19:00u Woord & Communie  Pastoraal werker Saris

Geesteren 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Langeveen 09:00u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 09:00u Woord & Communie  Diaken Théni
Tubbergen 10:30u Eucharistie Pastoor Hermens
Vasse 09:00u Woord & Communie  Werkgroep

Langeveen 19:00u  Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep

Geesteren 09:00u
ubbergen 10:30u

Eucharistie Pastoor Hermens
Eucharistie Pastoor Hermens

09:00u Eucharistie Pastoor Hermens

Langeveen 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Mariaparochie 19:00 u Eucharistie Pastoor Hermens

Vasse 19:00 u Woord & Communie  Werkgroep
Geesteren 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Tubbergen 09:00u Eucharistie Pastoor Hermens
Geesteren 09:00 u Eucharistie Pastoor Hermens
Doordeweekse vieringen: zie website Viering Eeshofkapel : zaterdag 15:00 uur

13
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Reutum en Haarle
HH. Simon en Judas

Adres: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum
Telefoon: 0541-670204

E-mail: info.reutum@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:30-11:30

Vrijwilligersmorgen 22 februari 2026
De geloofsgemeenschap Reutum en Haarle
heeft 22 februari jl. een zeer geslaagde
vrijwilligersmorgen gehouden. Begonnen werd
er met een viering in de kerk. De werkgroep
‘Anders Vieren” had met medewerking van het
koor 'nJoy een prachtige viering samengesteld
met als zeer toepasselijk thema “Wij gaan door".

Dat geldt niet alleen voor onze vieringen maar
ook voor de vrijwilligers die hebben
aangegeven door te willen gaan. Na de viering
waren de vrijwilligers uitgenodigd voor een
heerlijke koffietafel bij Bays. Het was een zeer
geslaagd samenzijn waar Ine Flinkers, Johan
Snijders, Jan Benerink en Hans Groothuis in het
zonnetje gezet werden omdat ze al 25 jaar
vrijwilliger voor de geloofsgemeenschap zijn.

Ook werden er door de Commissie van Beheer
nog enkele actuele zaken belicht aangaande
het kerkgebouw. Het kerkgebouw is op

13 februari jl. in bezit gekomen van de Stichting
Gemeenschap Reutum en Haarle.

Veel Reutummers vragen zich af wat er met de
diverse kerkelijke voorwerpen gaat gebeuren.
Gelukkig hebben wij overeenstemming met
het Bisdom bereikt om de Kruiswegstaties, het
doopvont en de beelden van onze
patroonheiligen H.H. Simon en Judas te mogen
behouden. Ook het prachtige vierluik, dat nog
in particuliere handen was, is geschonken aan
de Gemeenschap Reutum en Haarle.

Verder worden er diverse voorwerpen
hergebruikt in bijvoorbeeld de dagkapellen
van Geesteren en Mariaparochie. Het zeer
bijzondere Naber orgel dat reeds in 1848 in de
voormalige Waterstaatskerk geplaatst werd, zal
door het Bisdom zo mogelijk herplaatst
worden in een kerk in Nederland.

De Stichting Gemeenschap Reutum en Haarle
verwacht komend najaar met de verbouwing
van het kerkgebouw tot Kultuurhoes te kunnen
beginnen.



Tubbergen

H. Pancratius

Adres: Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-621238

E-mail: info.tubbergen@hpancratius.nl
Openingstijden: wo 09:00-11:00

450 jaar bestaan parochie Tubbergen

Zoals in de vorige editie aangegeven zijn we bezig

met de voorbereidingen voor het 450 jaar
bestaan van onze parochie. Plan is om in oktober
dit samen met alle parochianen te gedenken.
Een speciale viering met aansluitend een
uitgebreide koffietafel voor alle vrijwilligers van
alle locaties staat in het plan. Andere activiteiten
daaromheen zijn ook mogelijk en ideeén
daarvoor zijn nog altijd welkom.

450 jaar is natuurlijk ook niet zomaar iets.

Gedenkplaat urnenmuur

Op de urnenmuur is aan de zijkant een
gedenkplaat aangebracht waar we de namen van
overledenen willen vermelden die uitgestrooid
zijn op het strooiveld. Tot nu toe zijn die namelijk
‘onzichtbaar' en we vinden dat ook deze namen
een plaats verdienen. Van degenen die volgens
het 'kerkhofreglement’ zijn uitgestrooid zijn de
namen bekend maar we willen ook graag de
overige vermelden. Daarom een oproep aan al
degenen die de naam van de door hun
uitgestrooide overledene vermeld willen hebben
om contact op te nemen
met het kerkhof-
secretariaat. Ook zij
ontvangen kosteloos een
naamplaat die door de
kerkhofcommissie
geplaatst gaat worden.
U wordt verzocht niet
zelf een naamplaat op
de gedenkplaat te
bevestigen.

Actie Kerkbalans 2026

Afgelopen jaar zijn de leien daken van de
zijvleugels van de toren waarin zich de dagkapel
en de aula bevinden vervangen. Het was een
noodzakelijke klus waarvoor we als parochie
gespaard hebben om uit te kunnen voeren.
Hiervoor was ook een subsidiebedrag (via
landelijke organisaties) van ruim € 70.000
beschikbaar en daarvan kunnen we mededelen
dat dat ondertussen ook toegekend is. De hele
klus bedroeg een veelvoud van dit bedrag.
Zomaar even om aan te geven waar we als
geloofsgemeenschap mee van doen hebben.
We zijn ons nu aan het voorbereiden op een
andere grote klus: De Actie Kerkbalans.

Alleen al zo'n 50 bezorgers gaan hiervoor in april
op pad in de locatie Tubbergen. Daarnaast zijn er
een aantal vrijwilligers bezig met het printen van
de brieven en het vullen van de enveloppen en
het ook weer verzamelen van de gegevens.
Goed om te zien dat er zoveel mensen actief
betrokken zijn bij het wel en wee van onze
geloofsgemeenschap. We vinden het fijn dat dat
ook gewaardeerd wordt.
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Vasse
HH. Joseph en Pancratius

Adres: Denekamperweg 205, 7661 RK Vasse
Telefoon: 0541-680201

E-mail: info.vasse@hpancratius.nl
Openingstijden: di 09:30-10:30

225 jaar kerkgeschiedenis

Een van de priesters die er voor zorgde dat na

de Tachtigjarige Oorlog het katholicisme in onze
streken behouden bleef was pastoor Henricus
Smithuis (1680-1726). Door onenigheid met de
Overheid gedwongen om Ootmarsum te verlaten,
vestigde hij zich over de grens in Halle en richtte
op het erve Koninck een schuurkerk op, waar hij
voor zijn parochianen ongestoord de mis kon
celebreren. Bij grote toeloop van gelovigen kon hij
tevens op het erve Holthuis terecht.

In 1705 werd er ten behoeve van de Manderse- en
Vasserse boeren een tweede schuurkerk op het
erve Scholte-Nielink gebouwd.

Omstreeks 1770 stond er op het erve Elferman en
op het erve Masselink in Vasse een schuurkerk die
aan bepaalde eisen moest voldoen: eenvoudige
ruimtes, vlak plafond, enkele vierkante ramen en
een deur. Een kruis erop was niet toegestaan,
evenmin als een klok. Klokgelui, orgelspel en
gezang waren uit den boze.

Van de steeds groter wordene godsdienstvrijheid
wilde pastoor Bloemen uit Tubbergen (1733-1806)
gebruik maken door zijn ambtsgebied met
meerdere parochies uit te breiden.

Hij wilde Vasse en Mander onder zijn parochie
brengen om het verlies van Almelo, dat evenals
Albergen eerder onder Tubbergen viel, te
compenseren. De boeren van Vasse en Mander
waren hiertoe niet genegen. In 1799 kozen zij
zes Kerkmannen om in hun naam te handelen.
Dat waren volgens akte d.d. 1 nov. 1803

J.F. Bruggink, J. Masselink, H. Hofsté, G. Mensink,
J. Amsink en H. Velthof.

Het oudste document vertelt over de transactie
van de grond op 14 december 1800.

Op 9 juli 1800 werd de eerste steen gelegd.
Snel kwam er bericht van de nuntius om met de
bouw te stoppen. Op 9 november 1800 werd de
bijna voltooide kerk door een storm verwoest.
Op 23 april 1801 werd er voor een tweede maal
een eerste steen gelegd.

De kerk was toen nog kapel. Pas in 1802 werd
het recht van doop en begraven verkregen.

De maquette van deze kerk is nog steeds te
bezichtigen in de huidige tweede kerk. De eerste
kerk stond op de plek waar nu het kerkhof is.




Vriezenveen
H. Antonius Abt

Adres: Oosteinde 19, 7671 AR Vriezenveen
Telefoon: 0546-561210

E-mail: info.vriezenveen@hpancratius.nl
Openingstijden: vr 10:30-11:30

Tegen het licht van de sluiting van onze kerk, komt er meer naar boven dan alleen verdriet. Er klinken
herinneringen mee in de muren, fluisterend tussen de banken en de glas-in-loodramen.

Hier hebben generaties gezongen, getrouwd, gedoopt en gerouwd. Hier hebben mensen God gezocht
soms met overtuiging, soms met twijfel. Maar altijd samen.

Ons kerkgebouw sluit zijn deuren. Dat is zichtbaar en tastbaar. Maar wat hier ooit gedeeld werd, blijft
ook bestaan. In de verhalen die we doorgeven. In de stilte die ons heeft gevormd. In de warmte van
een gemeenschap die verder gaat dan ons kerkgebouw.

Laat ons daarom niet alleen afscheid nemen en verdrietig zijn, maar ook dankbaar zijn. Voor elke kaars
die werd aangestoken, voor elk gebed dat werd gehoord, en voor elke ontmoeting die van waarde was.
En laat ons, hoe moeilijk het ook is, verder gaan met licht in ons hart. Want geloof leeft niet in gebouwen
maar in mensen. In ons. In onze geloofsgemeenschap.

Antwoorden op vragen vanuit de geloofsgemeenschap:

- Op dit moment is de kerk nog niet verkocht. Het kerkgebouw kan nog wel worden gebruikt zolang
de kerk niet verkocht is. Maar kan, nadat deze is onttrokken aan de eredienst, niet meer gebruikt
worden voor sacramentele vieringen (doop, eucharistie, vormsel, biecht, ziekenzalving, huwelijk en
wijding). Er kan b.v. nog wel een avondwake worden gehouden.

Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers.

- ledere laatste dinsdag van de maand is er wel een eucharistieviering in het parochiezaaltje.

Ook voor de groenploeg en overige activiteiten is het zaaltje voorlopig beschikbaar.

- Voor een eucharistieviering kunt u op dit moment naar Langeveen, Vasse, Geesteren, Tubbergen
of Mariaparochie.

- De begraafplaats blijft toegankelijk en beschikbaar voor onze geloofsgemeenschap.

- Kompas blijft beschikbaar, afhankelijk van de inzet en inspiratie van vrijwilligers.

- Er is een mogelijkheid voor een klein gebouwtje achter de kerk voor ontmoetingen, maar dit is
afhankelijk van de animo. Zolang de kerk niet is verkocht, kan het parochiezaaltje gebruikt worden
voor ontmoetingen.

Een eerste opstart is daar: Een ontmoetingsmoment op zondagmorgen 12 april a.s. van 10:00 uur
tot ca 11:30 uur. Graag nodigen wij u uit om onder het genot van een kop koffie/thee hier samen te zijn.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of mailen met de leden van de Commissie van Beheer.

Hendrie Huls stopt als lid van de Commissie van Beheer.

Met ingang van 1 april 2026 stopt Hendrie zijn werkzaamheden als lid van de Commissie van Beheer.
Hendrie was in eerste instantie beheerder van de gebouwen en ondergrond en van de begraafplaats.

De laatste jaren kreeg hij steeds meer werkzaamheden toegeschoven doordat vrijwilligers waren
weggevallen. Ruim tien jaar zette hij zich op energieke en creatieve wijze in voor onze kerk.

Wij zijn hem daarvoor ontzettend dankbaar en zullen hem zeker missen. Wij wensen Hendrie het
allerbeste voor de toekomst.

De Commissie van Beheer 17
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PCl: Er willen zijn voor u

De PCl H. Pancratius is een Caritasinstelling
die wil omzien naar mensen, ongeacht hun

levensovertuiging, die in (financiéle) nood zijn

geraakt of dreigen te raken.
Caritas betekent immers: christelijke liefde,
naastenliefde.

N 2

78
caritas

Een steuntje in de rug, wanneer het even nodig is

In onze parochie leven we vanuit het besef dat
niemand er alleen voor hoeft te staan.

Soms komt het leven onverwacht met kosten
die simpelweg niet te dragen zijn: een nieuwe
bril, een tandartsrekening, of een
noodzakelijke aanschaf die niet kan wachten.
Voor veel mensen zijn dat momenten van zorg
en schaamte - maar het zijn juist die
momenten waarop de PCl wil laten zien wat
echte verbondenheid betekent.

De PCl is er voor parochianen die tijdelijk
financiéle ondersteuning nodig hebben. Geen
grote vergezichten, maar heel praktische hulp
die het verschil kan maken tussen 'hoe moet
het nu verder?’ en weer even adem kunnen
halen.

Alles gebeurt vertrouwelijk, liefdevol en zonder
oordeel.

In deze tijd van bezinning worden we eraan
herinnerd hoe waardevol het is om naar elkaar
om te zien. Soms doen we dat door iets te
delen met een ander; soms door hulp te
vragen wanneer dat nodig is. Want echte
kracht zit niet in alles alleen willen oplossen,
maar in samen durven leven.

Heeft u of iemand in uw omgeving
ondersteuning nodig? Neem dan gerust
contact op met ons. Wij denken graag mee, in
stilte, met aandacht, en met de overtuiging dat
niemand buiten de boot mag vallen.

U kunt contact opnemen met de weekwacht,
tel. 06-20430155 of met het pastoraal team
voor telefonisch contact of een huisbezoek.
Ook kunt u via de mail: pci@hpancratius.nl
contact opnemen met de bestuursleden.

Hoe kunt u helpen?

- Maak ons attent op mensen die een steuntje
in de rug nodig hebben

- Bied uw talenten aan om het plaatselijke
diaconie- en caritasnetwerk te verstevigen

- Help ons met een gift of donatie via
bankrekeningnummer NL23 RABO 0151429251



Voorbereiding Eerste Heilige Communie 2026

Op 12 april aanstaande doen 34 kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie. De
voorbereiding bestaat uit twee gezinszondagen en vier woensdagmiddagen in januari, februari en
maart. Pastoor Hermens verzorgt in Tubbergen de voorbereiding voor 18 kinderen en pastoraal
werker Christianne Saris in Geesteren voor 16 kinderen. Uiteraard werken ze daarin samen met de
werkgroepen Eerste Heilige Communie en Ingrid Knoef, catechetisch assistent in opleiding.

In de eerste les wordt er met de kinderen stilgestaan bij het
ontstaan van het leven en dat christenen geloven dat het
leven van God komt. Het scheppingsverhaal wordt gelezen.
De kinderen mogen zelf tuinkers zaaien. In de kerk mogen
de kinderen een kaarsje opsteken voor hun eigen gebeden.
Vervolgens wordt het Onze Vader geoefend.

De tweede les staat in het teken van het doopsel van de
kinderen. Het verhaal van de doop van Jezus wordt verteld.
Daarna wordt in de kerk met behulp van een pop de doop in
beeld gebracht en worden alle voorwerpen getoond die bij
een doop horen.

De derde les staat in het teken van
vriendschap. Het verhaal over de lamme
man die zijn vrienden bij Jezus brengen
wordt gelezen en besproken. In de kerk
wordt rond het altaar het verhaal van het
Laatste Avondmaal verteld. Hoe Hij in de
tekenen van Brood en Wijn na zijn dood bij
zijn vrienden wil blijven en hen kracht wil
geven.

Tenslotte wordt in les vier stilgestaan bij Goede Vrijdag en Pasen. In de
kerk wordt aan de hand van de afbeeldingen van de kruisweg van
Jezus het lijdensverhaal verteld. Maar ook dat de liefde en het leven de
dood en het lijden overwint. Dat doen we aan de hand van de
Paaskaars.

Over het algemeen vinden de kinderen de lessen interessant en denken
en praten ze goed mee! We hopen dat ze nog veel plezier beleven aan
de voorbereiding en dat ze een hele mooie dag mogen hebben op

12 april. De vieringen zijn om 10:00 uur in Tubbergen en om 12:00 uur
in Geesteren.

02,
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Voor het interview in dit nummer heeft de redactie mu, pastoraal werker Chrlstlanne Sarls,
gevraagd om in gesprek te gaan met de leden van de werkgroep MOV (M
Ontwikkeling en Vrede) van onze parochie. Deze groep organiseert onder begeleldlng
van mij, de jaarlijkse Advents- en Vastenactie voor alle geloofsgemeenschappen. In de
keuken van het parochiecentrum Tubbergen zijn de leden samengekomen om te vertellen

over hun werk.

lis

(v.l.n.r:: Gerrit Bossink, Ans Kampkuiper, Christianne Saris, Johan Nijhuis)

Kunnen jullie je even voorstellen en vertellen tot welke geloofsgemeenschap je behoort?
Paul van Wegen komt uit Tubbergen en geeft aan dat hij in 1981 door Arie Vreeswijk benaderd is
om deel uit te maken van de MOV-groep in Tubbergen. Paul was net komen wonen in Tubbergen.
Hij was twintig jaar het enige lid van de werkgroep Tubbergen. Zijn doel was om de Vastenactie
op poten te houden in de geloofsgemeenschap. Hij zorgde voor de publiciteit, dat de zakjes van
de Vastenactie bezorgd werden bij de mensen en dat het geld bij de bank werd ingeleverd. Later
kwamen Elly Booijink (is inmiddels geen lid meer), Johan Nijhuis en Gerrit Bossink erbij.

Gerrit Bossink komt uit Tubbergen en zit ongeveer 25 jaar in de werkgroep. Hij was destijds al voor
de diaconie werkzaam. Vervolgens is hij gevraagd om bij de MOV-groep te komen.

Johan Nijhuis woont ook in Tubbergen en is ongeveer 10 jaar lid van de groep.

Jan Mensink behoort ook tot de MOV-groep in Tubbergen maar is afwezig wegens ziekte.

Ans Kampkuiper komt uit Mariaparochie en is het enige lid van de MOV-groep in Mariaparochie.
Zeisal 20 jaar lid. Ze is gevraagd door Mariet Alberink toen twee andere dames afscheid namen.
Elra en Ruel Eppink komen uit Vasse en zijn vier jaar geleden vanuit de Mariaschool in Vasse
benaderd om de sponsorloop voor de Vastenactie te organiseren.

Wat is jullie motivatie om jullie voor de Adventsactie en Vastenactie in te zetten?
Voor Paul van Wegen is dat mensen helpen in andere landen die het harder nodig hebben dan wij,
in navolging van de naastenliefde van Jezus. Gerrit doet het werk vanuit medemenselijkheid.



Johan voelt zich vanuit zijn geloof
geroepen om arme mensen te helpen. Ans
wil graag iets betekenen voor mensen die
het moeilijk hebben. Dat is wat haar betreft
een opdracht die Jezus ons gegeven heeft,
Dat is ook haar manier van geloven: een
beetje proberen het voorbeeld van Jezus te
volgen. We kunnen niet veel doen aan het
wereldwijde leed, maar alle beetjes helpen.

Elra en Ruel willen enerzijds hun eigen
kinderen bewust maken dat het belangrijk
is om goed te doen voor een ander. En ze
laten beseffen dat ze in een bevoorrechte
positie opgroeien.

Anderzijds spreekt het sportieve gedeelte van de actie hen aan. Ze vinden het gezond om in
beweging te zijn. Zij hebben dan ook de ranja bij de sponsorloop vervangen door water en de spekjes
door appels.

(V.L.n.r.: Elra en Ruel)

Waar wordt je blij van als je met dit werk bezig bent?

Allen geven aan dat het kunnen helpen van mensen en het kunnen bijdragen aan meer kwaliteit van
leven veel voldoening geeft. Gerrit vindt het mooi als we via de Vastenactie een eigen project laten
steunen. Een project van een bekende missionair werker, zoals destijds van Inge Kuiphuis.

Elra en Ruel vinden het heel mooi om te zien hoe goed de kinderen hun best doen met de
sponsorloop en dat zij ieder jaar opnieuw een groot bedrag weten in te zamelen voor de Vastenactie.
Ans wordt er blij van dat de moeite wordt beloond. Het plaatsen van de melkbussen achter in de kerk,
de posters in de kerk, de voorbede en de mededeling over de actie, helpen echt. Ze is van mening dat
als er geen aandacht gevraagd wordt voor de acties, er ook geen donaties komen.

Is er ook iets dat jullie zorgen baart?
spAAn JE MEE Paul, Gerrit, Johan en Ans geven aan dat het jammer is

: - dat door sluitingen van kerken en door het verminderd
aantal kerkgangers de bijdragen voor de acties wel
teruglopen. Terwijl de nood in de wereld onverminderd
hoog is.

Wat is jullie wens?

Allen wensen dat we toch de aandacht kunnen blijven
vragen voor de mens in nood, dichtbij, maar ook
wereldwijd. En dat parochianen toch betrokken blijven bij
de acties en een steentje bijdragen.

(Paul van Wegen heeft kort na dit interview besloten om
na 45 jaar zijn werk voor de MOV-groep neer te leggen
en liet het fotomomentje daardoor overgaan.

Jan Mensink was verhinderd).
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COLOFON

CENTRAAL SECRETARIAAT
Monique Heppenhuis, Ellie Harmelink,
Angeline Kienhuis en Henny Wiersma

ALGEMEEN ADRES

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
Website: www.hpancratius.nl
E-mail: info@hpancratius.nl
Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:
dinsdag, woensdag en donderdag:
09:00 uur - 12:00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

E-mail:
begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

woensdag: 09:00 uur - 13:00 uur

FINANCIELE ADMINISTRATIE
E-mail: administratie@hpancratius.nl

PASTORAAL TEAM

JHTPM. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Mw. CM. Saris, pastoraal werker
Maandagochtend, woensdag gehele dag
en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-20428594
E-mail: c.saris@hpancratius.nl

n https://www.facebook.com/hpancratius.nl

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter: Pastoor J.H.T.PM. Hermens
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl
Vicevoorzitter: vacant

Secretaris: Mw. A. Groothuis
Telefoon: 06-15275547

E-mail: a.groothuis@hpancratius.nl
Penningmeester: B. Mensink
Telefoon: 06-83398672

E-mail: b.mensink@hpancratius.nl
Onroerend goed: T. Linneman
Telefoon: 06-17090739

E-mail: tlinneman@hpancratius.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING
Anneloes Lummen, voorzitter

Irene Rozendaal, secretaris
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ZUIVER 3

Een uitvaart is geen dag
uit een leven maar een
leven in één dag
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9% » Vasten

Verhaal

In een dorp wonen twee
vrouwen. Martha en Maria. Ze
hebben het druk want Jezus is
op reis. Hij wil hen bezoeken.
Martha en Maria hebben lekker
gekookt en er is genoeg voor
iedereen. Dan komen Jezus en
zijn leerlingen binnen. Ze gaan
zitten en Martha rent druk heen
en weer. Maar Maria zit op de
grond. Naast Jezus. Ze luistert
naar wat hij zegt. Martha ziet het
en gaat naar Jezus toe: "Wilt u

tegen Maria zeggen dat ze mij
moet helpen?” Jezus wordt stil en
kijkt naar Maria. Dan kijkt hij naar
Martha. “Martha. Je bent druk,
dat zie ik. Maar Maria wil naar
mijn woorden luisteren. Straks
ben ik weer weg. Wil jij ook niet
horen wat ik zeg?” Martha kijkt
naar het werk dat wacht. Ze kijkt
naar de kussens op de grond. En
naar haar zus Maria. Zou Jezus
gelijk hebben?

Ow over na
te denken

Martha en Maria doen
allebei dingen die
belangrijk zijn. Martha
wil mensen helpen, en
Maria wil luisteren naar
wat Jezus zegt. Op wie lijk
jij meer? Op Maria of op

Vasten

De laatste veertig dagen
voor het paasfeest
noemen we ‘veertig-
dagentijd’ of ‘vastentijd.
Veel mensen doen dan
dingen die hen helpen
om meer aan God te
denken. Ze eten geen
snoep en geven het geld
dat ze overhouden aan de
armen. Of gaan iemand
meer helpen. Ook zijn er
mensen die minder op
hun telefoon zitten en
in die tijd gaan bidden.
Vasten noemen we dat. Je
doet iets, wat je gewend
bent, dan even niet. Door-
dat je dat heel erg mist,
bedenk je ineens weer
hoe goed je het hebt!

Tip voor thuis

Bedenk met elkaar wat jullie
in deze vastentijd wat meer
willen doen.

Martha? En waarom?
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Puzzel 1

1. 20 + 20 = het aantal dagen van de vastentijd. 2
2. Feest dat vooral in Brabant en Limburg wordt gevierd.
3. Feest waar we vieren dat Jezus is opgestaan. 4
4. Dit krijg je als je moet huilen. 5
5. Dit vier je als je jarig bent.

6. Op deze dag gaan mensen naar de kerk.
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