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Informatieblad 

                        Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas 

                               Reutum en Haarle 
 

                                               

 28-29 mrt. 2026 
 Palmpasen 

 

 
56e jaargang, nr. 7 
 
GEBED 
 
In deze veertigdagentijd waarin we geconfronteerd worden met oorlog 
en geweld in deze wereld, is onderstaand gebed van Greet Brokerhof-
van der Waa heel toepasselijk.  
Bidt u met ons mee? 
 
God, 
geef ons de kracht die nodig is 
om staande te blijven 
in het krachtenveld dat de wereld is. 
De kracht om te kiezen voor die krachten 
die positief zijn 
en onszelf en anderen verder helpen. 
 
God, 
geef ons de kracht om ons te verzetten 
tegen alle krachten 
die de wereld de verkeerde kant willen opsturen 
en die uw Rijk van vrede in de weg staan. 
 
En als onze batterij even op is, Heer, 
en onze motor hapert, 
weest Gij dan de kracht, 
die ons draagt en ons weer op gang helpt. 
 
Het pastoraal team 
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Colofon pastores: 

 
J.H.T.P.M. Hermens, pastoor 
Maandag afwezig 
Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. 
Telefoon: 0546-622196 
E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl 
 
C.M. Saris, pastoraal werker 
Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig 
Telefoon: 06-20428594,  
E-mail: c.saris@hpancratius.nl 
 
Centraal secretariaat H. Pancratius parochie 
Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen 
E-mail: info@hpancratius.nl, tel. 06-33 56 40 02 
telefonisch bereikbaar op  
dinsdag: 09.00-12.00 uur 
woensdag: 09.00-12.00 uur   
donderdag: 09.00-12.00 uur 
 

Begraafplaatsadministratie 
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen,  
E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl,  
tel. 06-17808864,  
telefonisch bereikbaar op woensdag: 09.00 uur-13.00 uur. 
 

Financiële administratie 
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen  
E-mail: administratie@hpancratius.nl 
 

De website van de H. Pancratius Parochie is: www.hpancratius.nl 
 

LITURGISCHE VIERINGEN ANDERE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN: 

Voor vieringen in de andere geloofsgemeenschappen van onze  
parochie zie de website of Op en Rond de Essen.  
 

VIERINGEN DE EESHOF: 
Elke zaterdagmiddag om 15.00 uur is er een viering in de kapel van 
de Eeshof (Hof van Tubbergen). Iedereen is van harte welkom!  

mailto:pastoorhermens@hpancratius.nl
mailto:c.saris@hpancratius.nl
mailto:info@parochieverbandtubbergen.nl
mailto:administratie@hpancratius.nl
mailto:administratie@hpancratius.nl
http://www.hpancratius.nl/
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VIERING ZATERDAG 4 APRIL: 

 
Jaargedachtenis: overl. ouders Veenhuis-Luttikhuis. 
 
Intenties: 
Gerard en Marian Deterink-van Oers 
Overl. fam. Nijhuis-Lammerink 
Pauline Strootman-Nijhuis 
Overl. fam. Dijkers-Nieuwe Weme 
Jan en Betsie Droste  
Harry Kuttschreutter 
Gerrit Lansink 
Overl. fam. Stevelink-Reest (Ootmarsum) 
Overl. fam. Lansink (Kemper) 
Toon en Betsie Lansink-Bartels 
Johan Poppink 
Overl. ouders Poppink-Postel 
Overl. ouders Lansink-Aarnink 
Overl. ouders en grootouders Snijders 
Henk en Lien Ophuis-Bruins 
Marga Lansink-Ophuis 
Jan Volmerink 
Wies Wesselink 
Jan Niehuis en Monique 
Gerard en Sien Lansink-Bartels 
Ben aan de Stegge 
Ab Schreurs 
Gerhard en Sanny Tassche-Groothuis 
 
PAASVIERING: 
Op zaterdag 4 april zal er in de kerk van Reutum om 19.00 uur een 
paasviering plaatsvinden. Pasen is het feest van nieuw leven. Het thema 
voor de viering is: ‘Alles begint opnieuw’. Jezus laat zien dat na moeilijke 
momenten er altijd een nieuw begin kan komen. Na een periode van korte 
en donkere dagen, met kou, verlangt iedereen naar de zon, dat de natuur 
weer groen wordt, dat het lente wordt. De gezangen tijdens de viering 
zullen worden verzorgd door het koor Timeless. Enkele kinderen van de 
Mariaschool zullen ook hun bijdrage geven in de viering. U bent van harte 
uitgenodigd om samen te komen vieren. 
Werkgroep Anders Vieren 
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PALMTAKKEN EN WIJWATER: 
Na Pasen zijn er weer gewijde palmtakken en is er nieuw wijwater. 
Deze kunt u vanaf tweede Paasdag ophalen in de Mariakapel. 
 
MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR, PASTORAAL 
TEAM EN STAF VAN AARTSBISDOM UTRECHT: 
Hierbij een belangrijke mededeling namens het parochiebestuur  
en het pastoraal team alsook namens de staf van het Aartsbisdom 
Utrecht. 
Met ingang van 1 augustus aanstaande zullen vier pastoors in het 
Aartsbisdom Utrecht een nieuwe pastoorsbenoeming ontvangen en 
de pastoor van Oldenzaal en omgeving zal dan met emeritaat gaan. 
Onze pastoor Hans Hermens is één van de vier priesters die een 
nieuwe pastoorsbenoeming zal ontvangen. Hij zal vanaf 1 augustus 
a.s. pastoor zijn van de parochie St. Jan de Doper, dat is Mijdrecht  
en omgeving (het noordwesten van de provincie Utrecht). De aarts-
bisschop van Utrecht heeft inmiddels ook een opvolger benoemd.  
Het betreft pastoor Karel Donders. Momenteel is hij pastoor van Elst 
en omgeving. Tevens is er ook een tweede priester benoemd, pastor 
Paulus Tilma. Inmiddels hebben de pastorale teams en de parochie-
besturen van de H. Pancratius en de H. Plechelmus Parochie kennis 
gemaakt met de nieuwe pastoor en de tweede priester. Zij zien hun 
komst met vertrouwen tegemoet. 
Voor de parochie H. Pancratius en H. Plechelmus betekent dit dat zij 
vanaf 1 augustus aanstaande één pastoor gaan delen en ook een 
tweede priester. Pastoor Donders en pastor Tilma zullen gaan samen-
werken met de overige leden van de pastorale teams van beide 
parochies.   
Pastoor Hermens zal eind juli afscheid nemen, maar daar zullen wij u 
later verder over informeren. 
 
 

 

INLEVEREN VASTENZAKJES: 
U kunt het vastenzakje tot en met Pasen inleveren in de 
bekende bussen achter in de kerk of in de brievenbus van 
het parochiecentrum.  
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VASTENACTIE 2026 - ZORG VOOR KINDEREN IN DE AMAZONE: 
Oproep in de veertigdagentijd  
De veertigdagentijd is de tijd waarin we wereldwijd omzien naar elkaar 
via de Vastenactie. Het thema van de Vastenactie voor dit jaar is: “En 
Hij zei: “Geven jullie hen maar te eten.” Een menigte van duizenden 
mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er zijn 
slechts vijf broden en twee vissen. De leerlingen weten niet meer wat 
te doen. En Jezus zegt dan: “Geven jullie hen maar te eten.” Het is 
een oproep om barmhartig te zijn voor onze medemensen en te delen 
van wat we hebben.  
Steun aan kinderen in Bolivia 
Dit jaar vraagt Vastenactie steun voor de kinderen van het Boliviaanse 
Amazone-oerwoud. De inspirerende bisschop Mgr. Eugenio Coter 
werkt hier samen met de zusters van Señor de los Milagros. Bisschop 
Eugenio zet zich met zijn team en met Stichting Amazone Kinderen 
breed in voor de meest kwetsbare mensen. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de opvang van kinderen. Veel ouders werken lange dagen 
in het bos om paranoten te oogsten en zijn vaak pas laat thuis. Daar-
door zijn kinderen na school, waar ze slechts vier uur per dag zijn, 
vaak alleen, zonder eten en zonder toezicht. Ze lopen het risico om  
op straat te belanden, in aanraking te komen met bendes of verkeerde 
invloeden en zo een verkeerde weg op te gaan. 
Project Vastenactie  
Daarom zijn er met de steun van Stichting Amazone Kinderen opvang- 
centra opgezet waar kinderen een warme maaltijd krijgen (vaak de 
enige van de dag), hulp bij hun huiswerk, extra lessen en een veilige 
plek om te spelen. Er wordt nu een nieuw centrum gebouwd in Sena, 
een stadje diep in het oerwoud. Daarvoor zijn tafels, stoelen, kook-
spullen en schoolmateriaal hard nodig. Daar zet Vastenactie zich 
graag voor in. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Bolivia 
niet op straat belanden, maar veilig kunnen opgroeien, leren en 
dromen van een betere toekomst. De kinderen sparen voor: een set 
potloden en schriften € 15,--, 5 leesboekjes € 25,--, grote kookpan  
€ 35,--, 15 sets borden en bekers € 65,--, een schoolbord € 130,--, 
4 tafels € 260,--, 20 stoelen € 480,--. 
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Helpt u mee?  
U kunt op verschillende manieren doneren. Via uw gift in de bussen 
achter in de kerk. Door een bedrag over te maken op rekening van  
de Vastenactie NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Gouda 
onder vermelding van: Bolivia. Maar ook via onderstaande QR-code.   
 
Alvast hartelijk dank voor uw gaven!  
 
MOV groepen H. Pancratius Parochie  
en pastoraal werker Christianne Saris  
 
 
 
 
 
EUROPA KINDERHULP ZOEKT VAKANTIEGEZINNEN: 
“Mag ik bij jou logeren?” Een waardevolle invulling van je zomer  
Elke zomer komen er honderden kwetsbare kinderen uit Frankrijk, 
België, Nederland en Duitsland op vakantie bij Nederlandse 
vakantiegezinnen. De kinderen, die thuis onder moeilijke 
omstandigheden leven, hebben dan de mogelijkheid om weer even 
onbezorgd kind te kunnen zijn.  
Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnen, 
waar de kinderen zo’n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog altijd 
veel kinderen die nog geen plekje hebben en hopen op een 
uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je 
alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen 
hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne 
onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.  
Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om 
meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al 
erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een 
middag knutselen.  
Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke tijd te 
bezorgen? Dan kun je je aanmelden via www.europakinderhulp.nl 
Daar vind je ook meer informatie over het vakantieouderschap. Doe je 
mee? Voor meer informatie kun je terecht bij 
info@europakinderhulp.nl 

http://www.europakinderhulp.nl/
mailto:info@europakinderhulp.nl
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VOORSTELLING ‘SCHREEUW IN DE RUIMTE’: 
Op 9 april komt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting met haar 
nieuwe voorstelling naar Denekamp! De voorstelling ‘Schreeuw in  
de ruimte’ wordt gerealiseerd i.s.m. de gemeentes Dinkelland en 
Tubbergen.  
‘Schreeuw in de ruimte’ is een tedere en intieme voorstelling die  
met liefde is gemaakt door moeders in armoede en werkers in de 
jeugdzorg. Zij reageren daarmee op de berichtgeving over de 
toeslagenaffaire en de uithuisplaatsing van kinderen. Want hoewel 
uithuisplaatsing noodzakelijk kan zijn, is de beleving van de moeders 
dat armoede op zich al aanleiding kan zijn om je kind uit huis te 
plaatsen. Gewoonlijk zwijgen zij daarover vanwege gevoelens van 
schaamte, schuld en ook angst (voor stigmatisering). Met ‘Schreeuw 
in de ruimte’ doorbreken zij hun zwijgen.  
Door de samenwerking van moeders en hulpverleners gaat van 
‘Schreeuw in de ruimte’ een positief signaal uit. Dat gaat over het 
erkennen van elkaars belang en kracht – hulpverlener en hulpvrager. 
Kijken naar wat er echt aan de hand is en wat de situatie vraagt om 
alle partijen er beter uit te laten komen. De hulpvrager omdat ze zich 
gezien en gehoord voelt, de hulpgever omdat ze een bijdrage levert 
aan de menselijke waardigheid van de moeders. Met als wens dat 
moederschap kan bloeien en kinderen groot worden zonder uit elkaar 
getrokken te worden.  
We kijken er naar uit om u te ontmoeten bij de voorstelling. 
Datum: donderdag 9 april 2026  
Tijd: 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur  
Locatie: Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 21, Denekamp  
Toegang: Gratis, vrije gift na afloop  
Aanmelden: wresinskicultuur.nl/aanmelden 
 
TERUGBLIK LUNCH EN ONTMOETING VOOR MANTELZORGERS: 
“Ik voelde me gewenst en gehoord”, “Ik kreeg ruimte voor mijn 
verhaal”, “Ik vond herkenning in de verhalen van de anderen”, “Heel 
erg zinvol”, “Wat een mooie bijeenkomst!” Een greep uit de reacties 
van de mensen die aanwezig waren bij de lunch en ontmoeting voor 
mantelzorgers. Drieëntwintig mensen waren daarvoor samengekomen 
op donderdag 19 maart in de gezellige kantine van de Spil in 
Fleringen. Na de ontvangst met koffie en thee, werd er met elkaar 
kennisgemaakt in kleine groepjes. 
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De gasten werden uitgenodigd om te vertellen voor wie ze zorgden. 
Voor de mensen die genoemd werden werd een kaarsje aangestoken. 
Bij de soep vertelden de mensen welke zaken ze pijnlijk vinden als 
mantelzorger. Bij de broodjes werd gevraagd of ze naast het geven, 
ook iets ontvangen. De vragen gaven veel stof tot gesprek. 
De leden van het Diaconaal Beraad, de Werkgroep Ontmoeting en 
Inspiratie en pastoraal werker Christianne Saris kijken zeer voldaan 
terug op deze bijeenkomst! Zij wensen alle mantelzorgers heel veel 
kracht en sterkte! 
 

DOE MEE MET DE JAARLIJKSE PAASSTERRIT! 
Op zondag 5 april, eerste Paasdag, organiseert Jong Reutum 
opnieuw de jaarlijkse Paassterrit! Deze autosterrit voert haar deel-
nemers door het prachtige Twentse landschap, maar pas op, het 
parcours zit vol verrassingen. Valse stempelposten en slimme 
dwaalsporen zorgen voor een extra uitdaging voor alle fanatieke 
puzzelaars. Inschrijven kan op eerste Paasdag tussen 13.00 en  
14.00 uur bij Bays aan de Kerkstraat 78 in Reutum, waar ook de  
start en finish plaatsvinden.  
Na afloop worden hier de prijsuitreiking en loterij gehouden, uiteraard 
onder het genot van een gezellig drankje. Deelname kost € 10,00 per 
equipe. Trommel je speurneuzen bij elkaar en kom naar Reutum om 
mee te strijden voor mooie prijzen! Meer informatie is te vinden op 
www.paassterrit.nl en op de Facebookpagina van Jong Reutum. 

 

MET DE ZONNEBLOEM NAAR BORGHUIS: 
Op 31 maart gaan we naar Borghuis in Deurningen met alle gasten  
die zich hiervoor hebben opgegeven. We verzamelen op 9.30 uur op 
het Baysplein. Met een aantal is er afgesproken dat we jullie bij huis 
ophalen, dat zal vanaf 9.15 uur zijn. Mochten jullie nog vragen hebben, 
dan kun je bellen met Tekla Groothuis, tel. 06-18363316. Tot dan,  
we kijken er naar uit! 

http://www.paassterrit.nl/
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PAASVUUR IN REUTUM: 
Ook dit jaar organiseert de Dorpsraad Reutum weer het traditionele 
paasvuur op eerste paasdag. Een mooie gelegenheid om samen met 
dorpsgenoten het voorjaar te vieren! 
Snoeihout brengen 
Op paaszaterdag 4 april is het mogelijk om snoeihout te brengen naar 
de locatie aan de Revinksweg. Voor € 5,-- per aanhanger kun je hier 
terecht tussen 09.00 en 13.00 uur. 
Lampionoptocht en ontsteking van het paasvuur 
Op eerste paasdag 5 april start om 20.00 uur een gezellige lampion-
optocht vanaf de parkeerplaats van VV Reutum, begeleid door muziek-
vereniging St. Jozef. Samen lopen we richting het paasvuur. Kinderen 
van de Mariaschool kunnen vanaf 19.45 uur een lampion ophalen bij 
de Kottenbrei en zich verzamelen op de parkeerplaats. Rond 20.15 uur 
wordt het paasvuur ontstoken. Onder het genot van een drankje en 
met muziek van C.V. Reutummerteut maken we er samen een 
sfeervolle avond van. Iedereen is van harte welkom! 
 
ACTIVITEIT SENIOREN REUTUM EN HAARLE  DO. 2 APRIL: 
Op donderdagmiddag 2 april is er weer een informatieve middag 
met het thema ‘Leven en werken op een boot met een gezin’. 
Dorpsgenoten Sjors en Femke werken 2 weken op en af op een boot. 
Ze wonen deze weken dan ook met hun kinderen op de boot. De 
andere weken wonen ze aan de Brinkstraat in ons dorp. Ze nemen 
ons mee in hun verhaal en laten foto’s zien over hun leven op een 
boot. De middag begint om 14.30 uur in het Kultuurhoes. Opgave tot 
31 mrt. bij Ine Viskaal, 06-34618060 of Marga Nijhuis, 06-12540863. 
De eerstvolgende ontspannings- en spelletjesmiddag is op 16 april. 
 
GESPREKSAVOND: OPGROEIEN IN REUTUM 
Vapen, drugsgebruik en gokverslavingen: het zijn onderwerpen die vaak 
ver weg lijken, maar ook in onze dorpen spelen ze een rol. Steeds meer 
ouders en betrokkenen maken zich zorgen over wat er leeft onder onze 
jongeren. Daarom organiseren betrokken ouders en verenigingen uit 
Reutum en Haarle een gespreksavond over opgroeien in deze tijd. Een 
avond waarop we samen stilstaan bij wat we zien gebeuren, waar 
zorgen liggen en vooral wat we als gemeenschap kunnen betekenen 
voor onze jeugd. 
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De avond is bedoeld voor ouders, opvoeders, trainers, vrijwilligers en 
iedereen die zich betrokken voelt bij het welzijn van jongeren in ons 
dorp. Tijdens deze bijeenkomst is er ruimte voor gesprek, het delen van 
ervaringen en het stellen van vragen. Ook zullen deskundigen uit de 
regio, waaronder de GGD, aanwezig zijn om informatie te geven en  
mee te denken. 
Datum: woensdag 8 april 
Tijd: 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
Locatie: Bays 
Samen willen we niet langer de kop in het zand steken, maar kijken naar 
elkaar en naar de toekomst van onze jeugd. 
Graag aanmelden via www.tinyurl.com/opgroeieninreutum of via de QR 
code. U bent van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWS VAN VROUW ACTIEF REUTUM: 
Op 14 april zijn de dames van Vrouw Actief Reutum uitgenodigd voor 
een wijnproeverij bij het Twentsch Wijnhuis in Vasse. Er worden 
verschillende wijnen gepresenteerd met daarbij een klein bijpassend 
hapje. Een smakelijke beleving en zeker de moeite waard! Na afloop 
wordt de avond elders op een ludieke en spannende wijze voortgezet, 
kortom wederom een gezellige bijeenkomst, ook als je geen wijnlief-
hebber bent. Wil je deze wijnproeverij bijwonen en aansluitend aan-
wezig zijn bij de leuke 'afterparty', geef je dan op vóór 7 april, bij voor-
keur via WhatsApp naar Marian Groothuis op 06-37471543 of mail 
naar vrouwactiefreutum@gmail.com. 
De eigen bijdrage is € 10,00  We vertrekken per fiets om uiterlijk  
18.15 uur vanaf Bays. Is fietsen voor jou moeilijk, laat ons dit dan 
even weten bij opgave. 
Hartelijke groet van jullie VAR bestuur 

http://www.tinyurl.com/opgroeieninreutum
mailto:vrouwactiefreutum@gmail.com
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JAARLIJKSE VERKOOPACTIVITEIT 14-15 JARIGEN REUTUM: 
Op vrijdagavond 10 april kunt u leden van de 14-15 jarigen Reutum 
aan de deur verwachten. Wij houden die avond onze jaarlijkse 
verkoopactie. In samenwerking met Slagerij Lindeman van de 
Reutumse slager Erik Kuipers kunnen we weer een leuke actie 
houden. Met de opbrengst van deze sponsoractie worden gezamen-
lijke sportieve activiteiten voor de leden georganiseerd. Namens de 
14-15 jarigen Reutum alvast hartelijk dank voor jullie steun.  
 
AUTISME-AVOND: 
Woensdag 15 april is er bij Gasterij Oatmössche, Commanderieplein 3 
te Ootmarsum een avond met als thema ‘Autisme begrijpen’. De avond 
wordt georganiseerd door SWTD in samenwerking met 
platformmantelzorg.nl. Speerpunten deze avond zijn: 

• herkenning in ervaringen 

• steun van anderen die in een vergelijkbare situatie zitten 

• ontmoeting met ouders en professionals 

• deskundige inzichten van een autismecoach 
Sprekers:   
- Rian van Eekelen, autismecoach. Zij deelt professionele inzichten en 

ervaringen vanuit haar werk met kinderen, jongeren en volwassenen 
met autisme 

- Anton, ervaringsdeskundige, vader van een volwassen zoon met 
PDD-NOS 

- Nanda, ervaringsdeskundige, moeder. Zij deelt haar zoektocht naar 
passende ondersteuning voor haar kinderen. 

De avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).  
Aanmelding via Edith Harmsen, e-mail: e.harmsen@swtd.nl of tel. 
06-38594369 en Nicolet Plegt-Koedijk, e-mail: n.plegt@swtd.nl of tel. 
06-38275368. 
 
 

mailto:e.harmsen@swtd.nl
mailto:n.plegt@swtd.nl
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Buurtzorg Albergen e.o., tel. 06-53343793 (dag en nacht bereikbaar). 
TMZ wijkverpleging Albergen, 24 uur per dag zorg, bel 06-81093642. 
Zorgaccent Wijkteam Reutum/Tubbergen, tel. 06-55698711 of 0900-0678 
(24 uur bereikbaar). 
Thuiszorg Zorggroep St. Maarten de Eeshof, tel. 088-0005219 (24 uur). 
Telefonische Hulpdienst Caritas/Diaconie van de H. Pancratiusparochie:  
06 – 20430155 (alle dagen, 24 uur per dag). 
Alarmnummer politie, brandweer of ambulance: 112. 
Telefoonnummer politie, geen spoed: 0900-8844. 
 
GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. SIMON EN JUDAS: 
Pastorie/Parochiecentrum: Kerkstraat 94, 7667 PZ Reutum,  
tel. 0541-670204. 
E-mail: info.reutum@hpancratius.nl 
Bankrek. NL82RABO0143500864 t.n.v. H. Pancratius – Reutum. 

 
Belangrijke telefoonnummers: 
Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte  
en bij overlijden belt u altijd met de weekwacht: tel. 06-20 43 01 55 
Algemene vragen:  Marga Nijhuis  06-12540863 
  Siny Poppink  06-83520907 
Meldingen schade enz. aan en 
rond de kerk en het kerkhof:  Johan Deterink  06-28383524 
Coördinator kosters:  Gerard Vrooijink  06-51297479 
Avondwake en uitvaart: Hennie Deterink 670210/06-55177591 
Aulabeheer/bezoek aan de aula:  Petra Steggink  06-21567842 
Reserveren parochiecentrum: Anita Hemmer  06-22545207 
Abonnement informatieblad:  Marian Vrooijink  06-14371982 
Aanmelden huwelijk en dopen: download het desbetreffende formulier  

van www.hpancratius.nl 
 
 

Het eerstvolgende informatieblad verschijnt in het weekend  
van 11-12 april. Kopij kunt u bij voorkeur digitaal aanleveren tot  
uiterlijk ma. 6 april 19.00 uur bij Agnes Booyink, Klumperstr. 7,  
tel. 06-24 52 54 32, e-mail: a.booyink@hotmail.com.  
 

http://www.hpancratius.nl/
mailto:a.booyink@hotmail.com

