u Heilige

Locatie Geesteren

Parochiebode
Parochiesecretariaat:

Openingstijden:
Misintenties:

Kerkhof en aulabeheer:
Bankrekeningnummer:
Emailadres:

Website:
Weekwacht:

Ziekte:

Aanvragen vieringen:

Vriezenveenseweg 2
Wl 7678 VC Geesteren
(R tcl.: 0546-631216

25 mei t/m 31 mei 2026

Vriezenveenseweg 2, 7678 VC
Geesteren, telefoon: 0546-631216
Donderdagmorgen van 9 tot 10.30 uur
Liefst inleveren in de bus aan de
zijkant van de pastorie op elk gewenst
moment of bij het secretariaat (zie
tijden). Alle intenties die voor
dinsdag12.00 uur zijn opgegeven
worden in de eerstvolgende
parochiebode vermeld.

Digitaal kan ook:
bode.geesteren@hpancratius.nl

H. Lammertink, Broenenstraat 41,

tel. 06-38898053

NL43 RABO 0115 7924 49
bode.geesteren@hpancratius.nl
www.hpancratius.nl

Voor dringende pastorale hulp in geval
van geestelijke bijstand, ziekte en bij
overlijden belt u 06-20430155.

Indien u bezoek wenst te ontvangen van
een pastor van het pastorale team, kunt
dit doorgeven aan een pastor of aan het

parochiesecretariaat.
Bij voorkeur via mail:
info.geesteren@hpancratius.nl of

telefonisch op donderdagmorgen tussen

9.00 en 10.30 uur via nr. 0546-631216

CENTRAAL SECRETARIAAT H. PANCRATIUS PAROCHIE
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op:

Dinsdag: 09.00 uur — 12.00 uur

Woensdag: 09.00 uur — 12.00 uur

Donderdag: 09.00 uur - 12.00 uur

BEGRAAFPLAATSADMINISTRATIE

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen

E-mail: begraafplaatsadministratie@hpancratius.nl
Telefoon: 06-17808864

Telefonisch bereikbaar op:

Woensdag: 09.00 uur - 13.00 uur

FINANCIELE ADMINISTRATIE
Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen
E-mail: administratie@hpancratius.nl

COLOFON PASTORES

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor.
Maandag afwezig.

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen
Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

C.M. Saris, pastoraal werker.

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig.
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

Dorpsondersteuner Geesteren
Nicole Bekhuis; 06- 27003393




Pinksteren niet meer van deze tijd?

Laatst konden we in de krant een discussie over de vrije dagen in
ons land lezen. Er werd een gedachte geopperd om tweede
Pinksterdag te laten vervallen ten gunste van een andere dag in
het jaar. Dit vanwege het feit dat de meeste mensen toch niet
weten wat er wordt gevierd met Pinksteren. Helaas is het laatste
waar. Het is heel jammer, omdat het feest troost en bemoediging
kan geven, juist in onze tijd.

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Het is het feest van
eenheid, kracht en verbondenheid. In de tijd na de dood van
Jezus hadden de leerlingen zich met Maria teruggetrokken in een
bovenzaal van een huis in Jeruzalem. Ze waren na de Kruisiging
van Jezus bang voor de mensen die hun een kwaad hart
toedroegen. Maar dan worden ze opgeschrikt door een gedruis,
alsof er een wind opsteekt en worden ze vervuld van de H.
Geest. Hun angst verdween in moed en vertrouwen, ze konden
weer opstaan en anderen tegemoet komen. Hun enthousiasme
werkte aanstekelijk bij iedereen die ze aanspraken en ze konden
hun geloof doorgeven.

Ook in onze tijd verliezen we wel eens de moed. Er zijn zoveel
wantoestanden in de wereld, zoveel mensen die uitkijken naar
een tijd van vrede en gerechtigheid. In ons land missen we soms
het gemeenschapsgevoel en de spirit die nodig is om er met
elkaar de schouders onder te zetten.

Maar voor een ieder die verlangt naar vrede, vriendschap en
gemeenschap en zich daarvoor inzet is er hoop. Want die mag
vertrouwen dat hij of zij geholpen wordt. We horen het Jezus zelf
zeggen in het evangelie: “Als Gij mij Liefheeft, zult ge mijn
geboden onderhouden. En lk zal de Vader vragen en Hij zal u
een andere Helper geven om voor altijd bij U te zijn”. Die Helper
is Gods Geest, Gods kracht.

We kunnen Gods kracht krijgen bij uitdagingen in ons leven, die
eigenlijk te zwaar zijn voor ons. Maar die wij wonderwel toch aan
blijken te kunnen, door kracht aan ons gegeven.

Die H. Geest kunnen we ook ervaren als we samen zijn. In
Kevelaer of Lourdes. Op Pancratiusdag of een
ontmoetingsmiddag. Maar ook een middag die wordt
georganiseerd door de KBO, Zonnebloem of Tubbergen verbindt.

God werkt in ons, hier en nu. In een ieder die wil vasthouden aan
de waarden van verbondenheid, compassie, gerechtigheid, er
zijn voor elkaar. Wie zijn leven daarvoor geeft, zal het vinden.
Dat wij mogen blijven geloven, hopen en liefhebben. De wereld
heeft het nodig!

Mede namens pastoor Hermens wens ik u een Zalig Pinksteren!

Pastoraal werker Christianne Saris

LITURGIEKALENDER:

Donderdag 21 mei 2026
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens
In de kapel

Zaterdag 23 mei 2026; Pinksteren

19.00: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Cantare.
In de kerk ; Collecte Pinksteractie / Week Nederlandse
Missionaris

Zaterdag 6 juni 2026
19.00 uur: Woord- en Communieviering, pastor Saris, mmv
Cantare. In de kerk.




Zaterdag 13 juni 2026

19.00 uur: Woord- en Communieviering, parochi€le werkgroep,
mmv Herenkoor

In de kerk

Zondag 21 juni 2026
09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, mmv Herenkoor
In de Kerk. Na afloop viering koffiedrinken

Donderdag 25 juni 2026
19.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens
In de kapel

Zondag 28 juni 2026
09.00 uur: Eucharistieviering, pastoor Hermens, samenzang

Jaargedachtenissen en intenties

Zaterdag en zondaqg 30 en 31 mei 2026

Intenties: Siny Hilberink-Broenink, Jan Horst, Annie Wesselink-
Snelder, Alphons Hemmer, Louis Hutten, Nico Leus

Overleden parochianen in de periode van woensdag 6 mei
t/m dinsdag 12 mei 2026

¢ Nico Leus in de leeftijd van 68 jaar uit Geesteren.
e Marietje Kemna — Oude Vrielink in de leeftijd van 92
jaar uit Albergen.

Pinksteractie 2026: collecte voor missiewerk

Er wordt in de Pinksterweek van 16 tot en met 25 mei
gecollecteerd voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM).
Deze collecte is naast de eerste en tweede collecte en middels
een collectebus of -schaal achter in de kerken waar gevierd
wordt.

De opbrengst van de collecte is van levensbelang voor
missionarissen en missionair werkers. WNM zorgt dat zij een
basis in bestaanszekerheid krijgen, zodat ze zich volledig kunnen
richten op het bijstaan van de meest kwetsbare medemensen
wereldwijd. Dat doet WNM onder meer door verzekerings- en
sociale premies voor haar rekening te nemen. Ook ondersteunt
WNM missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk
welzijn, onder meer door bij te dragen aan hun verlof. Uw
bijdrage maakt het mogelijk dat missionarissen en missionair
werkers hun werk kunnen voortzetten en is voor hun een
belangrijke morele steun.

De Pinkstercollecte is van levensbelang om missionarissen en
missionair werkers te ondersteunen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via:

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris IBAN NL30 RABO
0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris

Terugblik ontmoetingsmiddag van de parochie

Op donderdagmiddag 7 mei 2026 organiseerde de Parochiéle
werkgroep Ontmoeting en Inspiratie een ontmoetingsmiddag voor
alle parochianen in Zaal Kottink in Geesteren. Veel mensen
kwamen samen voor een middag van bezinning, muziek en
ontmoeting.



Er werd gestart met een eucharistieviering in het teken van de
Mariamaand. Het pastoraal team ging voor en het koor Cantare
verzorgde de muzikale omlijsting met prachtige en passende
Marialiederen, wat zorgde voor een warme en inspirerende sfeer.
Na afloop van de viering was er volop gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.
Tevens werd er een muziek-bingo gehouden onder leiding van
Evelien Olimulder. Vele bekende liedjes kwamen voorbij, die
enthousiast werden meegezongen. De bingo zorgde voor veel
ontspanning en verbinding tussen de deelnemers.

Het werd een zeer geslaagde middag, waarbij alle aanwezigen
met een voldaan en dankbaar gevoel huiswaarts keerden. We
danken iedereen die aan deze middag heeft bijgedragen en zaal
Kottink voor de gastvrije ontvangst!

Parochiéle Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Vrijwilligers gezocht voor tuinonderhoud

De tuinen en het groen rondom onze kerk, pastorie en
begraafplaats worden al sinds mensenheugenis onderhouden
door een groep vrijwilligers. Dat gebeurt in alle omliggende
dorpen en natuurlijk ook bij ons.

Onze actieve groep vrijwilligers is door verschillende oorzaken
behoorlijk uitgedund. Er moeten in Geesteren toch voldoende
mensen te vinden zijn die op donderdagmorgen enkele uren
willen helpen. Dat hoeven niet persé mannen te zijn. Meld je bij
mij aan en samen klaren we de klus.

Ben Kroeze, 06-33305441



